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1 Thessalonicensen 5:16 

			Dit is een prettig voorschrift. Wanneer we dit lezen, voelen we dat de tijd gekomen is dat er vogelgezang gehoord wordt. Dat blijdschap tot een plicht gemaakt wordt, is een zeker teken van de heerlijke staat van het Nieuwe Verbond. Omdat Jezus geleden heeft, worden wij aangespoord, bevolen en in staat gesteld om ons te verblijden. Alleen de Man van smarten en Zijn uitverkoren apostelen kunnen als bevel een woord als dit leren: “Verblijdt u te allen tijd.” Gelukkig is het volk dat zo aangespoord kan worden! 

			We dienen ons erover te verblijden dat er een bevel ligt om ons te verblijden. Eer aan de God van alle blijdschap, Die Zijn kinderen opdraagt om blij te zijn. Al nadenkend over deze tekst, lijk ik in de geest wel naar de schaduwrijke bossen vervoerd te worden. Als in een valleitje, helemaal blauw van de grasklokjes, waar de zon door de half-ontloken eikenbladeren op me neer schijnt, ga ik zitten. Ik hoor de gelukkige vogels des hemels hun minneliederen fluiten. Hun muziek vertelt slechts dit: “Verblijdt u te allen tijd.” Alles wat ik zie, hoor en voel, omgeeft me met kransen van verrukking. Ondertussen zingt de schoonste van alle herders van Saron me dit kostelijke lied toe: “Verblijdt u te allen tijd.” Juist die woorden hebben de lente in mijn ziel geblazen en mijn hart in bloei gezet. Zo word ik ook als een narcis, die zich lange tijd tussen de kluiten verborgen heeft gehouden, maar het nu eindelijk waagt om zijn gele bloem omhoog te heffen en zijn gouden klok te luiden. Wie kan er verdrietig of stil zijn, als de stem van de Geliefde zegt: “Verblijdt u te allen tijd”? De apostel spreekt over het zich verblijden als over een persoonlijke, tegenwoordige en blijvende taak die altijd door het volk van God uitgevoerd dient te worden. De Heere heeft ons niet de keus gelaten of we zullen treuren of ons verblijden, maar Hij heeft ons Zijn bedoeling door een duidelijk gebod kenbaar gemaakt: “Verblijdt u te allen tijd.” Hij zal dit goudlaken over de hele levensakker laten spreiden. Hij heeft als eerste en laatste, als begin, midden en einde verkondigd: “Verblijdt u te allen tijd.” Sommige dingen moeten op het ene moment gedaan worden, weer andere op een ander moment. Zich verblijden is echter iets voor alle tijden, voor eeuwig en altoos, wat, neem ik aan, meer is dan altijd, als het meer kan zijn. Vul de levenszee helemaal met vreugde tot aan de hoogwaterlijn. Houdt niet in, wees niet karig, wanneer het verblijden aan de orde van de dag is. Verken uw grenzen. Trek uw grootste cirkel als u de gouden passer van de vreugde gebruikt.

			Van sommige dingen bent u af, als ze eenmaal gedaan zijn en daar hoeft u zich dan niet meer mee te bemoeien. Maar u bent nooit klaar met verblijden. “Verblijdt u te allen tijd.”

			Onze tekst staat te midden van vele voorschriften. Zie hoe de apostel vanaf het veertiende vers een aantal plichten bij elkaar zet van dominees en gemeenteleden jegens elkaar. “En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, weest lankmoedig jegens allen.” Al deze dingen dienen beurtelings gedaan te worden, naarmate de gelegenheid erom vraagt. Maar “verblijdt u te allen tijd”. U hebt genoeg te doen, maar dit ene moet u altijd doen. U zult uw armen nooit over elkaar kunnen doen uit gebrek aan één of andere heilige taak. Wees echter niet bezorgd. Pieker er niet over wat u moet doen. Integendeel, neem de heilige plichten op met enthousiasme, begroet elke ervan en aanvaardt ze met verrukking. Verblijdt u in elke taak afzonderlijk, want “verblijdt u te allen tijd”. U zult de ongeregelden moeten vermanen, hoewel hun opstandige natuur u misschien zal ergeren. Of als u in lankmoedigheid uw ziel bezit, wordt u wellicht bedroefd om een taak te volbrengen die zo triest is. Weest echter niet te zeer verontrust, zelfs niet door de smart van gekwetste liefde. Vermaant de ongeregelden, maar “verblijdt u te allen tijd”. 

			Onderbreek de heilige dienst van het zich verblijden niet, als u gevraagd wordt de kleinmoedigen te vertroosten. Het gevaar bestaat dat de kleinmoedigen u van troost beroven, maar laat dat niet gebeuren. In uw pogingen hen uit het water te tillen, verdrinkt u zelf misschien bijna. Uw redding ligt dan in dit zoete woord: “Verblijdt u te allen tijd.” U zult uw kracht verliezen om zowel de ongeregelden te vermanen als de kleinmoedigen te vertroosten, als u uw blijdschap kwijtraakt. De vreugde des Heeren zal in al deze zaken u tot sterkte zijn. Daarom, “verblijdt u te allen tijd”. Binnen handbereik liggen de zwakken die alle steun missen, en u zegt misschien tot uzelf: “Ik wilde wel dat heel het volk van God sterk was. Dan zouden we eensgezind al onze kracht tegen de vijand kunnen aanwenden, in plaats van die in eigen land te moeten gebruiken om ons eigen zwakke krijgsvolk te ondersteunen.” Wees echter om die reden niet terneergeslagen. Terwijl u de zwakken ondersteunt, “verblijdt u” dan toch “te allen tijd”. Uw verblijden zal de zwakken tot enorme steun zijn. Met verblijden te stoppen zal een vreselijke bevestiging van hun leed betekenen. Reik de krachtelozen de hand, maar stop zelf niet met zingen. Draagt een moeder haar baby niet terwijl ze tegelijkertijd zingt? Als u zich omdraait, zult u alle mensen bij elkaar zien komen om u te hinderen, u te smarten, u te belasteren, om u te gebruiken voor hun minne doeleinden. Wees echter niet bedroefd: aanvaard uw medemensen, aangezien de Heere ook u aanvaardt. Maar stop niet met u te verblijden. Zoals u geduldig bent jegens allen, laat uw geduld dan ook een vleugje blijdschap in zich hebben. Hoe groot de provocaties die u te verduren krijgt ook mogen zijn, “verblijdt u te allen tijd”. 

			Zoals er geschreven staat, “Met al uw offeranden zult gij zout offeren”, laat het dan uw vast voornemen zijn om u in iedere andere taak te verblijden. Ik ben er zeker van, gemeente, dat we een grote fout maken als we als Martha worden belast met zoveel dienen. Want die belasting weerhoudt ons ervan de Meester goed te dienen. Hij ziet graag dat degenen die in Zijn huis dienen, dat doen met een blijmoedig gelaat. Hij wil geen slaven om Zijn troon op te luisteren. Hij ziet graag dat Zijn kinderen Hem dienen met een glans op hun gezicht dat het Zijne weerspiegelt. Hij ziet graag Zijn blijdschap vervuld in hen zodat hun blijdschap vol mag zijn. Het is Zijn koninklijk vermaak dat Zijn dienst een genot is, Zijn aanbidding de hemel, Zijn aanwezigheid heerlijkheid.

			Laat uw hart geheiligd worden, maar niet verontrust. Geef te midden van talloze werkzaamheden geen ruimte aan één enkele bezorgdheid. Terwijl u verlangt God in alles te eren, ga echter niet gebukt onder de zorg over Zijn zaak en Zijn dienst, tenzij u de hand van Uza uitstrekt om de ark des Heeren te stutten. De Heere verbood Zijn priesters om kleding te dragen die zweet veroorzaakte. Zo wil Hij ook niet dat één van u zich zorgen maakt en tobt over Zijn zaak, als we daardoor onze rust in Hem verliezen. Worstel gerust om een zegen, maar ”verblijdt u” wel “te allen tijd”.

			Het bevel tot verblijden staat te midden van werkzaamheden. Het staat daar om ons te leren hoe we ze allemaal moeten uitvoeren.

			Merk ook op dat onze tekst meteen volgt op een verwijzing naar beproeving en bitterheid. Lees vers vijftien maar: “Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde.” Gods kinderen zijn snel het doelwit van allerlei kwaadsprekers. Er worden misschien lasterlijke geruchten over hen verspreid. Ze worden misschien van vele zaken beschuldigd, waar ze nog nooit eerder aan gedacht hebben. Ze worden misschien tot in het hart geraakt door de ondankbaarheid van hen die hun vrienden hadden moeten zijn. Maar toch wordt hen bevolen: “Verblijdt u te allen tijd.” Verblijdt u juist in tijden van vervolging en smaad. “Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.” Alzo spreekt de Heere. “Verblijdt u”, zegt Hij, “en verheugt u.”

			Er is een uitdrukking in het Grieks die nooit in het Engels is overgezet: agalliasthe. De oude Trapp maakte eens een toespeling op het woord agalliasthe toen hij zei: “de gaillarde dansen”. Ik weet niet wat een “gaillarde” was, waarschijnlijk één of andere vreugdevolle dans. We weten geen betere manier om het Woord des Heeren te vertalen dan met ‘jubelen’, of ‘van vreugde opspringen’. Zelfs als uw goede naam aangetast wordt door de kwaadwilligheid van goddelozen, dan moet u nog opspringen. Wanneer moet u zich dan ellendig voelen? Zeker, er is geen plaats van vertwijfeling. Als laster ons aan het dansen zet, wanneer moeten we ons dan zorgen maken? Stel dat de een of andere beproeving ons overkomt, dan dient u zich nog altijd in de Heere te verblijden. Uw dierbaarste vriend is overleden: “verblijdt u te allen tijd”. Uw gezondheid is aangetast, uw longen zijn zwak, uw hart klopt niet regelmatig, spoedig kunt u doodziek zijn. Echter, “verblijdt u te allen tijd”. Binnenkort moet u deze tabernakel helemaal afleggen! De voortekenen waarschuwen u dat u spoedig de ogen zult sluiten. Echter, “verblijdt u te allen tijd”. Er zijn geen grenzen aan deze aansporing. Het is er altijd de geschikte tijd voor. Door water en vuur, door leven en dood, “verblijdt u te allen tijd”.

			Een enkele verklaarder zegt dat de opdracht van onze tekst inhoudt, dat we de gewoonte moeten kennen om ons te verblijden. Want er zullen zeker momenten zijn waarop we ons niet verblijden. Het moet “aanhoudend maar met tussenpozen” zijn, zo zegt er één. Ik weet niet hoe dat kan, maar ik begrijp wat hij bedoelt. Hij bedoelt dat het een algemeen kenmerk van onze levensstijl moet zijn dat we ons verblijden. Toch voelt hij blijkbaar aan dat er nu en dan donkere wolken zullen komen om de aanwezige zonneschijn af te wisselen. Hij waarschuwt ons voor een beschadigd wegdek waar de wals het asfalt nog niet platgemaakt heeft. Dat is echter geen verklaring van de tekst, want de apostel zegt nadrukkelijk: “Verblijdt u te allen tijd.” Dat wil zeggen: verblijdt u meteen en staakt het verblijden nooit. Wat er ook gebeurt, verblijdt u. Wat er ook plaatsvindt, verblijdt u. Als het allerergste ons overkomt, als de avond overgaat in een zevenvoudige nacht, “verblijdt u” toch “te allen tijd”. Dit carillon van hemelse klokken moet de hele nacht en de hele dag door klinken. “Verblijdt u, heilige Gods, te allen tijd, op alle plaatsen, onder alle omstandigheden. Vreugde, eeuwige vreugde. Verblijdt u te allen tijd. Te midden van talloze taken, temidden van talloze golven van beproeving, verblijdt u nochtans.” Het leven van een christen moet gekenmerkt worden door bestendige vreugde.

			Ik voel me verplicht om melding te maken van een van de eigenaardigheden van de kerken, namelijk dat ik veel diepgeestelijke christenen heb gekend die bang waren om zich te verblijden. Veel oprechte godsdienst wordt gekenmerkt door een ziekelijke tint van bezorgdheid! Sommigen hebben zo’n kijk op godsdienst dat het voor hen een heilige plicht is om somber te zijn. Zij geloven in de heiligheid van ontevredenheid alsof het om de duivel in de gedaante van een engel ging. Een van de geboden van de heiligen der misère is: “Doe de gordijnen op zondag dicht.” Eén ander gebod luidt: “Glimlach nooit tijdens de preek, dat is goddeloos.” Een derde voorschrift is: “Neem zelf nooit rust, en zorg ervoor dat u niemand anders ooit een moment rust gunt. Waarom zou iemand een moment van kalmte moeten krijgen in een wereld vol zonde? Doorwandel de wereld en doordring de mensen van het idee dat het iets vreselijks is om te leven.” 

			Ik heb wat beste mensen gekend die door hun diepe overtuiging dat het goddeloos is om blij te zijn, noch praktisch dienstbaar, noch als de Heere Jezus konden zijn,. Ik kan me goed een oprechte christin herinneren die mij zag toen ik pas beheerd was, vol van de vreugde des Heeren en blijmoedig verzekerd van mijn behoud in Christus Jezus. Ze leek een beetje van streek bij de aanblik van zoveel vreugde. Ze schudde haar hoofd. Ze keek me aan met zo’n blik van bovenaards medelijden, dat deze beste mensen gewoonlijk in voorraad hebben. Het leek haar iets vreselijks dat zo’n jonge christen durfde te weten in Wie hij had geloofd. Als je honderd jaar christen was geweest, dan zou je misschien kunnen denken aan de mogelijkheid dat je behouden bent. Maar om nou meteen als een klein kind in de Heere Jezus Christus te geloven en zich meteen in zijn behoudenis te verblijden. Dat leek voor deze oude christin zo’n schokkende daad van vermetelheid. Sindsdien heb ik heel wat mensen zoals zij gevonden. En toen ik hen hun hoofd zag schudden, hebben ze me niet zo kunnen verontrusten als zij bij die eerste gelegenheid. Ik ken ze nu en ik weet dat er toch niets in dat hoofdschudden zit. Het feit is dat ze hun hoofd zouden moeten schudden over zichzelf dat ze in zo’n droevige toestand raken, terwijl deze tekst toch op een heilige bladzijde staat: “Verblijdt u te allen tijd.” Het kan toch niet verstandig en wijs zijn om dit duidelijke voorschrift van het Woord te veronachtzamen. Het kan toch niet riskant zijn om te doen wat ons opgedragen wordt. Het kan toch niet fout zijn als een gelovige in die gemoedstoestand blijft die door de Heilige Geest in zulke duidelijke en onbedekte termen aanbevolen wordt: “Verblijdt u te allen tijd.“ 

			Geliefde vrienden, u mag u verblijden. God heeft geen embargo gelegd op het verblijden. Hij legt geen beperkingen aan geluk. Geloof maar echt dat u gelukkig mag zijn. Geloof maar echt dat er geen verordening van God bestaat die u opdraagt om u ellendig te voelen. Blader maar door dit Boek om te kijken of er een voorschrift van de Heere is dat zegt: “Zucht altijd in de Heere, en opnieuw zeg ik zucht.” U mag zuchten als u dat wilt. Daar hebt u christelijke vrijheid voor. Maar geloof tegelijkertijd dat u een grotere vrijheid hebt om u te verblijden. Zo staat het geschreven. Hij draagt u op om u te verblijden en opnieuw zegt Hij: “Verblijdt u.” Sommigen van Gods schapen durven de weide van de Heere Zelf niet in. Het staat daar boordevol vetrijk en verrukkelijk voedsel. En de Herder heeft hen er al heen geleid. Toch dromen ze nog van een poort, en dat die poort dicht is. Erboven zou staan: “Inbeelding”. Ze zijn bang om daar te grazen waar God voor hen het beste gras heeft laten groeien. Ze zijn bang voor inbeelding. Hun angst is ongegrond, maar komt helaas algemeen voor. O, kon ik de ware gelovige maar van deze kwade invloed bevrijden! Als u in de Heere Jezus Christus gelooft, is alles wat er in Christus is het uwe. Als u in Jezus Christus rust, hoewel u misschien pas kort in Hem gelooft, behoort het hele verbond der genade met heel haar aanbod u toe. U hebt het recht deel te hebben aan datgene wat genade heeft verschaft. Jezus nodigt u uit om overvloedig te eten en te drinken. Geliefden in de Heere, de enige zonde die u aan de dis der liefde kan begaan, is zich in te houden. Het feestmaal wordt door een koninklijke hand gereedgemaakt, en de gulheid van de Koning nodigt u te komen. Aarzel niet uit schaamte of angst. Kom en laat uw ziel zich met het goede verzadigen. “Eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen”, want daar geeft God u toestemming voor.

			Maar ik ga nog een stap verder: het is zelfs een zonde als u zich niet verblijdt. Ik zal het niet scherp zeggen. Ik zou het graag zo zacht en voorzichtig mogelijk willen zeggen. Maar het moet gezegd worden en ik mag dan mijn gevoeligheid niets van de kracht ervan wegnemen. Als het een gebod is, “verblijdt u te allen tijd”, dan is het een overtreding van het gebod om zich niet te verblijden. En wat is een overtreding van een gebod? Wat is een veronachtzaming om een voorschrift te gehoorzamen? Is het geen zonde – meer een zonde van tekortkoming dan van overtreding? Geliefden, waarom zie ik zo’n sombere uitdrukking op uw gezicht? Waarom koestert u argwaan? Waarom treurt u? Waarom bent u voortdurend achterdochtig jegens de trouw van God? Waarom verblijdt u zich niet wanneer Gods Woord u dat zegt, eerst toestemmend, daarna bevelend? Kom, ongelukkige en treurige gemeenteleden, ondervraag uzelf liever dan anderen. O troostelozen, houd op hen te beoordelen wier ogen schitteren van verrukking. De volgende keer dat u een blijde christen tegenkomt, begin hem dan niet te berispen. Berisp liever uzelf omdat u zich niet verblijdt. Wat u betreft die vlug ter been bent, ik hoop dat u geen onvriendelijk woord zegt over de arme Mefiboseth, kreupel aan beide voeten. Want David is zeer op hem gesteld en hij zal aan Davids tafel zitten. Maar Mefiboseth in zijn kreupelheid moet op zijn beurt ook niet bitter en kritisch worden en iets aan te merken hebben op Asahel, die zo snel is als een jonge hinde. Anders zou het wel erg belachelijk zijn. Nee nee, bezwaarden, berisp de blijden niet. Blijden, wees niet ruw jegens de treurenden. Draagt elkanders lasten en deelt in elkanders blijdschap. Als er berispt moet worden, berisp klein geloof dan, die treurig zijn eigen zwakheid in de genade beklaagt. Als God ons helpt trouw aan onze eigen ondervinding te blijven, dan bekritiseren we anderen niet, maar oordelen we onszelf.

			Tot zover de inleiding.

			En nu wil ik een paar minuten spreken over DE HOEDANIGHEID VAN HET VERBLIJDEN dat in onze tekst bevolen wordt. Moge de Heilige Geest mij in staat stellen het uitgelezen genoegen en de bijzondere hoedanigheid van dit levenslange verblijden van een gelovige u voor te leggen. “Verblijdt u te allen tijd.” 

			Gemeente, dit is geen vleselijk verblijden. Als dat zo was, dan zou het onmogelijk zijn om dit voor altijd vol te houden. Er is een vreugde over de oogst. Maar waar vinden we die in de winter? Er is een vreugde over rijkdom. Maar waar is die vreugde als het vermogen als sneeuw voor de zon verdwijnt? Er is een vreugde over gezondheid. Maar die is niet altijd bij ons, want de kwade dagen komen en de jaren van moeite en verdriet. Er is een vreugde over het hebben van kinderen. Zoet is de huiselijke vreugde, maar deze duurt niet voor eeuwig. Aan het huis van de gelukkigen klopt de hand van de dood. Nee, als uw verblijden ontspringt uit aardse fonteinen, deze fonteinen kunnen opdrogen en dan is uw verblijden voorbij. Als de grond van iemands vreugde ergens op aarde gevonden moeten worden, dan zal die aan het wankelen gebracht worden. Want er komt een dag dat de hele aarde zal beven, en zelfs nu is zij verre van stabiel. Bouw niet op de versierselen van een toga. Wat zijn uiterlijkheden anders dan golven van een veranderlijke zee? Nee geliefden, het kan geen vleselijk verblijden zijn dat hier bevolen wordt, aangezien een vleselijk verblijden in de aard van de zaak niet voor eeuwig zal bestaan. De mens mag zich verblijden in de dingen van dit leven, maar dat is alles wat we erover kunnen zeggen. Hem wordt verboden zich te veel over deze zaken te verblijden, want ze zijn als honing waarvan een mens kan eten totdat hij er ongemerkt misselijk van wordt. Het verblijden waartoe God oproept, is een blijdschap waarmee men onmogelijk te ver kan gaan. Het is een hemelse vreugde, gebaseerd op zaken die blijvend zijn. “Verblijdt u te allen tijd.” Nogmaals, aangezien deze vreugde niet vleselijk is, ben ik er zeker van dat ze niet aanmatigend is.

			Sommige mensen dienen zich niet te verblijden. Sprak de profeet Hosea niet: “Verblijdt u niet, o Israël! tot opspringens toe, gelijk de volken; want gij hoereert van uw God af”? Er zijn mensen die zich verblijden, maar het zou goed zijn als een getrouwe hand de beker van hun lippen zou slaan. Zij hebben nooit hun toevlucht tot Christus genomen. Ze zijn nooit wederom geboren. Ze hebben zich nooit onderworpen aan de gerechtigheid van God. En toch voelen ze zich op hun gemak in Sion. Och, beklagenswaardige zielenrust! Velen zijn onkundig van hun ondergang, vreemdelingen van het middel der genade, vreemdelingen van het bloed dat verlossing bracht. En toch verblijden ze zich in hun eigengerechtigheid. Ze kennen een vreugde die na jaren van onoprecht belijden, huichelachtige vormendienst en ijdele zelfingenomenheid vermeerderd is. Diegenen worden niet opgeroepen zich te allen tijd te verblijden. Er moeten geldige redenen zijn om zich nu te verblijden, anders kan er geen reden zijn om zich blijvend te verblijden. Als uw blijdschap het daglicht niet verdragen kan, distantieer u er dan van. Als u meeloopt met het voetvolk van algemeen zelfonderzoek in tijden van gezondheid en zij u vervelen u, wat zult u dan doen als u te kampen hebt met de zwarte ruiters van somberheid in het uur van de dood? De blijdschap die blijft, dat is de blijdschap waarnaar gestreefd moet worden. Maar een blijdschap die men niet kan verantwoorden, moet nooit gezien worden als eeuwigdurend. Is uw hoop gevestigd op wat Jezus aan het kruis voor zondaren gedaan heeft? Hebt u echt deel aan het leven dat er in Hem is? Bent u opnieuw geboren uit een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood? Als dat zo is, dan kunt u zich gerust meteen verblijden. En dan kunt u zich gerust ook te allen tijd te verblijden. Is het niet duidelijk dat het verblijden dat in onze tekst bevolen wordt, geen aanmatigende of vleselijke blijdschap is?

			Geliefden, ik voel me genoodzaakt eraan toe te voegen dat het ook geen dweepzieke blijdschap moet zijn. Bepaalde godsdienstige mensen hebben een rusteloze, licht ontvlambare aard en voelen zich pas goed als zij bijna uit hun dak gaan. U zou niet verbaasd kijken als hun haar kaarsrecht omhoog zou staan, net als de stekels van een geïrriteerd stekelvarken. Zij bevinden zich in zo’n geestestoestand dat ze om het minste of geringste “halleluja” roepen, want zij staan klaar om te roepen, te schreeuwen, te springen of te dansen. Ik veroordeel hun extase niet, maar ik ben benieuwd om te vernemen waar het bij hoort. Kom eens hierheen, vriend, en laten we praten. Wat weet je? Wat? Is het mogelijk dat ik u kwets zodra ik een reden zoek voor de hoop die in u is? Is het echt zo dat u niets weet van het leerstuk der genade? U is nooit iets geleerd. De doelstelling van het genootschap dat u ingelijfd heeft, is niet om u iets te leren maar alleen om u aan te vuren. Ze gieten u wel vol met kokend water, maar ze voeden u niet met melk. Dat is een kwalijke zaak. Wij houden best van opgewondenheid van een passend soort en we hunkeren oprecht naar verheven en heilige blijdschap, maar als ons verblijden niet voortkomt uit een duidelijk begrip van de zaken van God, en als er geen waarheid aan ten grondslag ligt, wat baat het ons dan? Degenen die zich verblijden zonder te weten waarom, kunnen tot wanhoop geleid worden zonder te weten waarom. En dergelijke mensen kan je vroeg of laat waarschijnlijk in een inrichting aantreffen. Het geloof in Jezus Christus laat zich leiden door waarheidsgetrouwe, redelijke, logische principes: het is geheiligd gezond verstand. Een christen zou alleen die blijdschap moeten tonen die hij kan verantwoorden en waarvan hij kan zeggen: “Er is een reden voor.” Ik verzoek u om erop te letten dat u een blijdschap kent waarvan u mag verwachten dat die eeuwig blijft bestaan, omdat er een gegronde reden voor is. De opwinding van dierlijk enthousiasme zal als het geknetter van doornen onder een ketel uitdoven. We verlangen naar een vlam die op de haard van onze zielen brandt en die gevoed wordt met de brandstof van de eeuwige waarheid. Hij zal daarom voor eeuwig blijven branden.

			Ik ga nog een beetje verder. Ik geloof dat de blijdschap die hier bevolen wordt – “verblijdt u te allen tijd” – zelfs niet die verheven en goddelijke verblijding is die christenen bij speciale gelegenheden voelen. We zouden van meeslepende vervoeringen en van sublieme vreugde kunnen vertellen die, als zij niet de hemel zelf zouden zijn, er zo aan verwant zijn dat we die niet zouden willen ruilen voor de plaats die Gabriël inneemt, dichtbij de troon van zijn Meester. Zeker, er zijn momenten waarop een Elia Gods, nadat het vuur uit de hemel gedaald is, zijn lendenen gordt en met zo’n goddelijke bezieling voor Achabs wagen heen loopt die de omstanders niet begrijpen. Er zijn van die momenten op de top van de berg als toen Petrus uitriep: “Laat ons drie tabernakelen maken.” Het is zo goed om daar te zijn dat we graag op die berg zouden willen blijven en nooit meer naar de drukte, het tumult en de zonden van een wereld in schuld terug willen.

			Welnu, u wordt in de tekst niet opgeroepen om altijd in zo’n hoge, verheven, meeslepende gemoedstoestand te verkeren. “Verblijdt u te allen tijd”, maar u kunt u niet altijd op die manier verblijden. Ik zei dat u dat niet kunt, en dat bedoel ik letterlijk. Er zit een absolute onmogelijkheid in. De geest zou overbelast raken. We zouden niet in zo’n toestand van opwinding en spanning kunnen leven. Soms kunnen we in diep water zwemmen. Maar wie kan er altijd zwemmen? We kunnen de vleugels van een arend aannemen en boven de sterren uit stijgen. Maar we zijn geen condors en we kunnen niet altijd vliegen. We lijken meer op mussen die een huis vinden bij Gods altaren. Als we dan niet met vleugels kunnen opvaren, vinden we het al voldoende als we kunnen lopen zonder moe te worden en wandelen zonder mat te worden.

			Gewone blijdschap, dat is waartoe een christen hier opgeroepen wordt. Het is niet de vreugde van een jubeljaar maar van ieder jaar, niet de vreugde over de oogst maar over alle maanden. “Verblijdt u te allen tijd.” Nee Mirjam, nee, niet altijd de tamboerijn! Niet iedere dag: “Zingt de Heere; want Hij is hoog verheven!” Er is iets anders voor je te doen. Nee Mozes, niet iedere dag: “Uw rechterhand, O HEERE! heeft de vijand verbroken!” Nee, er is ander werk voor u onder die opstandelingen, dat net zo eervol voor uw God is en net zo nuttig als het schrijven van een zegelied voor Israël. Nee Jakobus, Johannes en Petrus, niet altijd op de top van de Tabor. Soms met uw Meester in het huis van de dood, waar een jong meisje opgewekt wordt. Soms in Gethsemane om te waken, als u dat kunt, terwijl Hij grote druppels bloed zweet. U moet zich te allen tijd verblijden. Toch kunt u niet altijd de hel klinkende cimbalen laten horen. Soms moet uw hand het doen met een zachtere citer. Niet alle dagen zijn feestdagen. Er was een dag waarop Job zijn vee en zijn kinderen verloor en toch de Naam van de Heere loofde. Niet alle dagen zijn trouwdagen. Er was een dag waarop Jakob riep: “Al deze dingen zijn tegen mij.” Niet alle dagen zijn als de hemel op aarde. Totdat de dag aanbreekt en de schaduwen verdwijnen, zullen we het moeten doen met een blijdschap die meer lijkt op een lamp in de nacht dan een zon overdag. Een blijdschap die ons eerder verheugt als we terneergeslagen zijn dan ons tot verroering brengt. Ik hoop dat u begrijpt wat ik wil zeggen, hoewel ik bang ben dat ik me slechts vaag uitdruk. Dit laat zien wat voor blijdschap niet altijd bij ons kan zijn.

			De blijdschap die te allen tijd bij ons kan zijn, is deel van onszelf, een kracht van de nieuwe natuur die God door Zijn Geest in ons werkt. Ze bestaat uit een grote opgewektheid van een wedergeboren natuur. Een vaste overtuiging dat wat God doet welgedaan is. Een zoete instemming met de voorzienigheid Gods, die deze laat beschikken wat ze wil. Een intens behagen in God Zelf en in de persoon van Zijn geliefde Zoon. En vervolgens een rust, een kalmte, een stilte van de ziel, “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat”. Dit heilige verblijden is een voorproefje van de hemel zelf. U hebt vast weleens gehoord van “liederen zonder woorden”. Zo is ook de blijdschap des Heeren in de ziel: een soort stil lied dat voor altijd in de geest gezongen wordt, een rustig musiceren met iedere hartslag, met iedere opzwelling van de longen, een levend psalmboek voor God. Ik hoop dat u weet wat het inhoudt, of indien niet, dat u het dan snel mag leren. Dit is een blijdschap die nooit aan kracht inboet. U kunt deze gelijke tred jaar in jaar uit volhouden. Want dit is de gang waarvoor een mensengeest gemaakt is. “Verblijdt u te allen tijd.” In dit kader kunt u zo oud worden als Methusalem, want aan dit verblijden zult u nooit kapot gaan. Het zal u bewaren en als zout dienen voor de lichamelijke, verstandelijke en geestelijke mens.

			Tot zover over de hoedanigheid van dit verblijden.

			Vergun mij enkele woorden over HET VOORWERP VAN HET VERBLIJDEN te spreken, zodat u zich, geliefden, erin kunt verlustigen. “Verblijdt u te allen tijd.” Waarmee kunnen we dit feest houden? Waar is een dergelijke blijdschap op gericht? Met Gods hulp kunnen we ons altijd in Hem verblijden. Wat een God hebben we toch! “De God der blijdschap”, zei de psalmist. “En verlustig u in de HEERE.” Iedere eigenschap van God is een onuitputtelijke goudmijn van kostbare vreugde voor iedereen die met God verzoend is. Verheugt u in God de Vader, in Zijn verkiezende liefde, in Zijn onveranderlijke genade, in Zijn onbegrensde macht en in Zijn verheven heerlijkheid. Verheugt u erover dat u Zijn kind bent en over die voorzienigheid waarin Hij alles voor u beschikt. Verheugt u in uw Vader God. Verheugt u ook in de Zoon, de “God met ons”. God met ons van voor de grondlegging der wereld, in de raad van Zijn verbond toen Hij onze Borg en Middelaar werd. God met ons toen Zijn vermakingen met de mensenkinderen waren. Verheugt u in Hem als de lijdende Knecht, Die met u meevoelt. Verheugt u in Hem als de God Die oneindige wijsheid en kracht voor u ten toon spreidt. Ik zou een maand nodig hebben om alleen maar een grove schets te geven van de diverse aspecten van de goddelijke en menselijke natuur van onze Heere, Die ons van voorwerpen van verheuging voorziet. Denk alleen aan Hem. Denk alleen aan Zijn liefde. En als u oprecht van hart bent, moet het u wel onuitsprekelijk genoegen verschaffen.

			“Jesus, the very thought of Thee
With sweetness fills my breast.”

			Denk daarna aan de Heilige Geest en verheugt u in Hem Die in u woont, u levend maakt, u troost, u verblijdt en voor eeuwig bij u blijft. Denk aan de drie-enige God en wees gezegend.

			Peins dan over het verbond der genade. Denk aan de verlossing door het bloed. Denk aan goddelijke soevereiniteit en alles wat daaruit in de vorm van genade voor de mensen voortvloeit. Denk aan uw daadwerkelijke roeping, uw rechtvaardigmaking, uw aanneming in de Geliefde. Denk aan uw uiteindelijke volharding. Denk aan uw vereniging met de heerlijke persoon van de Beminde en aan al het leven en al de heerlijkheid die in die weergaloze waarheid opgesloten zitten. “Verblijdt u te allen tijd.” Met zo’n God hebt u altijd stof tot verblijden.

			Ik geloof, geliefden, dat als we weldenkend zijn, ieder leerstuk van het evangelie ons blij zal maken, iedere belofte van het evangelie ons blij zal maken, ieder voorschrift van het evangelie ons blij zal maken. Als u over een lijst zou gaan met al de voorrechten die aan het volk van God toebehoren, zou u waarschijnlijk bij elk voorrecht apart stilstaan en zeggen: “Ik zou me hierover te allen tijd kunnen verblijden als ik niet iets anders had.” Als u ooit nalaat u te verblijden, sta me dan toe u te vermanen om elk van de genadegaven van de Geest tot grote actie op te wekken.

			Begin met de eerste: geloof. Geloof, en als u dit of dat gelooft van de talloze zegeningen die God beloofd heeft, dan zal de vreugde in uw ziel opspringen. Hebt u het geloof geoefend? Kom dan met de zustergenade van de hoop. Begin te hopen op de wederopstanding, te hopen op de wederkomst, te hopen op de heerlijkheid die dan geopenbaard zal worden. Wat een bronnen van vreugde zijn dit! Wanneer u uw hart opgehaald hebt aan de hoop, ga dan over op de liefde en laat de schoonste van de hemelse zusters u de weg tot de vreugde wijzen. Blijf God steeds meer liefhebben, Zijn volk liefhebben, arme zondaren liefhebben. En terwijl u liefheeft, zult u het verblijden niet nalaten, want blijdschap wordt uit liefde geboren! De liefde heeft aan haar linkerhand verdriet over het leed van diegenen die ze liefheeft, maar aan haar rechterhand een heilige vreugde over het feit zelf dat ze haar vrienden liefheeft. Want hij die liefheeft, doet een vreugdevolle zaak.

			Als u geen vreugde krijgt uit hoop, geloof of liefde, ga dan over op geduld. Ik geloof dat één van de zoetste vreugden onder de hemel voortkomt uit het zwaarste lijden wanneer geduld in het spel gebracht wordt. Toplady zegt:

			“Sweet to lie passive in Thy hand
And know no will but Thine.”

			En dit is zo zoet, zo onuitsprekelijk zoet dat, in mijn bekering, de vreugde die ontstaat uit volkomen geduld, uit een bepaalde oogpunt het meest goddelijke van alle vreugden is die christenen aan deze zijde van het graf kennen. De afgrond van de kwelling heeft een parel in zich, die niet op de berg van de verrukking gevonden kan worden. Zet geduld aan het werk en het zal u de kracht geven om u te allen tijd te verblijden.

			Stel dat u dit allemaal doorgemaakt hebt en dan nog zegt: “Ik kan me niet verblijden zoals ik zou willen.” Sta dan op en gordt u aan tot heilige oefening. Begin met het gebed. Een gebed zal de donkere wolk doen verdwijnen. En dan zult u zich verblijden. Als de bede voorbij is en u zich nog niet verblijden kan, zing dan een psalm. “Breng de muzikant hier.” Vaak zet heilige muziek een profeet in beweging. Laat ons de Heere een lied zingen. En als we nog geen vreugde in ons hart hadden, zullen we niet veel verzen hoeven te zingen voordat de blijdschap op ons neerdaalt als dauw die de droge en donkere tenten van de Arabieren doorweekt. Als noch gebed noch lofprijzing effect heeft, lees dan uit het Woord. Zit stil en overdenk wat de Heere gesproken heeft. Ga aan de Avondmaalstafel. Kom samen met het volk van God in zoete onderlinge gesprekken. Of ga erop uit tot zondaren te spreken. Ga naar de zondagsschool en vertel de beste kinderen daar over Christus. Door christelijk werk zult u blijdschap in de Heere vinden. U zou zich niet in Hem verblijd hebben als u werkloos thuis gebleven was.

			Hoe dan ook, als u zich niet verblijdt, zeg dan tegen uzelf: “Kom op, zo gaat het niet. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel?” Ik heb over een moeder gehoord die zei, wanneer haar kinderen gingen huilen en vervelend werden: “Ze hebben medicijnen nodig.” Zij wist zeker dat ze niet in orde waren. Wanneer u zich begint te verontrusten en zich zorgen begint te maken, zeg dan tot uzelf: “Ik moet hemelse medicijnen innemen want ik voel me niet goed. De bladzijden van de Schriften zijn voor mijn genezing. Ik zal ze gebruiken voor het welzijn van mijn ziel. Als mijn hart zich goed zou voelen, dan zou ik me in de Heere moeten verblijden, en aangezien ik me niet verblijd, moet ik mijn toevlucht nemen tot de grote Heelmeester.”

			Geliefden, we dienen ons te verblijden. Waarom zouden we ons niet verblijden, aangezien alle dingen ons toebehoren? De hemel behoort ons toe in de toekomst, de aarde behoort ons nu toe. Aangezien het verleden met al zijn zonden weggewist is en de toekomst in al haar noden voorzien door de mildheid van een onveranderlijke God, waarom zouden we dan bezorgd zijn? Als we niet blij zijn, kunnen de sterren ons berispen als zij temidden van het duister schitteren. De zon kan ons berispen omdat we niet in het licht van God willen schijnen. Kom geliefden, laten we gehoorzaam zijn aan het Woord dat zegt: “Verblijdt u te allen tijd.” 

			Tot slot, iemand zegt misschien: “Maar waarom zouden we ons verblijden?” Wat zijn DE REDENEN VOOR DIT VERBLIJDEN? We zouden geen argumenten nodig moeten hebben om gelukkig te zijn. De wereldse mens zegt dat hij het tot een van de verstandigste zaken rekent om sombere bezorgdheid uit te drijven. Een kind van God ziet dit misschien als de verstandigste zaak om zijn bekommernis op zijn God te werpen. U wilt geen argumenten om u te verblijden. Maar als u dat toch zou willen, het blijft in het bevel van uw Heere, Die tot u zegt: “Verblijdt u te allen tijd.”

			Vreugde weert verleidingen af. Een christen kan in verleiding gebracht worden, maar het lekkere lokaas maakt maar weinig indruk op hem als hij gelukkig is in de Heere. Er is een passage bij Paulus – ik ben nu vergeten waar het staat – waar hij spreekt over het aandoen van de wapenuitrusting des lichts. Het zijn zowel mooie verzen als een vaststaand feit dat we de wapenuitrusting des lichts dragen. En dat betekent onder andere dat we zo met hemelse vreugde omgeven zijn, dat niets ons in verleiding kan brengen. De blijdschap die we dragen is veel voortreffelijker dan datgene wat de boze ons kan bieden. En zo heeft zijn verleiding haar kracht verloren. Wat kan de duivel een blijmoedig christen bieden? Als hij tot hem zou zeggen: “Ik zal u al de koninkrijken der wereld geven, en hun heerlijkheid, indien gij neervallende, mij zult aanbidden”, dan zou de gelovige hem antwoorden: “Satan, ik heb veel meer. Ik heb volkomen voldoening. Ik heb volmaakte vreugde in God. Mijn ziel zwemt in een diepe zee van gelukzaligheid als ik aan God denk.” De duivel zal zo’n mens prompt opgeven want de vreugde des Heeren is als een pantser waar hij de dolk van zijn verleiding niet doorheen kan steken.

			De vreugde des Heeren zal wereldse vrolijkheid buiten het hart houden. Een vreugdevolle christen is niet de persoon die zijn avonden in een schouwburg wil doorbrengen. “Pfff”, zegt hij, “wat moet ik daar zoeken?” U zegt tot de man die eenmaal van het brood gegeten heeft: “Ik zal u meenemen naar zo’n groot feest. Ik zal u een groep varkens laten zien die allemaal schillen eten. Kijk eens, hoe ze zich vermaken! U kunt net zo veel eten als u wilt en net zo gelukkig worden als zij.” Hij zegt dan: “Maar dan kent u mij niet. U begrijpt me niet. Ik heb geen enkele eigenschap die me met varkens in verband brengt. Ik kan niet genieten van die dingen waar zij van genieten.” Degene die eenmaal gelukzaligheid in God gevonden heeft, toont zijn afkeer van het hoogste geluk dat een werelds mens kent. Het ligt helemaal niet op zijn terrein. Hij kent hun vrolijkheid niet, net zo min als zij zijn blijdschap niet kennen. Ik neem aan dat de vissen der zee een genot kennen dat past bij hun natuur. Ik benijd hen niet. Ik ben niet van plan om in hun element te duiken. Het is net zo met Gods kinderen. Zij zijn niet van plan om wereldse zaken na te jagen wanneer ze gelukkig in de Heere zijn. Maar die beroerde belijdende leden van u die alleen maar naar een plaats des gebeds gaan omdat dit zo hoort en zich daarbij erg goed voelen omdat ze niets anders durven doen, zijn vreemden van de vreugde des Heeren. Zij gaan naar de duivel om blij te zijn. Zij geven openlijk toe dat ze af en toe graag een pleziertje willen; daarom zoeken ze twijfelachtige ontspanning. Het is geen wonder dat ze in de hoven van de satan gevonden kunnen worden, verwachtend de vreugde van hem, omdat ze geen verblijden vinden in de wegen des Heeren.

			Hij die zich altijd in de Heere verblijdt, zal zijn medechristenen tot grote bemoediging zijn. Hij stapt de kamer binnen en de uitdrukking op zijn gezicht bevalt u. Het is geweldig om naar hem te kijken. En zodra hij begint te spreken, heeft hij zoete bemoedigende woorden voor de zwakken en de bedroefden. We hebben een paar broeders in ons midden wier gezichten mij voor de dienst altijd verkwikken. Hun woorden zijn bemoedigend en versterkend. Zij die zich te allen tijd in de Heere verblijden, kunnen niet anders dan de kamer waar ze zich bevinden met de aangename geur van hun vreugde vervullen. Anderen worden ook aangestoken door hun heilige gelukzaligheid en worden eveneens gelukkig.

			Dit is wat zondaren aantrekt. Vroeger ving men altijd duiven om die later weer met zoete zalf op hun vleugels weg te laten vliegen. Andere duiven volgden hen de duiventil in vanwege hun geur de duiventil in en werden zo gevangen. Ik wenste wel dat iedereen van ons, hemelse zalf op onze vleugels droeg, een goddelijke geur van vrede, vreugde en rust. Want dan zouden anderen ook op Jezus gefixeerd worden en naar de hemel gelokt worden.

			God geve dat dit mag gebeuren, om Jezus’ wil. 

			Amen.

			Jezus bewonderd door hen 
die geloven

			“Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen die geloven (aangezien ons getuigenis onder u is geloofd geworden) in die dag.”
2 Thessalonicensen 1:10 

			Wat is er een verschil tussen de eerste komst van onze Heere en Zijn wederkomst! Wanneer Hij wederkomt, is dat om verheerlijkt en bewonderd te worden, terwijl Hij de eerste keer kwam om door de mensen veracht en verworpen te worden. Hij komt weder om met weergaloze pracht te regeren, maar de eerste keer kwam Hij om in beschamende en verdrietige omstandigheden te sterven. Sla uw ogen op, gij kinderen van het licht, en zie de verandering tegemoet, die net zo belangrijk voor u als voor onze Heere zal zijn. Want nu bent u verborgen net als Hij verborgen was, en niet begrepen net als Hij niet begrepen werd toen Hij op aarde rondwandelde. “Wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, zij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.” Zijn openbaring zal onze openbaring zijn, en op de dag waarop Hij in heerlijkheid geopenbaard wordt, zullen Zijn heiligen met Hem verheerlijkt worden.

			Merk op dat er over onze Heere gesproken wordt, als komend in heerlijkheid en tegelijkertijd als wraak nemend met vlammend vuur op hen die God niet kennen en het evangelie niet gehoorzaam zijn. Dit is een afschuwelijk bericht voor allen die onbekend zijn met God en goddeloos en ongelovig jegens Zijn Christus zijn. Laten zij er acht op slaan, want de Heere zal heerlijkheid verkrijgen door de omverwerping van Zijn vijanden. En degenen die niet voor Hem wilden buigen, zullen nu gedwongen worden om in vernedering voor Hem te buigen. En bij de opslag van Zijn ogen zullen zij volkomen verkwijnen. Zoals er geschreven staat, zij “zij zullen tot straf lijden het eeuwige verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte.” Maar dit is niet het belangrijkste doel waarvoor Christus zal komen, noch de zaak waarin Hij Zijn voornaamste eer vindt, want kijk, Hij doet dit er als het ware bij, wanneer Hij met een oogmerk komt. De goddelozen te verderven is een andere noodzaak waarin Zijn geest zich niet verlustigt. Volgens onze tekst komt Hij niet zozeer hierom, maar met een ander oogmerk, namelijk “om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en bewonderd te worden in allen die geloven”. 

			De hoogste glorie van Christus zal in Zijn volk gezien worden. En dit is het plan waarmee Hij in het laatste der dagen op aarde zal wederkomen, dat Hij in Zijn heiligen luisterrijk zal zijn en in hen grotelijks verheerlijkt zal worden. Niettemin loven Zijn heiligen Hem nu al. Als zij in heiligheid wandelen, weerspiegelen zij, als het ware, Zijn licht. Hun heilige werken zijn de stralen van Hem, Die de Zon der gerechtigheid is. Als zij in Hem geloven, verheerlijken zij Hem ook, want er bestaat geen andere genade die hogere hulde aan de troon van Jezus brengt dan de genade van het geloof. Hiermee stellen we ons vertrouwen op Hem en belijden zo dat Hij ons alles in allen is. We verheerlijken onze genadige Heere inderdaad.

			Toch, geliefden, moeten we allen belijden dat we Hem te vaak onteren en de Heilige Geest bedroeven. Door ons gebrek aan ijver en door onze vele zonden staan we schuldig aan het verwerpen van het evangelie en het onteren van Zijn Naam. Wat een zalige, zalige, zalige dag zal het zijn als dit niet meer mogelijk is. Als we verlost zullen zijn van die inwendige verdorvenheid, die zich nu uit in uitwendige zonden. Als we Christus nooit meer zullen onteren maar met een heldere en onvervalste glans zullen schijnen. Vandaag zijn we als vaten op de schijven, slechts half afgemaakt. Maar zelfs zo is er al iets van Zijn goddelijke bekwaamheid in ons, als Zijn maaksel, te zien. Toch is er nog een deel ongevormde klei zichtbaar en moet er nog veel gebeuren. Hoeveel meer van de scheppende wijsheid en gewijde macht van de grote Pottenbakker zal er ten toon gespreid worden als we de volmaakte vaten van Zijn hand mogen zijn! In de knop brengt onze nieuwe natuur alle eer aan haar Maker. Hoeveel te meer wanneer haar volkomenheid de Voleinder openbaar maakt. Dan zal Jezus verheerlijkt en bewonderd worden door ieder van ons, wanneer de dagen van de nieuwe schepping voleindigd zijn en God de eeuwige sabbatsrust zal inluiden door Zijn genadewerk als zeer goed te bestempelen.

			Vanmorgen zal ik met Gods hulp eerst spreken over de bijzondere verheerlijking van Christus die hier bedoeld wordt. En ten tweede zal ik de verkondiging besluiten door uw aandacht te vragen voor de bijzondere overdenking die deze verheven waarheid suggereert.

			Laten we stilstaan bij DE BIJZONDERE VERHEERLIJKING DIE HIER BEDOELD WORDT.

			En het eerste dat we opmerken is het moment. De tekst zegt: “Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen”. De volle verheerlijking van Christus in Zijn heiligen zal daar zijn als Hij wederkomt, volgens het zekere profetische Woord. Hij wordt nu al in hen verheerlijkt, want Hij zegt: “Al het Mijne is Uwe, en het Uwe is Mijne; en Ik ben in hen verheerlijkt.” Maar nu is die heerlijkheid meer waarneembaar voor Hemzelf dan voor de wereld. De lampen worden in orde gebracht, zij zullen weldra schijnen. Dit zijn de dagen ter voorbereiding op die sabbat die in een oneindig opzicht een hoogtijdag is. Zoals er van Esther gezegd is dat zij zich vele maanden met mirreolie en specerijen voorbereidde, voordat ze het paleis van de koning binnenging om door hem gehuwd te worden, zo worden zij nu gereinigd en gereed gemaakt voor die doorluchtige dag waarop de verloste kerk aan Christus als een bruid aan haar bruidegom voorgesteld zal worden. Johannes sprak van haar dat ze toebereid zal zijn “als een bruid, die voor haar man versierd is”. Dit is onze nacht waarin we moeten waken. Maar ziet, de morgen komt, een morgen zonder wolken, en dan zullen we wandelen in een zevenvoudig licht omdat onze Geliefde gekomen is. Zijn tweede komst zal Zijn openbaring betekenen. Hij was hier niet in tel en de mensen merkten Hem niet op, behoudens enkelen die Zijn heerlijkheid aanschouwden. Maar wanneer hij wederkomt, zullen alle bedekkingen weggenomen worden en zal ieder oog de heerlijkheid van Zijn aangezicht zien. Hierop wacht Hij en Zijn kerk wacht met Hem. We weten niet wanneer het vastgestelde moment zal komen, maar ieder uur brengt het dichter bij ons. Laten we daarom vol verwachting klaar staan met gegorde lendenen.

			Merk ten tweede op in wie deze verheerlijking van Christus gevonden zal worden. De tekst zegt niet dat Hij verheerlijkt zal worden “door” Zijn heiligen”, maar “in Zijn heiligen”. Er is een nuanceverschil, ja meer dan een nuance, tussen deze twee woorden. We streven ernaar Hem nu te verheerlijken door onze daden, maar dan zal Hij verheerlijkt worden in onze eigen persoon, natuur en staat. Hij wordt nu verheerlijkt door wat we doen, maar Hij zal uiteindelijk verheerlijkt worden in wat we zijn. Wie zijn dezen in wie Jezus verheerlijkt en wonderbaar zal worden? Zij worden op twee manieren omschreven: “in Zijn heiligen” en “in allen die geloven”.

			In “Zijn heiligen” als eerste. Allen in wie Christus verheerlijkt zal worden, worden omschreven als heiligen of geheiligden: mannen en vrouwen die rechtvaardig gemaakt en gereinigd zijn. Hun leven vol genade toont aan dat zij het onderricht van de Heilige Geest genoten hebben. Hun gehoorzame werken laten zien dat zij discipelen van de Heilige Meester zijn, ja van Hem Die Zelf heilig, schuldeloos, onbezoedeld en anders dan zondaren was. En aangezien deze heiligen ook gelovigen genoemd worden, leid ik daaruit af dat de heiligheid die Christus uiteindelijk eer zal toebrengen, een heiligheid is die gebaseerd is op het geloof in Hem. Een heiligheid waarvan dit de kern was: dat zij eerst hun vertrouwen op Christus stelden, en daarna, toen ze gered waren, hadden ze hun Heere lief en waren ze Hem gehoorzaam. Hun geloof werd gewerkt door liefde. Het louterde hun ziel en reinigde op die wijze hun hele leven. Het is zowel een inwendige als een uitwendige reinheid, opkomend uit een levend en krachtig geloofsbeginsel. Als mensen denken dat zij heiligheid zonder geloof in Christus kunnen verwerven, dan vergissen zij zich net zo zeer als zij die hopen op een oogst zonder eerst zaad in de voren gestrooid te hebben. Het geloof is als een bloembol en heiligheid als de kostelijk geurige bloem die eruit opspringt wanneer hij geplant is in de aarde van een vernieuwd hart.

			Wacht u voor een schijn van heiligheid die uit uzelf opspringt en die in stand gehouden wordt door de kracht van uw eigen onafhankelijke wil. U kunt net zo goed druiven van doornen of vijgen van distels willen plukken. Ware heiligheid moet voortkomen uit een vertrouwen in de Zaligmaker der zondaren en als dat niet gebeurt, ontbreken de basis elementen van de waarheid eraan. Hoe kan zij ooit volkomen zijn als zij haar basis in eigendunk heeft? Hoe zou Christus verheerlijkt kunnen worden door heiligen die weigeren om op Hem hun vertrouwen te stellen?

			Ik zou nu uw aandacht willen vragen voor de tweede omschrijving: “allen die geloven”. Deze wordt uitgebreid door de aanduiding dat zij gelovigen zijn in een bepaald getuigenis, blijkens de zin tussen haakjes: “aangezien ons getuigenis onder u is geloofd geworden”. Welnu, het getuigenis van de apostelen had betrekking op Christus. Zij zagen Hem naar het lichaam en zij getuigden dat Hij “God geopenbaard in het vlees” is. Zij zagen Zijn heilige leven en zij getuigden ervan. Zij zagen Zijn smartelijke dood en zij getuigden dat “God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoende”. Zij zagen Hem uit de dood opstaan en zeiden: “Wij zijn getuigen van Zijn opstanding.” Zij zagen Hem ten hemel varen en zij getuigden dat God Hem tot aan Zijn rechterhand had verheven. Welnu, allen die dat getuigenis geloven, zijn behouden. “Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. “ Dit zijn allen die met een eenvoudig geloof komen en zich aan de vleesgeworden God overgeven, Die voor mensen leeft en sterft en altijd aan de rechterhand van God zit om voor hen te bidden. Dit zijn de mensen in wie Christus op de Jongste Dag verheerlijkt en wonderbaar gemaakt zal worden. Maar aangezien zij eerst heiligen genoemd worden, moeten we niet vergeten dat dit geloof een levend geloof dient te zijn, een geloof dat de zonde haat, een geloof dat een mens vernieuwt en het leven naar het edele evenbeeld van Christus vormt, waardoor zondaren in heiligen veranderd worden. De twee omschrijvingen moeten niet met geweld van elkaar gescheurd worden. U moet niet beweren dat de begunstigde mensen geheiligd worden, zonder eraan te denken dat ze door het geloof gerechtvaardigd worden. U mag ook niet zeggen dat ze door het geloof gerechtvaardigd worden, zonder eraan te denken dat zonder heiligheid geen mens de Heere zal zien. Uiteindelijk zullen de mensen in wie Christus wonderbaar wordt, heiligen zijn die door het geloof in Hem behouden werden.

			Tot zover kunnen we het volgen. Maar toch rijst er nog een vraag: door wie zal Christus zo verheerlijkt en wonderbaar worden? Hij schittert in Zijn volk, maar wie zullen de heerlijkheid zien? Het antwoord luidt dat Zijn volk dit zal zien. Iedere heilige zal Christus in zichzelf verheerlijken en Christus in zichzelf met verwondering aanschouwen. Hij zal zeggen: “Wat een wonder dat zo’n arm schepsel als ik zo vervolmaakt zal worden! Hoe luisterrijk is mijn Heere, Die dit wonder aan mij gedaan heeft!” Zeker, het feit dat onze geest gereinigd en heilig gemaakt is, zal deze woorden van John Berridge in ons in vervulling doen gaan, de woorden die we zojuist gezongen hebben: 

			“He cheers them with eternal smile,
They sing hosannas all the while;
Or, overwhelm’d with rapture sweet,
Sink down adoring at his feet.”

			Dit weet ik, dat als ik in eigen persoon de hemel binnenga, de eeuwigdurende liefde die mij daar gebracht heeft, voor altijd zal prijzen en aanbidden. Ja, we zullen allen onze Zaligmaker verheerlijken en loven om wat Hij door Zijn oneindige genade in ons gewerkt heeft.

			De heiligen zullen Christus ook in elkaar prijzen. Wanneer ik u zal zien en u uw broeders en zusters in Christus zult zien, geheel volmaakt, dan zult u vervuld worden met verwondering, dankbaarheid en vreugde. U zult daar vrij van alle jaloezie zijn. Er daarom zult u zich verheugen in de schoonheid van uw medeheiligen. Hun hemel zal een hemel voor u zijn en wat een grote hoeveelheid hemelen zult u hebben als u zich verheugen wilt over de vreugde van alle verlosten! We zullen het werk van de Heere net zo zeer vereren in anderen als in onszelf. Ieder van ons zal Hem loven voor de redding van al de anderen. U zult uw Heere in al uw broeders zien. En tot in alle eeuwigheid zult u Hem hierom loven en prijzen met een eeuwigdurende verwondering van immer groeiende vreugde.

			Maar dat is nog niet alles. Naast het volk dat door Christus’ bloed gekocht en verlost is, zullen alle heilige engelen op die grote dag van Zijn wederkomst erbij staan en in verwondering toekijken. Zij waren grotelijks verbaasd toen Hij eerst van de hemel naar de aarde neerdaalde. En zij waren begerig om die dingen in te zien die toen voor hen een verborgenis waren. Maar wanneer zij hun geliefde Vorst terug zien komen met tienduizend maal tienduizend verlosten aan Zijn voeten, dan zullen zij Hem vereren in iedere verloste. Deze verlosten zullen allen vlekkeloos zijn, doordat ze hun lange kleren gewassen en wit gemaakt hebben in Zijn bloed! Hoe zullen zij die zegevierende arm prijzen die al deze oorlogsbuit mee naar huis genomen heeft. Hoe zullen de hemelse heerlegers Zijn lof verkondigen wanneer zij zien dat Hij al deze gevangenen tot een nieuwe gevangenschap gevangen neemt, met liefdeskoorden, vreugdevol Zijn triomf opluisterend en de volkomenheid van Zijn overwinning ten toon spreidend!

			We weten niet welke rassen er misschien nog zuivere schepselen zijn, maar ik denk dat het heel goed mogelijk is dat er, aangezien onze wereld slechts één stippeltje is in Gods schepping, misschien nog miljoenen andere rassen bestaan in de talloze werelden om ons heen. En deze allen worden wellicht uitgenodigd om de wonderen van Zijn reddende liefde te aanschouwen, zoals die geopenbaard wordt in de heiligen in de dag des Heeren. Het lijkt wel of ik deze ongevallen wezens de heiligen als een wolk van getuigen zie omgeven en in een opgetogen visioen in hen de liefde en genade van de Zaligmaker aanschouw. Wat een liederen! Wat een gejuich zal er uit alle talen opstijgen tot eer van de eeuwig rijke God! Wat zal het heelal één loforkest worden! Van ster tot ster zal het heilige gezang voortrollen, totdat het ganse heelal zal weergalmen van de hosanna’s van de verwonderde geesten. “Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst” zal al die verwonderde mensen thuisgebracht hebben en zij zullen met Hemzelf het wonder van de eeuwigheid zijn.

			Dan zal de satan met zijn verslagen legioenen en de verloren zielen van de goddelozen zich op die dag verbijten van afgunst en woede, en sidderen voor de majesteit van Jezus. Door hun aanvaarde nederlaag en zichtbare vertwijfeling zullen zij Hem in Zijn volk verheerlijken, door Wie zij volkomen ten val gebracht zijn. Zij zullen zien dat er niet één ontbreekt, die Hij met Zijn bloed gekocht heeft, niet één weggerukt van de schapen die Zijn Vader Hem gegeven heeft, niet één soldaat die onder Zijn banier vocht op die dag in de strijd gevallen. Maar zij zijn allen meer dan overwinnaars, door Hem, Die hen liefgehad heeft. Wat een vertwijfeling zal de duivelse geesten aangrijpen als ze hun totale nederlaag bemerken! Verslagen in mensen die eens hun slaaf waren! Arme stakkers, die zij door hun arglistigheid zo gemakkelijk konden verleiden – verslagen, juist in hen! Jezus triomfeert door de lammeren van tussen de kaken van de leeuw weg te rukken en Zijn zwakke schapen uit hun macht te redden. Hij zal hen volslagen te schande maken in Zijn verlosten. Met wat voor leed zullen zij verzinken in de hel, die voor hen toebereid is. Nu zullen zij in razernij horen dat de ganse aarde, hemel en iedere ster van het gejubel weergalmt: Halleluja, Halleluja, Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft het Koningschap aanvaard en het Lam heeft overwonnen door Zijn bloed.

			U ziet dat er voldoende toeschouwers zijn om Christus in Zijn heiligen te verheerlijken. Laten we zo ten vierde onderzoeken in welke mate de Heere Jezus verheerlijkt zal worden. Ons antwoord is dat het in de hoogste mate zal zijn. Hij zal komen om op het hoogst in Zijn heiligen verheerlijkt te worden, want dit wordt duidelijk uit de woorden “wonderbaar te worden”. Onze Heere zal met verwondering aanschouwd worden in allen die geloven. Degenen die naar de heiligen kijken, zullen een plotselinge verwondering van gewijde vreugde voelen opkomen. Zij zullen verbaasd staan van de verrassende heerlijkheid van het werk des Heeren in hen. “We dachten dat Hij grote dingen zou doen. Maar dit, dit overtreft alle verwachting!” Iedere heilige zal een wonder voor zichzelf zijn. “Ik dacht dat mijn gelukzaligheid groot zou zijn, maar niet zoals dit!” Al zijn broeders zullen een wonder zijn voor de volmaakte gelovige. Hij zal zeggen: “Ik dacht dat de heiligen volmaakt zouden zijn, maar ik had nooit kunnen denken dat er zo’n overvloedige heerlijkheid op elk van hen gelegd zou worden. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat mijn Heere zo goed en zo genadig zou zijn.” De engelen des hemels zullen zeggen dat zij nooit op zulke genadewerken gerekend hadden. Zij wisten wel dat Hij een groot werk op Zich genomen had, maar zij wisten niet dat Hij zoveel voor Zijn volk en in Zijn volk zou doen. De eerstgeboren zonen van het licht, gewend aan grote wonderen in vroeger tijden, zullen in vervoering zijn van een nieuwe verwondering als zij het werk van Immanuëls vrije genade en opofferende liefde zien. De mensen die eens de heiligen verachtten, die hen schijnheilige farizeeërs noemden en hen met voeten traden, en misschien wel doodden, de koningen en vorsten der aarde, die de rechtvaardigen voor een paar schoenen verkochten, wat zullen zij zeggen als zij de minste volgeling van de Zaligmaker een vorst van groter allure dan de groten der aarde zien worden en Christus in elk van deze begunstigde zondaren zien stralen? Vanwege hun verhoging zal Jezus vol verwondering aanschouwd worden door degenen die eenmaal zowel Hem als hen verwachten.

			Mijn volgende punt brengt ons precies in het hart van het onderwerp: in welk opzicht zal Christus verheerlijkt en wonderbaar worden? U kunt niet van me verwachten dat ik er een tiende deel van kan vertellen. Ik kan u alleen een klein voorproefje geven van wat dit moet betekenen. Het is mij vrijwel onmogelijk om er een volledige uiteenzetting van te geven. Ik denk dat Jezus, wat Zijn heiligen betreft, verheerlijkt en wonderbaar zal worden op basis van hun aantal: “een grote schare, die niemand tellen kan”. Johannes was een groot rekenaar, en hij slaagde erin tot honderd vierenveertig duizend uit alle geslachten van de kinderen Israëls te tellen. Toch vertegenwoordigde dat aantal alleen de Joodse kerk maar. Wat Gods kerk uit de heidenvolkeren betreft, gaf hij alle pogingen tot berekening op en gaf hij toe dat het was als “een schare, die niemand tellen kan”. Toen hij hen hoorde zingen, sprak hij: “Ik hoorde een stem, als een stem van vele wateren, en als een stem van een grote donderslag.” Het waren er zoveel dat hun gezang was als de Middellandse Zee, tot razernij opgezweept door een storm. Nee, niet één grote, onstuimige zee, maar oceaan op oceaan, de Atlantische en de Stille Oceaan op elkaar gestapeld, en de Noordelijke IJszee daar weer op, en nog andere oceanen erop, lagen van oceanen, alle bulderend met hun meest krachtige geraas. Zo zal het gezang van de verlosten zijn, want de schare die het ongeëvenaarde gezang doet aanzwellen, zal niet te tellen zijn.

			Kom en zie, u die om Zijn koninkrijk moet lachen, zie hoe één kleintje tot duizend is geworden. Kijk nu, u vijanden van Christus, die de hand vol koren op de hoogste der bergen zag, kijk hoe de vrucht daarvan ruist als de Libanon, en die van de stad bloeien als het kruid der aarde. Wie kan de druppels van de dauw of het zand op het strand tellen? Als ze die geteld hebben, dan zullen ze de menigte verlosten die Christus zullen verheerlijken nog niet geschat hebben. En deze hele oogst komt uit één tarwegraan, dat indien het in de aarde niet gevallen en gestorven was, alleen gebleven zou zijn? Wat zegt het Woord? “Indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.” Wordt de profetie niet vervuld? O geliefden, wat een oogst van één Man van Nazareth! Wat een vrucht van die glorieuze Man, de Spruit. De mensen achtten Hem, dat Hij geplaagd, door God geslagen en verdrukt was. Zij begrepen niets van Hem. En toch ontsprongen er uit Hem (en Hij was zo goed als dood) deze scharen die zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel. Wordt Hij in hen niet verheerlijkt en wonderbaar? Die dag zal het zeker openbaren.

			Er is kwaliteit en er is kwantiteit. Hij is wonderbaar in Zijn heiligen omdat elk van hen het bewijs is van Zijn macht om uit de hand van de boze te redden. Mijn ogen kunnen het nauwelijks verdragen, al is het alleen maar in verbeelding, om de schitterende rijen van hen in witte klederen aan te staren, waar elk de zon in glans overtreft en zij allen zijn alsof een zevenvoudige middag hen gekleed had. Niettemin zeggen zij allen, als ik naar hen kijk: “We hebben onze lange klederen gewassen, want zij waren eenmaal verontreinigd. We hebben ze wit gemaakt, maar deze reinheid is te danken aan het bloed van het Lam.” Dit waren erfgenamen des toorns, net als de anderen, zij waren dood door de misdaden en de zonden. Zij dwaalden allen als schapen en keerden zich een ieder naar zijn weg. Maar kijk nu naar hen en zie hoe Hij hen gered heeft, hen gewassen, hen gereinigd, hen vervolmaakt! Als u uw oog op die en gene zult laten rusten, zult u er sommigen ontdekken die bijzonder koppig waren, met een nek als een ijzeren pees, en die Hij toch door liefde overwonnen heeft. Sommigen waren erg traag van begrip, maar Hij heeft hun blinde ogen geopend. Anderen waren afschuwelijk besmet met de melaatsheid van de begeerte, maar Hij heeft hen genezen. Weer anderen lagen onder de vreselijke macht van de satan, maar Hij heeft de duivel uit hen geworpen. O, wat zal Hij in deze bijzondere gevallen verheerlijkt worden! In u een dronkaard tot heilige gemaakt, in u van een godslasteraar in een liefdevol discipel veranderd, in u een vervolger, nog dreiging blazende, geleerd om eeuwig een loflied te zingen! Hij zal in dezulken op het hoogst verheerlijkt worden.

			Geliefden in de Heere, in elk van ons was er één of ander probleem betreffende onze behoudenis, één of andere onmogelijkheid, die bij God wel mogelijk werd, hoewel het voor ons voor eeuwig onmogelijk geweest zou zijn.

			Vergeet ook niet dat al deze volmaakte heiligen in de hel gezeten zouden hebben, als het verzoenende offer van de Zoon er niet geweest was. Dit zullen ze zich des te levendiger herinneren, omdat ze andere mensen veroordeeld zien worden vanwege de zonden waarmee ze zelf ook eens verontreinigd waren. Het gedreun van de wraakneming op de goddelozen zal maken dat de heiligen de Heere des te meer zullen verheerlijken, aangezien ze zichzelf verlost weten. Zij zullen allen voelen:

			“Oh were it not for grace divine,
That fate so dreadful had been mine.”

			In elk van hen zal de gedachte aan de afschuwelijke kuil waaruit ze werden getrokken en aan het modderige slijk waaruit ze werden opgetild ervoor zorgen, dat hun Zaligmaker nog meer verheerlijkt en wonderbaar wordt.

			Waarschijnlijk is het belangrijkste waarin Christus verheerlijkt zal worden: de absolute volkomenheid van al de heiligen. Zij zullen dan “zonder vlek of rimpel of iets dergelijks” zijn. Wij hebben nog niet ondervonden wat volkomenheid is en daarom kunnen we het nauwelijks bevatten. Onze ideeën zelf zijn te zondig om een volledig beeld te krijgen van wat absolute volkomenheid inhoudt. Maar, geliefden, er zal geen zonde in ons overgebleven zijn, want zij zijn “onberispelijk voor de troon van God” en we zullen geen overgebleven drang hebben om te zondigen. Er zal geen voorkeur in de wil zijn voor het kwade, maar die zal voor eeuwig op het goede gericht zijn. De neigingen zullen nooit meer losbandig zijn, maar rein voor Christus. Het verstand zal zich nooit meer vergissen. U zult nooit meer bitter door zoet vervangen, noch zoet door bitter. U zult volmaakt zijn, “gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is”. En waarlijk, Hij, Die dit in ons werkt, zal wonderbaar zijn.

			Christus zal wonderbaar zijn en aanbeden worden vanwege deze verheven afloop. O machtige Meester, met wat een vreemde, morele alchemie hebt U gewerkt om die chagrijnige man in één bonk liefde te veranderen! Wat hebt U gedaan om die zelfzuchtige gierigaard uit zijn opgepotte winsten op te heffen om zijn winst in U te laten vinden? Hoe hebt U die trotse geest, die wispelturige geest, die luie geest, die wellustige geest overwonnen? Hoe hebt U kans gezien om dit alles weg te nemen? Hoe hebt U de diepe wortels van de zonde, met ieder zijtakje, uit Uw verlosten kunnen verdelgen, zodat niet een klein vezeltje gevonden kan worden? “De zonden van Jakob zullen gezocht worden, maar zullen niet gevonden worden, ja, zij zullen niet zijn, spreekt de HEERE.” Zowel de schuld van de zonde alsmede de drang om te zondigen, beide zullen verdwenen zijn. Christus zal het volbracht hebben en Hij zal “verheerlijkt worden in Zijn heiligen en wonderbaar worden in hen die geloven”.

			Dit is echter nog maar het begin. Op die wonderlijke dag der dagen zal in iedere heilige de wijsheid, de kracht en de liefde van Christus gezien worden, Die hen door al de beproevingen van het leven heeft geleid. Hij heeft hun geloof levend gehouden, daar waar het anders gestorven zou zijn. Hij heeft hen in hun zuiverheid bewaard, waar de verleiding hen verlokte en zij bijna uitgegleden waren. Zeker, Hij heeft sommigen van hen staande gehouden in de gevangenis, op de pijnbank en op de brandstapel, en hen in het geloof bewaard! Men kan nauwelijks wensen een martelaar te zijn, maar ik vermoed dat de martelaren tot verwondering van ons allen zullen zijn, of eigenlijk dat Christus in hen wonderbaar zal worden. Hoe zij ooit zoveel pijn konden verdragen, zoals sommigen van hen om Jezus’ wil overkwam, kan niemand van ons ooit raden, behalve dan dat we weten dat Christus in hen leed als in Zijn leden. Eeuwig zal Jezus wonderbaar zijn in hen, aangezien alle verstandige geesten zullen zien hoe Hij hen ondersteund heeft, zodat noch verdrukking, noch benauwdheid, noch naaktheid, noch honger, noch zwaard hen van Zijn liefde zou kunnen scheiden. Dit zijn de mensen die rondgewandeld hebben in schapenhuiden en geitenvellen, berooid, beproefd, gekweld, voor wie de wereld niets waard was. Maar nu staan zij versierd als koningen en priesters voor eeuwig in ongeëvenaarde heerlijkheid. Voorwaar, de Heere zal in hen wonderbaar worden. Of dacht u van niet?

			Denk eraan, geliefden, dat we op die dag zullen zien hoe de gezegende Christus, als “Hoofd boven alle dingen voor Zijn Gemeente”, iedere wederwaardigheid tot heiligmaking van Zijn volk heeft bestuurd. Hoe de donkere dagen regen voortbrachten waardoor de planten des Heeren konden groeien. Hoe de felle zon, die hen tot de wortel toe dreigde te verschroeien, hen met warmte van goddelijke liefde vervulde en hun uitgelezen vruchten deed rijpen. Wat zullen de heiligen te vertellen hebben over hoe datgene wat het vuur der genade dreigde uit te doven het juist feller liet branden, hoe de steen die hun geloof dreigde te vermorzelen juist voor hen in brood werd veranderd, hoe de stok en de staf van de Goede Herder altijd bij hen waren om hen veilig thuis te brengen. Ik denk weleens dat ik, als ik op het nippertje in de hemel kom, aan de hemelse kust zal neerzitten om voor eeuwig Hem te vereren. Hij, Die mijn ziel op een plank of een afgebroken stuk van het schip veilig aan land gebracht heeft. En zeker zij die een uitbundig ontvangst krijgen, de schone haven binnenkomend als een schip met volle zeilen, zonder kans op schipbreuk, zullen de Heere moeten prijzen dat zij zo in de gezegende haven des vredes binnengekomen zijn. In elk geval zal de Heere bijzonder verheerlijkt en wonderbaar worden.

			Ik kan hier niet over ophouden. Ik vraag u op te merken dat zoals een koning luisterrijk in vol ornaat is, zo zal Christus Zijn heiligen aandoen als Zijn persoonlijke glorie op die dag dat Hij Zijn sieraden gereed zal maken. Het is met Christus net als met die edele Romeinse dame, die, toen ze bij het huis van haar vrienden langs ging en hun kleinoden zag, hun vroeg om de volgende dag naar háár huis te komen, dan zou zij háár juwelen tonen. Ze verwachtten robijnen, parels en diamanten te zien, maar zij riep haar twee zonen naar binnen en zei: “Dit zijn mijn juwelen.” Evenzo zal Jezus, in plaats van smaragd en amethist, onyx en topaas, Zijn heiligen laten zien. “Dit zijn mijn uitgelezen schatten”, zegt Hij, “in wie Ik verheerlijkt zal worden.” Salomo was zeker op het hoogtepunt van zijn roem toen hij de tempel afgebouwd had, toen alle stammen samenkwamen om het edele bouwwerk te zien en moesten belijden dat het “schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde” was. Maar hoe zal de heerlijkheid van Christus zijn, wanneer alle levende stenen op hun plaats gelegd zullen zijn en Zijn kerk haar glasvensters van robijnen, haar poorten van karbonkelstenen en haar omwalling van kostbaar gesteente zal hebben. Dan zal Hij inderdaad verheerlijkt worden, wanneer de twaalf fundamenten van Zijn nieuwe Jeruzalem lagen van de kostbaarste stenen zijn, die hun gelijke niet kennen.

			Welnu, aangezien mijn tekst speciale nadruk legt op geloven, verzoek ik u er om een moment op te letten hoe de verlosten als gelovigen hun Heere zullen verheerlijken.

			Ten eerste is het geweldig dat er zo veel mensen tot geloof in Hem gebracht zullen zijn. Mensen zonder God en mensen met vele goden, mensen omhuld door onkunde en mensen opgeblazen met vleselijke wijsheid, vooraanstaande mensen en arme mensen, allen ertoe gebracht om in die ene Zaligmaker te geloven en Hem te prijzen voor Zijn bijzondere behoudenis. Zal Hij niet verheerlijkt worden in hun algemeen geloof? Het zal Hem verheffen dat deze allen door het geloof behouden zullen worden, en niet door eigen verdiensten. Niet één van hen zal zich erop beroemen dat hij door zijn eigen goede werken behouden werd. Maar allen zullen zich erin verheugen gered te zijn door die kostelijk eenvoudige weg van “Geloof en leef”, gered te zijn door soevereine genade, door het verzoenend bloed, in acht genomen door de schreiende ogen van een eenvoudig geloof. Dit zal Jezus ook verheerlijken, dat zij allen, zwak als ze zijn, sterk gemaakt zijn door het geloof. Zij allen, in persoon ongeschikt voor een gevecht, triomfeerden toch in de strijd omdat zij door het geloof overwonnen door het bloed van het Lam. Zij allen zullen daar zijn om te laten zien dat hun geloof erkend werd, dat Christus trouw aan Zijn belofte was en hen nooit tevergeefs liet geloven. Zij allen, staande in hemelse kringen, behouden door het geloof, zullen ieder beetje heerlijkheid aan de Heere Jezus toeschrijven.

			“I ask them whence their victory came?
They, with united breath,
Ascribe their conquest to the Lamb,
Their triumph to His death.”

			Zij geloofden en werden behouden. Maar het geloof gaat niet met eigen eer strijken. Het is zelfverloochende genade, die de kroon op het hoofd van Christus zet. Om die reden staat er geschreven dat Hij in Zijn heiligen verheerlijkt zal worden, en Hij zal ook wonderbaar worden in allen die geloven.

			Ik heb het onderwerp nu nog maar nauwelijks afgetast en de tijd ontbreekt me. Ik wil dat u overdenkt dat Jezus verheerlijkt zal worden in de opgestane lichamen van al Zijn heiligen. Welnu, in de hemel zijn zij reine geesten, maar als Hij komt, zullen zij weer bekleed worden. Arm lichaam, u moet nog een tijdje slapen, maar hoe u zult zijn bij uw ontwaken, blijkt nu nog niet. U bent nu een verschrompeld zaadje, maar uit u zal een bloem groeien die ongekend mooi zal zijn. Hoewel gezaaid in zwakheid, dit lichaam zal opgewekt worden in kracht; hoewel gezaaid in verderfelijkheid, het zal opgewekt worden in onverderfelijkheid. Zwakheid, matheid, pijn en dood zullen voor eeuwig uitgebannen worden; gebrekkigheid en misvormdheid zullen onbekend zijn. De Heere zal onze lichamen opwekken om gelijk aan Zijn heerlijk lichaam te zijn. O, wat een vooruitzicht ligt er voor ons! Laten we niet vergeten dat deze gezegende opstanding ons deel zal zijn omdat Hij is opgestaan. Er moet een opstanding voor de leden komen omdat het Hoofd opgestaan is. O, de verrukking om opgestaan te zijn, volmaakt in lichaam, ziel en geest! Heel die verrukking is dankzij Christus en daarom zal Hij wonderbaar in ons zijn.

			Laten we daarna nadenken over de absolute volkomenheid van de kerk wat het getal betreft: allen die in Hem geloofd hebben, zullen met Hem in Zijn heerlijkheid zijn. De tekst zegt dat Hij wonderbaar zal worden “in allen die geloven”. Als sommigen van hen die geloven toch omkomen, dan zou Hij niet wonderbaar in hen worden. Zij zullen er echter allen zijn, zowel de kleinen als de groten. U zult daar staan, u arm, krachteloos volk, dat als u zegt: “Heere, ik geloof”, eraan toe moet voegen “kom mijn ongeloof te hulp”. Hij zal wonderbaar worden in alle gelovigen, zonder een enkele uitzondering. Mogelijkerwijs zal er meer verwondering zijn over het naar de hemel gaan van zwakke gelovigen dan van de sterkere. Mijnheer Nobel Hart zal, wanneer hij daar komt, zijn overwinning aan Zijn Meester te danken hebben en zijn lauwerkrans aan Zijn voeten leggen. Maar de bedeesde Zwakke Geest, de kreupele Stopgraag met zijn krukken en de bevende Klein Geloof, zullen wanneer zij de rust ingaan, de hemel laten weergalmen met klanken van nog groter aanbidding, dat zulke arme aardwormen door wondere genade de zege zouden behalen. Stel dat een van hen uiteindelijk zou ontbreken! Stop de harpen! Stop met zingen! Geen vrolijkheid als één kind buitengesloten wordt! Ik weet zeker dat er, als we als gezin ons avondlied van vreugde en dankzegging zouden gaan zingen en als moeder dan zou zeggen: “Waar is de kleine dreumes? Waar is de jongste van ons gezin?”, dan een stilte zou vallen. Als we zouden moeten zeggen: “Ze is zoek”, dan zouden we niet zingen en niet rusten voordat ze gevonden werd. Het is tot eer van Jezus dat Hij, als Herder, geen schaap van Zijn kudde kwijtgeraakt is. Als de Kapitein van de zaligheid, heeft Hij vele kinderen tot heerlijkheid geleid en is er geen kwijtgeraakt. Vandaar dat Hij wonderbaar wordt, niet in enkelen die geloven, niet in allen behalve één, maar Hij wordt wonderbaar in allen die geloven.

			Verheugt dit u niet, u die van zwakheid beeft, dat Hij wonderbaar in u zal worden? Er is nu weinig wonderbaars in u, zoals u boetvaardig belijdt. Maar aangezien Christus nu in u is en ten volle in u geopenbaard zal worden, zal er binnenkort veel zijn om u over te verwonderen. Moge u deel krijgen aan de uitnemendheid van onze Heere des hemels en aan Hem gelijkvormig worden, zodat Hij in u gezien zal worden en in u verheerlijkt.

			Een ander punt van verwondering zal de eeuwige zekerheid van al Zijn gelovigen zijn. Daar zijn zij vrij van angst voor het kwade! U blaffende hellehonden, u zat ze op de hielen en hoopte ze te verslinden. Maar zie, zij zijn u ongedeerd ontkomen! Wat moet het zijn om boven schootsafstand van de vijand uitgetild te worden, waar geen wacht meer gehouden hoeft te worden, waar zelfs het gedreun van de duivelse artillerie niet meer gehoord kan worden? O heerlijke Christus, omdat U hen allen naar zo’n veilige plaats gebracht hebt, moet U inderdaad voor eeuwig wonderbaar worden.

			Bovendien zullen alle heiligen zo geëerd, zo gelukkig worden en zo op hun Heere lijken dat zijzelf en alles aan hen het onderwerp zullen zijn van altijddurende verwondering. U hebt misschien wel eens een kamer vol met spiegels gezien en als u middenin stond, werd u van ieder punt weerspiegeld. U werd hier gezien, en daar gezien, en weer daar, en daar, en zo werd ieder deel van u weerspiegeld. De hemel is net zo. Jezus staat in het midden en al Zijn heiligen weerspiegelen Zijn heerlijkheid. Is Hij een mens? Zij ook! Is Hij de Zoon van God? Zij zijn ook kinderen van God! Is Hij volmaakt? Zij ook! Is Hij verheven? Zij ook! Is Hij een Profeet? Zij ook, de menigvuldige wijsheid van God bekendmakend aan de overheden en de machten. Is Hij een Priester? Zij ook! Is Hij een Koning? Zij ook, want Hij heeft ons priesters en koningen voor God gemaakt, en wij zullen tot in der eeuwigheid regeren. Kijk waar u wilt langs de rijen van de verlosten, en dit ene zal zichtbaar zijn: de heerlijkheid van Christus Jezus, ja tot verbazing en verwondering.

			Ik heb geen tijd meer om die SUGGESTIES te noemen waarmee ik wilde afsluiten. Daarom zal ik u alleen maar zeggen wat ze geweest zouden zijn.

			Als eerste suggereert de tekst dat het voornaamste onderwerp voor het zelfonderzoek voor ons allemaal zou moeten zijn: ben ik heilig? Ben ik vroom? Geloof ik in Christus? Ja of nee. Want van dat ja of nee hangt uw verheerlijking van Christus af, of uw verbanning van voor Zijn aangezicht.

			Het volgende is: let op de geringe waarde van de publieke opinie. Toen Christus hier op aarde was, beschouwde de wereld Hem als iemand die niet meetelt, en Zijn volk moet verwachten dat ze op aarde op dezelfde wijze beoordeeld worden. Wat weten wereldlingen ervan af? Hoe spoedig zal hun oordeel echter herzien moeten worden! Wanneer onze Heere verschijnt, zullen zelfs die spotters gedwongen worden in verwondering te staan. Als zij de heerlijkheid van Christus in elk van Zijn kinderen zullen zien, vol ontzag, dan zullen ze niets tegen ons in kunnen brengen. Ja, zelfs de valse boosaardige tong zal ons op die dag geen lasterlijk slangenwoord meer durven toesissen. Let dus niet op hen. Duld de verwijten maar die weldra zullen verstommen.

			De volgende suggestie is een geweldige bemoediging voor degene die Christus zoeken. Ik leg het u voor, u grote zondaren, dat als Jezus in verloste zondaren verheerlijkt zal worden, zou Hij dan niet verheerlijkt worden als Hij u zou behouden? Als Hij ooit een opstandeling, zoals u geweest bent, zou behouden, zou dat dan niet tot eeuwige verwondering zijn? Ik bedoel u die in het dorp bekend staat als Slechte Sjakie of als een beruchte vloeker – stel dat mijn Meester van u een heilige zou maken! Een slechte grondstof! Stel dat Hij u tot een kostbare edelsteen omvormde en u zo heilig maakte als God, wat zou u dan van Hem zeggen? “Zeg van Hem”, zegt u, “dat ik Hem tot in alle eeuwigheid zal loven.” Ja zeker, en dat zal gebeuren ook, als u uw vertrouwen op Hem gaat stellen. Betrouw op Hem. De Heere geve u dat meteen te doen. Dan zal Hij ook in u voor eeuwig wonderbaar worden.

			Onze tekst geeft ook de gelovigen een vermaning. Zal Jezus Christus in alle heiligen geëerd en verheerlijkt worden? Laten we dan goed spreken over hen allen en hen allen liefhebben. Sommige geliefde kinderen van God hebben een onaantrekkelijk lichaam, of zijn blind, mismaakt of verminkt. En velen van hen hebben een karige beurs en het kan zijn dat de gemeente de meesten van hen kent als proveniers. Bovendien hebben ze weinig kennis, zijn niet prettig in de omgang, ongemanierd en behoren tot wat wel genoemd wordt de onderste lagen van de maatschappij. Veracht hen echter daarom niet, want eens zal onze Heere in hen verheerlijkt worden. Wat zal Hij wonderbaar worden in die behoeftige, bedlegerige vrouw, wanneer ze uit het armenhuis opstaat om temidden van de stralende engelen lofliederen voor God en het Lam te zingen. De pijn, de armoede, de zwakheid en het leed van de heiligen hier beneden zullen, me dunkt, de Kapitein van hun zaligheid grotelijks verheerlijken als zij vertellen hoe Zijn genade hen geholpen heeft om hun lasten te dragen en zich in beproeving te verheugen.

			Tot slot, geliefden, dient deze tekst als een aansporing aan allen van u die Jezus liefheeft, om anderen over Hem te blijven vertellen en uw getuigenis aangaande Zijn Naam te geven. U ziet hoe de apostel Paulus een paar woorden tussen haakjes eraan heeft toegevoegd. Haal deze woorden uit de haakjes en neem ze mee naar huis: “aangezien ons getuigenis onder u is geloofd geworden”. Ziet u die menigten heidense afgodendienaars, en ziet u die heerlegers verlosten voor de troon? Wat is het medium waardoor de twee naturen worden verbonden? Door welk zichtbaar middel zijn zondaren heiligen geworden? Ziet u die onbeduidende man met zijn zwakke ogen? Die man wiens lichamelijke gesteldheid broos is en wiens spraak onverstaanbaar? Ziet u zijn rijgpen en naaldenkistje? Hij heeft tenten gemaakt en gerepareerd, want hij is slechts tentenmaker.

			Welnu, deze stralende geesten, die als de zon schitteren en die de heerlijkheid van Christus doorgeven, werden zo gemaakt door de toespraken en gebeden van die tentenmaker. De Thessalonicensen waren heidenen, ondergedompeld in de zonde, en deze arme tentenmaker kwam onder hen en vertelde hen van Jezus Christus en Zijn evangelie. Zijn getuigenis werd geloofd. En dat geloof heeft het leven van zijn hoorders veranderd en hen heilig gemaakt. Als vernieuwde mensen zijn zij uiteindelijk gekomen om volkomen heilig te worden en daar staan ze. Jezus Christus wordt in hen verheerlijkt.

			Geliefden, zal het geen vreugdevolle zaak zijn om de hele eeuwigheid eraan te denken hoe u deze middag naar zondagsschool ging en hoe bang u was dat u niet veel zou kunnen zeggen? Maar met tranen in uw ogen vertelde u over de Heere Jezus en u bracht door uw getuigenis een lief meisje tot het geloof in Zijn heilige Naam. Over enkele jaren zal dat meisje staan tussen hen die de heerlijkheid van Christus voor eeuwig zullen uitstralen. Of u zult misschien vanavond uitgaan om in een pension tot enkelen van die arme, verachte zwervers te spreken. U gaat een van deze arme daklozen, of een van die gevallen vrouwen, de geschiedenis van de liefde en het bloed van uw Heere vertellen. En dan zal een verbroken hart het woord der genade aangrijpen en tot Jezus komen. Dan zal er een andere hemeling geboren zijn en een andere edelsteen gewaarborgd voor de kroon van de Zaligmaker. Ik denk dat u zich over Zijn kroon des te meer zult verwonderen. Als u er bepaalde stenen in ziet schitteren, zult u zeggen: “Geprezen zij Zijn Naam tot in eeuwigheid. Hij heeft mij geholpen de zee in te duiken om die parel te vinden.” En nu versiert die Zijn heilige gelaat. Welnu, aan de slag, u allemaal! U die niets voor Jezus doet, schaam u en vraag Hem om in u te werken, opdat u voor Hem zult gaan werken. God zij de glorie, tot in der eeuwigheid. 

			Amen, ja amen.

			Vreugde over vergeving van 
zonden door Jezus

			“Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.”
Jesaja 38:17 

			Hizkia spreekt hier zelfverzekerd van een zaak waarover hij niet de geringste twijfel had. Hij vertrouwde gewoon op Zijn God. Hij had zich overgegeven aan de verdienste van de beloofde Messias en als gevolg van dat geloof had hij de belofte ontvangen. En nu zingt hij met vaste stem: “Gij”, ja juist Gij, o God, de Almachtige en Rechtvaardige, “Gij hebt al mijn zonden”, hoe groot en ontelbaar ze ook mogen zijn, Gij hebt ze alle “achter Uw rug geworpen”. O, wat een vreugde is het toch om een straal hemels zonlicht in de ziel te hebben en om de stem van God te horen als Hij in de tuin van onze zielen wandelt aan de wind des daags, tot ons sprekend: “Zoon, uw zonden, die velen zijn, zijn u alle vergeven.” Het fluisteren van die hemelse stem kan uw hart tot bijna hemelse gelukzaligheid verheffen. Het schenkt een blijdschap, die niet overstemd zal worden door al het koren en de wijn, en de pleziertjes die de rijkdom en de genietingen van deze wereld kunnen veroorloven. Om de goddelijke kus tot aanneming te ontvangen, om met het beste gewaad bekleed te worden, om de ring aan de hand te hebben en schoenen aan de voeten, om de hemelse muziek en dans te horen waarmee de verloren zonen naar het huis van hun Vader teruggebracht worden – een gelukzaligheid, die zeker alles waard is.

			Geliefden, er zijn er die ervoor kiezen om in hun evangeliebediening erg lang stil te blijven staan bij dergelijke genietingen die de ondervinding van Gods kinderen betreffen. Ik ben echter bang dat zij dit dan tot het hoofdthema van hun prediking verheffen, om een systeem van standen en gevoelens naar voren te brengen. Aan de andere kant zijn er broeders die constant hameren op het leerstuk van de behoudenis door het geloof, en het geloof alleen, maar die bijna vergeten om te getuigen van de ondervinding die het gevolg is van het geloof. Welnu, deze beide mannen waren zeker van hun zaak. Niettemin is hun misvatting gebaseerd op een verlangen om de waarheid nauwgezet te bevorderen. De broeder die de ondervinding predikt en daarop aandringt, is er bang voor dat iemand een ingebeeld geloof zou bezitten dat niet het geloof van Gods uitverkorenen is. Daarom predikt hij ondervinding als een norm en toetssteen waarmee hij de geesten kan beproeven of zij uit God zijn. Onze andere broeder, die het geloof behandelt, en geen ondervinding, is bang dat men een God van hun gevoelens zou maken en dat ze in hun ondervinding zouden rusten, en niet in het kruis van Christus. Hij wil zo graag voor alle duidelijkheid het feit verdedigen, dat we behouden zijn door wat Christus meegemaakt heeft, en niet door wat wij meemaken, en verder de onomstoten waarheid, dat we door Zijn kostbare bloed verzoend zijn en niet door enige ondervinding van onszelf. Daarmee gaat hij misschien iets te ver en vergeet hij, dat daar waar geloof is, ook ondervinding zal zijn. En waar echte ondervinding is, daar moet ook een echt geloof geweest zijn.

			Sta me nu toe om een ogenblik te proberen aan te tonen hoe deze twee waarheden echt tot elkaar komen: goddelijke ondervinding en persoonlijk geloof, noodzakelijke en blijde gevoelens en een nog noodzakelijker en zuiverder vertrouwen op Christus. “Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.” Toch is er net zo veel verband tussen het geloof en een geheiligd gevoel als tussen een wortel en een bloem. Het geloof is blijvend, net als de wortel altijd in de grond blijft. Het gevoel is tijdelijk en heeft zijn perioden. Aangezien een bol niet altijd een groene stengel omhoog doet schieten, wordt hij ook niet altijd gekroond met een veelkleurige bloem. Het geloof is een kroon, een belangrijke boom: onze gevoelens zijn als het uiterlijk voorkomen van die boom tijdens de verschillende seizoenen van het jaar. Soms staat onze ziel in volle bloei, en zoemen de bijen zoemen vrolijk en verzamelen ze honing in ons hart. Het is op zo’n manier dat onze gevoelens getuige zijn van ons geloofsleven, net als de lenteknoppen getuige zijn van het leven van de boom. Als onze gevoelens steeds meer aan kracht winnen en we tot de bloeitijd van onze genoegens komen, dan beginnen we daarna te verdorren tot de gele herfstbladeren van ons leven. Ja, soms werpt de winter van onze vertwijfeling en wanhoop ieder blad van de boom af en ons arm geloof staat daar als een verwelkte stam zonder teken van gebladerte. En toch, geliefden, zolang er een geloofsboom is, zijn we gered. Of het geloof nou bloeit of niet, of het heerlijke vruchten in onze ondervinding voortbrengt of niet, zolang het bestendig is, zijn we gered.

			Niettemin zouden we alle reden hebben om ons geloofsleven te wantrouwen, als het niet soms bloeit van blijdschap en vaak vruchten tot heiligmaking voortbrengt. Ondervinding is, als ik het zo mag zeggen, als een zonnewijzer. Als ik wil weten hoe laat het is betreffende mijn geest, dan kijk ik erop. Maar dan moet de zon wel schijnen, want anders kan ik mijn zonnewijzer niet aflezen wat en waar ik ben. Als een wolk voor het gelaat van de zon drijft, heb ik niet veel aan mijn wijzer. Toch komt mijn geloof dan tevoorschijn in al zijn voortreffelijkheid, want mijn geloof dringt door de wolken heen en leest de staat van mijn ziel af – niet van de schaduw op de wijzer maar van de positie van de zon aan de hemel zelf. Het geloof is groter en verhevener dan alle ondervinding, minder onbestendig, stabieler. Het is de wortel van de genade, en dat andere is niet meer dan de bloemen, de kiemen, de knoppen. Laten we echter niets kwaads zeggen van ondervindingen, laten we ze op hun waarde schatten. Want het is iets voornaams om in het zonlicht van Gods aanwezigheid te zitten. Het is iets nobels om de druiven van Eskol te eten, zelfs als we in de woestijn zijn. Het is waar dat het indrukwekkender is om te geloven dat de hemel voor mij is, wanneer ik daar geen bewijs van zie. Toch is het iets zoets

			“To read my title clear
To mansions in the skies.”

			Ik zal nu overgaan op het ene aspect van de ondervinding dat in onze tekst duidelijk naar voren wordt gebracht: die zegenende ondervinding van een bewustzijn van de vergeving, een besef van vergevende liefde, overvloedig in de ziel gestort. Ik zal mijn tekst op twee manieren bekijken. Er zijn twee soorten vergeving die God schenkt en het is nodig daar onderscheid tussen te maken. Als eerste zal ik het hebben over een bewustzijn van de schuldvergeving, die door de mens als vergeven zondaar wordt ervaren. Als ik dat gedaan heb, zal ik spreken over dat andere bewustzijn van vergeving, dat dichterbij de tekst blijft en er nauwer mee verbonden is. Het is een besef van schuldvergeving, dat door een mens niet als zondaar maar als kind ervaren wordt, als een vergeven kind. Het weet dat het al door de Rechter vergeven is, maar dat nu lacht omdat het weet dat het ook door de Vader vergeven is.

			I. Laat me dan als eerste spreken over EEN BESEF VAN SCHULDVERGEVING ZOALS DIE DOOR GOD AAN EEN ZONDAAR GESCHONKEN WORDT.

			We moeten niet wachten op dit besef van schuldvergeving voordat we tot Christus komen. De ziel die zich aan haar verlorenheid, verval en naaktheid ontdekt, wordt in het Woord van God bevolen zich, zoals ze is, in de handen van Christus toe te vertrouwen. Het geloof is gehoorzaam aan dat bevel en, zonder één sprankje innerlijke vreugde, vertrouwt de ziel zich, helemaal bevend en trillend van angst, toe in de handen Christus als in de handen van een liefdevolle en almachtige Heiland. Ik zeg het nog eens: we moeten dit niet pas doen als we een gevoel van vergeving ervaren. Geloven is onze plicht en het besef van vergeving is ons voorrecht. We moeten eerst gehoorzamen en dan de prijs ontvangen. In mijn totale verlorenheid en in de wetenschap dat er geen reden in mijzelf is waarom ik behouden zou worden, werp ik mij neer aan de voet van het kruis van Christus en vertrouw ik me voor eeuwig aan Hem toe. Als gevolg daarvan legt God daarna, uit vrije genade, door Zijn Geest, in mijn ziel een ontwijfelbaar getuigenis, dat mij ervan verzekert dat mijn zonden vergeven werden op hetzelfde moment dat ik me met Christus verenigde en mijn ziel in Zijn handen toevertrouwde.

			Dit bewustzijn van vergeving omvat vele zaken, hoewel het niet in alle zielen even gemakkelijk te begrijpen is. Bij sommige onwetende personen, die te weinig van de Heilige Schrift weten, is dit het bewustzijn dat ze ervaren: mijn zonden zijn vergeven. Zij gevoelen in hun ziel dat iedere schuld die ooit in het boek van God opgetekend stond, voorgoed daaruit weg gewist is. Hiermee hangt samen dat ze bevrijd zijn van de verschrikking en de vrees die vroeger op hun geest rustten. De nachtmerrie is verdwenen. Dat reusachtige spooksel dat hen achtervolgde, een bewustzijn van hun schuld, is weg en voor eeuwig zeker in de Rode Zee van Jezus’ bloed gelegd. Maar omdat ze verder onkundig en onwetend zijn, zijn ze zich niet van méér bewust. Hierin vinden zij het toppunt van hun blijdschap: dat de schuld is kwijtgescholden, dat de toorn van God is afgewend en dat ze nu niet naar de hel hoeven.

			Als het de Heilige Geest echter behaagt om hen deze keer meer te openbaren, worden ze zich ervan bewust dat God hen liefheeft. Zij zijn geraakt dat God hen als Zijn gunstelingen beschouwt, degenen voor wie Hij een bijzondere gunst, een speciale liefde heeft. Dan gaan zij, op datzelfde moment, hun aanspraak op de zegeningen van het verbond ontdekken. Ze ontdekken dat alle dingen van hen zijn omdat ze van Christus zijn. En aangezien er dan geen veroordeling is, wordt iedere zegening verleend, juist door datgene wat de straf weggenomen heeft.

			Het kan ook gebeuren dat dit gevoel van vergeving groeit totdat het de nauwe grenzen van de tijd overschrijdt, totdat de geest niet alleen zeker weet dat ze met God verzoend is en dat het leven nu geboren is, maar ze ook de hemel zelf binnen bereik weet. Ze begint dan haar eigen onaantastbare aanspraak op de erfenis van de heiligen in dat licht te zien. Ja, in het uur van vergiffenis heb ik soms ervaren dat door het geloof de vrijgemaakte geest de gouden straten bewandelt en zijn vinger legt op de snaren van de luisterrijke harp van de hemelse lofprijzing. Ik kan niet verwoorden hoe veelomvattend dit gevoel van vergeving bij tijden kan worden. Het kan een vroegere eeuwigheid omvatten – waarin het zijn verkiezing ontving – en een toekomstige eeuwigheid – waarin het zijn heerlijkheid zal aanschouwen. Het kan afdalen tot in de diepte van de hel en het vuur aanschouwen dat voor eeuwig geblust is, of tot de hemelse heerlijkheid opklimmen en al de pracht zien die hem zal toebehoren. En toch, zoals ik al eerder gezegd heb, is het niet in alle gevallen zo. Voor vele onwetende mensen is het enige besef van vergeving dat ze krijgen, een wegneming van de verschrikking en een zeker weten dat al hun zonden vergeven zijn.

			“Maar”, zegt er iemand, “hoe komt dit besef van schuldvergeving tot stand? Op welke wijze en in welke vormen?” Wel, het komt op verschillende wijzen en in verschillende vormen. Velen ontvangen hun bewustzijn van vergeving in één ogenblik. Misschien zaten ze in Gods Woord te lezen en de één of andere tekst leek als het ware op te rijzen uit zijn omgeving, met hemels vuur verlicht, en zij voelden die tekst op hun hart gedrukt. Een tekst als deze: “Komt dan, en laat ons samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte wol; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen witter worden dan sneeuw.” Of een zoals deze: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.” Die man zat daarvoor vol twijfel, vol zwaarmoedigheid en wanhoop, maar in een oogwenk wordt alles licht en komt er leven en blijdschap in zijn hart. Als hij met één stap van de hel naar de hemel had kunnen overgaan, dan had de verandering in zijn ziel niet merkbaarder en duidelijker kunnen zijn. Van zwaar belast is hij opeens licht van hart geworden. In plaats van zwart van top tot teen zag hij zich ineens helemaal wit gewassen en gekleed in het sneeuwwitte gewaad van de gerechtigheid van de Zaligmaker.

			Bij anderen wordt dit besef van schuldvergeving gekenmerkt door gestadige groei. Het begint met een klein straaltje hoop, dan een grotere straal, en nog één, totdat uiteindelijk de morgenster in hun harten opgaat. Het licht neemt weer toe, totdat uiteindelijk de morgenster van de hoop plaats maakt voor de Zon der gerechtigheid Zelf, de Opgestane, onder Wiens vleugelen genezing is. Ik heb sommigen gekend die in één ogenblik vrede gekregen hebben, en bij anderen duurde het maanden, zo niet jaren, voordat ze met vaste tred konden wandelen en zonder trillende stem konden zeggen: “Ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.”

			Deze overtuiging wordt soms op de meest uitzonderlijke manier aan ons doorgegeven. Ik weet dat het hart soms geraakt wordt door een enkele uitspraak van een dominee, door een uitspraak die zo toegesneden was op iemands eigen situatie dat we wel moesten toegeven: “Dat is niet de stem van een mens, maar de stem van God, want een mens had mijn hart niet kunnen doorgronden. Die zin is zeker gesproken door Iemand Die het hart beproeft en de nieren doorzoekt.” Bij een andere gelegenheid was er een vreemde voorzienigheid, die het enige middel bleek om vreugde en uitredding te geven.

			Het vreemdste verhaal dat ik ooit gelezen heb, met betrekking tot het ontvangen van vrede na een lange periode van vertwijfeling, was het geval van mevrouw Honeywood, over wie u misschien ook gelezen hebt. Levend in de dagen van de Puriteinen, was ze eraan gewend geraakt om donderpreken van de toenmalige dominees te horen. Ze werd zo geheel verslagen door een besef van zonde dat de arme vrouw, ik denk wel tien jaar, als het geen twintig was, aan de wanhoop overgeleverd was. Ze wist absoluut zeker dat er voor haar geen hoop meer was. Het zag ernaar uit dat er in dit geval een wonder zou moeten gebeuren om haar vrede in haar gemoed te geven. Op zekere dag vertelde een waardig gezant van Christus in een gesprek met haar, dat er toch hoop was dat Jezus Christus hen, die door Hem tot God zouden komen, volkomen zalig kon maken. Terwijl ze een Venetiaans glas van de tafel pakte, een glas van het dunste materiaal dat men zich kan voorstellen, smeet de vrouw dat hard op de grond en zei: “Ik ben verloren, zo zeker als dat glas in duizend stukken gebroken is.” Tot haar opperste verbazing was het glas niet beschadigd; het vertoonde geen enkel scheurtje. Onmiddellijk geloofde ze dat God tot haar gesproken had. Ze opende haar oren om de woorden van de dominee te horen en vrede stroomde in haar geest. Ik noem dit als een voorbeeld van een uitzonderlijk en ongewoon geval – een waarvan er wellicht geen tweede opgeschreven staat. Maar God heeft zo Zijn wegen en Zijn middelen. Hij zal door een of ander middel, door ieder middel, door het vreemdste en wonderlijkste middel, Zijn volk tot een besef van vergeving brengen. Als zij alle andere manieren afwijzen, zal Hij liever een wonder willen doen dan dat Zijn bannelingen niet thuisgebracht zullen worden.

			Sta me toe enige momenten stil te staan bij de vreugde die dit besef van vergeving oproept. Ik spreek nu uit ervaring. Die blijde dag, toen mijn ziel voor het eerst een Zaligmaker vond en leerde om zich aan Zijn dierbare voeten vast te klampen, was een dag die ik nooit zou vergeten. Als onopvallend kind, onbekend, onopgemerkt, zat ik naar het Woord van God te luisteren. En die kostbare tekst, “Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, al gij einden der aarde”, bracht mij bij het kruis van Christus. Ik kan ervan getuigen dat de blijdschap van die dag met geen pen te beschrijven is. Ik had wel kunnen springen, ik had kunnen dansen. Er zijn geen woorden, hoe fantastisch ook, die op dat moment niet hadden gepast bij de blijdschap van mijn ziel. Vele dagen van christelijke ondervinding zijn er sindsdien verstreken, maar er is nooit meer een dag geweest die die totale vreugde, die sprankelende verrukking van die eerste dag heeft gekend. Ik dacht dat ik wel van mijn zitplaats had kunnen opspringen en met een van de meest uitbundige methodisten die daar waren had kunnen uitroepen: “Ik heb vergeving ontvangen! Ik ben verlost! Een blijk van genade! Een zondaar gered door het bloed!” Wat die dag betreft, kan ik me alle andere gebeurtenissen slechts vaag herinneren. Ik weet niets meer van wat er tegen mij gezegd is of wat er gebeurd is, behalve dit: dat mijn geest zijn ketenen in stukken gebroken zag en dat ik als een bevrijd man naar buiten ging, een erfgenaam des hemels, begenadigd, in Christus aangenomen, opgehaald uit modderig slijk en uit een ruisende kuil, met mijn voeten vast op een rotssteen gesteld en mijn gangen vastgemaakt.

			Sommigen van u die het nog nooit gesmaakt hebben, kunnen zich misschien wel een voorstelling maken van de blijdschap van het hart wanneer het schuldvergeving ontvangt. Echter, als u er zelf deelgenoot van wordt, zult u met de koningen van Scheba zeggen: “De helft is mij niet aangezegd.” Wanneer mensen zich in zo’n vreugdevolle staat bevinden, zijn ze erg mededeelzaam. Ze kunnen zich dan niet inhouden. Ze zijn dan als John Bunyan, die de koeien op het omgeploegde land erover wilde vertellen. Ze praten zelfs tegen de bomen. Ze denken dat de wereld in overeenstemming met henzelf is. Ze vervolgen hun weg met blijdschap en worden met vrede voort geleid. De bergen en de heuvels breken uit in gejuich en de bomen des velds klappen met de handen. De vogels zingen om afgestemd op hun hart te zijn. De zon schijnt die dag feller dan ooit tevoren. Of als de regen neervalt, is die het symbool van die stromen van genade die de geest hebben verheugd. Op die dag, als nooit tevoren, wordt die man de grote priester van de wereld. Temidden van al zijn medepriesters, staat hij als de grote hogepriester van het heelal. Hij wandelt in witte klederen. Hij draagt de bel van de lofprijzing bij zich. Hij offert een offerande die aangenaam is voor God; en zijn eigen hart is het belangrijkste offer dat hij aanbiedt. O, op die dag lijkt de wereld wel een groot orgel en de vingers van de begenadigde zondaar glijden over te toetsen om de muziek tot donderslagen op te zwepen, totdat de eeuwige muziek van langvervlogen tijden tot pure stilte vervalt voor de halleluja’s van dat gejuich van de lofprijzing, waartoe de begenadigde zondaar de wereld opwekt.

			Denk nou niet dat ik een fanatiekeling ben; ik gebruik slechts mijn gezond verstand. In feite doen mijn beschrijvingen de blijdschap van de geest te kort, in wie God een straaltje van Zijn liefde heeft uitgestort en een blijk van zijn genade heeft gegeven. Hoor ik niet iemand fluisteren dat zulke gevoelens fanatiek zijn? Ach mijn vriend, als dat zo was, dan zou dat een fanatisme zijn dat men zich vurig zou wensen. Het zou er één zijn, waarvoor de meest nuchtere geest zich voor eeuwig zou kunnen inspannen. En u zegt dat dit fanatisme is, dat een mens zeker weet dat zijn zonden vergeven zijn. Maar wacht eens even. Durft u te beweren dat dit Boek zelf fanatiek is, dat de Bijbel een boek is vol geestdrift en ijdele gedachten? O nee, u gelooft dat dit een boek is dat in alle ernst geschreven is. Welnu, de gevoelens van een begenadigd zondaar zijn niets anders dan noodzakelijke en natuurlijke gevolgen van de waarheid van dit Boek. Wordt er hierin geen schuldvergeving geleerd? Staan er geen woorden in als deze: “Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven is”, “Welgelukzalig is de mens, die de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is”, “U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen”? Staan er geen woorden in die ons zeggen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was? Dat er zoiets is als behoudenis, zoiets als wedergeboorte, zoiets als het geroepen worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, zoiets als uit het rijk der duisternis getrokken te worden en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde? Als de Bijbel ons leert dat zulke dingen bestaan, en als zulke dingen werkelijkheid zijn in de beleving van christenen, dan zou het een aanklacht tegen dat Boek zijn als mensen niet gelukkig werden als ze die ontvangen hadden. Ja, als de ervaring van een christen ten tijde van zijn bekering niet uitzonderlijk zou zijn, niet uitzonderlijk vreugdevol, dan zou dit met het onderwijs uit het Woord in tegenspraak zijn. Toch zeg ik, en ik zeg het met vrijmoedigheid, worden al de vervoeringen die het meest verheugde hart in het uur van schuldvergeving ooit kende, door dit Woord gerechtvaardigd.

			“Toch”, zegt iemand, “kan ik niet begrijpen dat iemand er zeker van kan zijn dat zijn zonden vergeven zijn.” Die voorname en voortreffelijke man, dr. Johnson, was altijd van mening dat niemand ooit zou kunnen weten of zijn schuld vergeven was, of er zoiets bestond als zekerheid van het geloof. Als dr. Johnson zijn Bijbel iets beter bestudeerd had en iets meer verlichting van zijn verstand had gehad, dan zou ook hij er wellicht toe gekomen zijn om zijn eigen schuldvergeving te kennen. Zeker, hij was geen expert op het gebied van de theologie, en evenmin van porselein dat hij eenmaal probeerde te maken, maar wat hem nooit gelukte. Ik denk dat zijn mening zowel in de theologie als in porselein van weinig waarde is. U zegt: hoe kan iemand weten dat zijn schuld vergeven is? Er is een tekst, die zegt: “Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.” Ik geloof in de Heere Jezus Christus; is het dan onredelijk om te geloven dat ik zalig zal worden? “Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven”, zegt Christus in het evangelie van Johannes. Ik geloof in Christus; is het dan absurd zijn om te geloven dat ik het eeuwige leven heb? De apostel Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, zegt: “Zo is er dan geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God.” Als ik weet dat mijn vertrouwen op Jezus alleen gevestigd is en dat ik in Hem geloof, zou het dan niet absurd zijn als ik geen vrede kende? Een ziel gelooft God op Zijn Woord, wanneer zij weet dat het een noodzakelijk gevolg van haar geloof is, dat zij zalig zal worden. Maar behalve dat, stel dat het waar is dat God Zelf buiten de orde van de natuur treedt en echt tot ieder individu apart spreekt en hun op het hart drukt dat hun zonden vergeven zijn. Stel dat dit zo is, hoe moeilijk u dat misschien kan aannemen – zou het dan onnatuurlijk zijn dat de geest zich zou verheugen? Welnu, zo is het ook letterlijk en absoluut zeker; want die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. En ik zal u dit vertellen, hoewel ik misschien van fanatisme beschuldigd wordt, dat er voor ieder kind van God momenten zijn waarop hij niet zou kunnen twijfelen aan zijn aanneming door Christus, waarop zijn redding zelfs een tastbaarder en zekerder waarheid is dan het feit dat hij bestaat. Momenten waarop alle argumenten die je ertegenin zou kunnen brengen, hem niet zouden kunnen verontrusten, omdat hij het onfeilbare getuigenis van de Heilige Geest heeft dat hij uit God geboren is. Denk aan een of ander arm dienstmeisje, aangeklampt door een geslepen ongelovige, die al haar principes begint af te kraken, haar uitlacht en haar vertelt dat ze zichzelf maar iets wijsmaakt. Zij geeft hem antwoord, heeft geduld met hem, en geeft hem opnieuw antwoord op haar eigen eenvoudige manier. U merkt dat haar argumenten niet overtuigend of logisch zijn, maar let op, als ze tot slot zegt: “Welnu, mijnheer, u weet veel meer dan ik en ik kan niet zo goed praten als u. Toch wil ik niet denken wat u denkt. Al is het waar wat u gezegd hebt, mijnheer, toch kunt u dan niet weerleggen wat ik van binnen voel. Ik voel dat ik een kind van God ben. Ik weet dat zeker. En u kunt proberen het feit uit mijn hoofd te praten dat wat ik denk echt bestaat en wat ik voel een echte reden heeft, iets wat ik diep van binnen weet, namelijk dat ik uit de dood overgegaan ben in het leven en dat ik een kind van God ben.”

			Kom eens hier, blinde! Zijn ogen worden geopend. Probeer hem er nu maar van te overtuigen dat hij niet kan zien. “Nee”, zegt hij, “dat is één ding dat ik weet. Ik kan het fout hebben wat andere zaken betreft. Maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.” Hier, breng die zieke man naar voren die de laatste vijftien jaar kreupel in bed gelegen heeft. Er vindt een wonder plaats, hij wordt genezen en hij begint te springen. Breng onze vriend van de medische school hier en laat hem het maar in twijfel trekken. “Uw been is niet in goede conditie. Ik zeg u dat u zich niet goed voelt, dat u niet genezen bent. U voelt zich niet gelukkig, u voelt zich niet hersteld en op krachten gekomen.” “Och”, zegt hij, “ik geef niets om uw argumenten en ook niet om de Latijnse woorden die u gebruikt. Ik ben genezen, daarvan ben ik me terdege bewust en daar kunt u me niet vanaf brengen.”

			Zo is het ook met een christen. Er zijn momenten waarop hij zegt: “Ik ben behouden, mijn zonden zijn vergeven.” De Heere heeft tegen hem gezegd: “Ik ben uw Heil”, en geen redenering, hoe spitsvondig de argumenten ook zijn, kan hem verontrusten, of ervoor zorgen dat hij datgene wat “een grote vergelding des loons heeft” verloochent.

			En nu, geliefden, voordat ik van dit punt afstap om voor een ogenblik bij het tweede deel van mijn onderwerp stil te staan, wil ik u graag een paar vragen stellen. Hebt u ooit in uw leven dit bewustzijn van vergiffenis gekend? “Nee”, zegt iemand, “nog nooit. Ik wenste van wel. Ik ben van plan erop te wachten.” U kunt wachten tot u verloren gaat, voordat u het ooit zal ontvangen. Het is uw plicht om naar Christus te komen zoals u bent en op Hem te vertrouwen. Dan zult u het ontvangen. Door stil te zitten en het grote gebod, “Geloof in de Heere Jezus Christus”, niet te gehoorzamen, zult u uw oordeel dubbel zeker maken. Ik hoop dat u deze kostbare parel zult vinden. Tenzij u alles wat u hebt, verkoopt en die goddelijke akker koopt, Christus Jezus koopt, zult u daar deze parel van grote waarde niet vinden. “Ja maar”, zegt een ander, “ik voel dat ik het nooit ontvangen heb en ik hoef het ook niet.” Let dan op, toehoorders. Ik spreek vandaag tot u als Gods gezant en als u nu mijn waarschuwing afwijst, zult u deze opgeheven vinger en deze ogen in het uur waarop u trillend op uw sterfbed ligt, dan voor u zien. Als u aan deze zijde van het graf nooit een besef van schuldvergeving in uw ziel hebt gevoeld, dan ben ik bang dat u vol zonde naar uw graf reist. En na de dood zal het oordeel zijn en na het oordeel de toekomende toorn. Wat u voor bezetenheid en fanatisme houdt, is van wezenlijk belang voor het behoud van uw ziel. Zet het toch niet van u af. Veracht het niet. Verlang ernaar. Schreeuw erom. Hijg ernaar. En de Heere God geve het u te weten dat u Zijn kind bent en dat u uit de dood overgegaan bent in het leven! Een betere wens zou ik u niet kunnen geven. Een grotere zegen zou de mond van een dominee niet over u kunnen uitspreken. Moge God u trekken uit uw staat van verdoving, sluimer en duisternis en u ertoe brengen de Zaligmaker te zoeken en te vinden. Die te kennen, betekent schuldvergeving in uw bewustzijn en blijdschap in uw ziel!

			II. Nu wil ik een paar minuten uw geduldige aandacht vragen als ik kort bij het tweede deel van mijn onderwerp stilsta. 

			Ik heb soms onwetende christenen horen vragen hoe het kan dat een mens, als zijn zonden eenmaal vergeven zijn, toch nog iedere dag om vergiffenis moet vragen. Wij leren, en we zijn zo vrij om het steeds weer opnieuw te bevestigen, dat op het moment dat een zondaar tot geloof komt, al zijn zonden weggedaan zijn. Die uit het verleden, het heden en de toekomst zijn alle, wat God de Rechter betreft, verdwenen! Er blijft geen enkele zonde tegen één van Zijn kinderen over, en die zal er ook nooit zijn. “Hij ziet geen overtreding in Jakob, en geen zonden in Israël.” Niettemin vertelt onze Meester ons onze knieën te buigen en te zeggen: “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” Hoe kunnen we vragen om iets wat we al bezitten? Waarom moeten we een schuldvergeving zoeken die we al hebben? Het probleem ligt in de vergeetachtigheid van de relatie die christenen met God onderhouden. Als zondaar kom ik tot Christus en stel ik mijn vertrouwen op Hem. God is dan de Rechter. Hij pakt het grote wetboek van strafrecht, schrapt mijn zonden door en spreekt mij vrij. Op hetzelfde moment neemt Hij me, uit Zijn grote liefde, aan tot Zijn kind. Nu sta ik in een totaal andere relatie tot Hem dan ooit tevoren. Ik ben niet zozeer Zijn onderdaan maar veeleer Zijn kind. Hij is niet langer de Rechter voor mij, maar is mij tot Vader geworden. En nu heb ik nieuwe wetten, nieuwe regels. Nu heb ik een nieuwe discipline. Nu krijg ik een nieuwe behandeling. Nu ken ik een nieuwe gehoorzaamheid.

			Toch doe ik nog steeds verkeerde dingen. En dan? Zal de Rechter me dan onmiddellijk voor Zijn troon dagvaarden? Nee, ik heb geen Rechter. Hij is een Vader en die Vader stelt me voor Zijn aangezicht en kijkt bedenkelijk naar me. Ja, Hij neemt de roede en begint me te kastijden. Hij had me nooit gekastijd toen Hij Rechter was. Toen dreigde Hij alleen dat Hij de bijl zou gebruiken. Maar die bijl heeft Hij nu begraven. Nu ik Zijn kind ben, heeft Hij geen bijl meer om me mee te doden. Hij kan Zijn eigen kinderen niet verdelgen. Maar Hij gebruikt de roede wel op mij. Als ik iets doe wat verkeerd is, zoals ik jegens Hem als Vader iedere dag doe, moet ik beslist op mijn kinderknieën naar Hem toe als Vader om te zeggen: “Onze Vader, Die in de hemelen zijt, vergeef mij deze schulden gelijk ook ik vergeef mijn schuldenaren.”

			Aangezien u en ik, ook als we Gods kinderen zijn, iedere dag blijven zondigen, niet tegen Hem als Rechter maar tegen Hem als Vader, betaamt het ons dagelijks vergeving te zoeken. Als we die vergeving niet dagelijks verkrijgen, hanteert de Vader op het laatst de roede, zoals Hij in het geval van Hizkia deed. Hij sloeg Hizkia totdat deze doodziek werd. Hizkia kreeg berouw en de roede werd weggenomen. Toen voelde Hizkia in zijn hart: “Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.” Denk ook aan David. De zonde van David met Bathseba was door het komende bloed van Christus al jaren geleden vergeven en weggedaan. Maar toen hij zondigde, verstootte God hem enige tijd. Hij verborg Zijn aangezicht voor hem en was als Vader boos op Zijn kind. Toen David echter berouw toonde nadat hij geslagen was, drukte de Vader hem weer aan Zijn hart. En David kon weer zingen: “Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.”

			Let er echter op dat deze schuldvergeving verschilt van de eerste. De eerste was de vergeving van een Rechter; dit is de vergeving van een Vader. De eerste doofde de vlammen van de hel; deze neemt slechts de Vaderlijke roede weg. De eerste veranderde een opstandeling in een begenadigd misdadiger en draaide de straf om; de tweede ontvangt het dwalende kind teder aan het Vaderhart. Er zijn essentiële verschillen, omdat de vergeving van de tweede niet zo zeer verband houdt met schuld en straf, met de wortel van de ongerechtigheid van binnen en de wegneming van datgene wat slechts op ons gelegd is om ons een mishagen aan onszelf te doen krijgen en een genegenheid voor Christus. Maar als dit besef van vergeving door een christen verkregen wordt, schenkt dat hem vreugde. Niet zulke onstuimige als de eerste keer, maar stille, diepe, rustige, en kalme. Misschien bevindt hij zich niet op die bulderende zee van meeslepende verrukking waarop hij voer toen hij voor het eerst vergiffenis ontving, maar zijn vrede is als een rivier en zijn gerechtigheid als de golven der zee. En deze vrede heeft in hem de meest weldadige en heilzame uitwerking. Hij wordt God dankbaar voor de kastijding die hij gekregen heeft en die hem zijn behoefte aan Jezus opnieuw leerde. Vanaf nu mijdt hij de zonden waarmee hij Zijn God grieft. Hij wandelt behoedzamer en toegenegener dan voorheen, leeft dichter bij God en bevordert zijn vertrouwdheid met de Heilige Geest. Hij is meer in gebed, is ootmoediger, en toch is hij tegelijkertijd vrijmoediger dan vroeger. Het licht werd weggenomen opdat hij straks een dubbel deel zou ontvangen. De vreugde werd weggenomen opdat zijn heiligheid zou toenemen.

			Geliefde broeders en zusters in Christus, gaat u vanmorgen gebukt onder de verlatenheid van uw ziel? Was er ooit een moment waarop u duidelijk wist waar u aanspraak op had? Hebben wolken en donkerheid u nu omgeven? Twijfel bij dit alles niet aan de liefde van uw Vader. Wantrouw Hem niet. Kruip niet op uw knieën zoals die eerste keer, als iemand die de vergeving nog niet kent. Kom vrijmoedig, maar ook ootmoedig, tot uw God. Pleit op Zijn belofte. Verlaat u op het kostbare bloed van Christus. Kijk omhoog en zeg: “Mijn Vader, mijn Vader, geef mij weer de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.” En u zult de vrijmoedigheid van uw jeugd weer terugkrijgen en u zult weer merken dat de Heilige Geest in u woont. U zult opnieuw uitstijgen boven de beproevingen en tegenslagen van dit aardse leven en in de rust ingaan die overblijft voor het volk van God.

			Nog één zin of zo en dan zal ik deze gemeente heenzenden. Heb ik hier iemand die verklaart dat zijn schuld vergeven is, maar die zich toch nog verlustigt in de zonden waarvan hij doet alsof die vergeven zijn? Mijnheer, u bedriegt uzelf, of u zegt iets waarvan u weet dat het niet waar is. De man wiens zonden vergeven zijn, haat de zonde. We kunnen niet gereinigd worden als we nog tot onze nek in het vuil blijven voortleven. Het is onmogelijk dat iemand vergeving ontvangen heeft en zich toch nog blijft wentelen in walgelijke zonden. “O ja”, zegt hij echter, ”ik ben geen wettisch christen. Ik geloof dat de genade van God mij gereinigd heeft, hoewel ik doorga met zondigen.” Mijnheer, het is duidelijk dat u wel wettisch bent, maar ik zal u vertellen wat u nog meer bent: u bent geen kind van God, u bent geen christen. Een christen is immers iemand die alle zonde haat. Er is nog nooit een gelovige geweest die ongerechtigheid liefhad, nooit zoiets eigenaardigs als een begenadigde zondaar die nog steeds graag tegen Zijn God in opstand kwam. “Ja maar”, hoor ik iemand anders zeggen, “dat kan wel waar zijn, mijnheer, maar ik belijd niet dat ik vergiffenis ontvangen heb op de manier waar u het over hebt. Ik geloof dat mijn zonden zo klein en gering zijn dat ik geen genade hoef te zoeken. Of als ik het wel zoek, verwacht ik niet dat ik het hier zal vinden. Ik durf te beweren dat het best goed met mij zal gaan na dit leven.” Arme dwaas, arme dwaas, u bent alreeds veroordeeld. Het vonnis van God is al over u uitgesproken. “Die in de Zoon van God niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd.” En toch zegt u, wanneer uw vonnis opgeschreven is en uw doodsklok nu misschien al luidt, dat uw misdaden zo klein zijn. Mijnheer, ze zijn zo groot dat het vuur van de hel ze nooit zal verzoenen en uw eigen leed, voor eeuwig naar ziel en lichaam, zal nooit volledig gelijkwaardig zijn aan de overtredingen die u tegen God bedreven hebt. Daarom wilt u niet weten dat u vergeving ontvangen hebt. U bent tevreden om met de rest uw kans te wagen. En een kans is het zeker! Maar weet dat ik in mijn hart zo veel van u verschil. Als ik nu maar één moment zou twijfelen aan de vergeving van mijn zonden, dan zou ik geen oog dicht kunnen doen, totdat ik er zeker van was dat ik Gods liefde in mijn hart ontvangen had. Als er op enig moment twijfel in mijn hart opkomt, ben ik de beklagenswaardigste van alle mensen. Voorzeker, dit is als licht voor de ogen, als vriendschap voor de geest, als water voor de dorstigen en als brood voor de hongerigen: te weten dat je eigen zonden vergeven zijn.

			Ga deze zaal maar uit, al sprekend: “Ik loop nu over de mond van de hel en ik kan ieder moment uitglijden. Ik hang nu aan een zijden draad boven het verderf en ik kan spoedig in de vlammen geslingerd worden. Toch geef ik er niet om of ik veroordeeld ben of niet.” Zeg het maar in gewoon Nederlands. Zeg het maar, dat u twijfelt of u naar de hemel of naar de hel gaat. Zeg het maar, als u vandaag naar huis moet en in uw bovenkamer op uw smalle bed gaat sterven. Zeg het maar, dat u niet zeker weet of u het vriendelijk aangezicht van uw God zal zien. En toch bent u tevreden. U spreekt als een eerlijk man, en als een dwaas, want zulke taal is slechts het ijlen van bezetenen en dwazen. O, ik smeek u, wees niet tevreden voordat u de Zaligmaker hebt gezocht en gevonden. En totdat u zeker weet dat u Hem gevonden hebt, wees niet tevreden met “misschien” of “mogelijkerwijs”. Laat uw ziel niet op kansen rusten maar maak degelijk werk van de eeuwigheid. Ik bezweer u, geliefden, bij de ernst van de eeuwigheid, bij het vuur van de hel en bij de blijdschap van de hemel, stel uw voet met zekerheid op een rots. Maak er geen giswerk van. Verhef het boven alle twijfel. O stervende zondaar, laat het geen vraag blijven of u behouden zult worden of verloren zult gaan. O zwakkeling, wankelend op de rand van het graf, laat het geen onzekerheid blijven of de hemel u zal verwelkomen of de hel u zal verzwelgen. Wees er op de een of andere manier zeker van. Als u in de hel wilt vertoeven, als u de eeuwige pijn kunt verdragen, als u de toorn van God kunt dulden als Hij u als een leeuw in stukken scheurt, volhard dan in uw dwaasheid. Als u daarentegen het deel wilt van hen die geheiligd zijn, als u het aangezicht van Christus wilt zien en de gouden straten wilt bewandelen, weet dan zeker of u in Christus bent. Wees ervan verzekerd dat u op Hem betrouwt en rust niet voordat dit boven alle twijfel staat, boven alle discussie en mening. Moge de Heere Zijn zegen aan mijn zwakke woorden verbinden, om Jezus’ wil! 

			Amen.

			Vrede van Jezus

			“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u.”
Johannes 14:27 

			Onze Heere ging bijna sterven, stond op het punt deze wereld te verlaten en op te gaan naar Zijn Vader. Daarom maakt Hij Zijn testament op. En dit is de gezegende erfenis die Hij Zijn getrouwen nalaat: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u.”

			We kunnen erop vertrouwen dat dit testament van onze Heere Jezus Christus geldig is. Hier hebt u Zijn eigen handtekening. Het is ondertekend, verzegeld en overhandigd in aanwezigheid van de elf discipelen, die getrouwe getuigen zijn. Het is waar dat een testament niet rechtsgeldig is als de erflater nog leeft, maar Jezus Christus is eenmaal gestorven. En nu kan niemand Zijn erfenis aanvechten. Het testament is rechtsgeldig omdat de erflater gestorven is. Het kan echter soms gebeuren dat de wensen van een erflater in een testament genegeerd worden. Als deze machteloos onder de zoden ligt, is hij niet in staat op te staan en te eisen dat zijn laatste wilsbeschikking uitgevoerd wordt. Maar onze Heere Jezus Christus, Die stierf en daardoor Zijn testament geldig maakte, stond weer op en ziet er nu op toe dat iedere bepaling ervan uitgevoerd wordt. En dit gezegende codicil, “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u”, is zeker voor al het met bloed gekochte nageslacht. De vrede is voor hen, moet van hen zijn, omdat Hij gestorven is en het testament rechtsgeldig heeft gemaakt. En Hij leeft om erop toe te zien dat het testament ten uitvoer gebracht wordt.

			De schenking, de gezegende erfenis, die onze Heere hier achtergelaten heeft, is Zijn vrede. Dit kan opgevat worden als vrede met alle schepselen. God heeft een verbond des vredes gemaakt tussen Zijn volk en het ganse heelal. “Want met de stenen des velds zal uw verbond zijn, en het gedierte des velds zal met u bevredigd zijn.” “En wij weten, dat hen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede.” De hand Gods, die eenmaal van ons vervreemd was, en ons welzijn tegen leek te werken, heeft zich nu met ons verzoend. Het raderwerk loopt op rolletjes en schenkt ons zegeningen zo vaak het ronddraait.

			De woorden van onze Heere kunnen ook verwijzen naar de vrede die er bestaat onder het volk van God jegens elkaar. Er is een vrede Gods die in onze harten heerst door Jezus Christus, waardoor we eensgezind en eendrachtig nauw verbonden zijn met ieder ander kind van God dat we op onze pelgrimsreis hier op aarde tegen kunnen komen.

			Als we deze twee soorten vrede, waarvan ik geloof dat ze in de erfenis begrepen zijn, echter laten voor wat ze zijn, zullen we verder gaan nadenken over twee andere soorten vrede, die zich in onze beleving ineen vermengen en die zeker het rijkste deel van deze zegening vormen. Onze Zaligmaker doelt hier op de vrede met God en de vrede in ons eigen geweten. Er is allereerst vrede met God want Hij “heeft ons met Zichzelf verzoend door Jezus Christus”. Hij heeft de muur die ons van God scheidde weggedaan en nu is er “vrede op aarde” en “in de mensen een welbehagen”. Wanneer de zonde weggedaan is, heeft God geen oorzaak tot strijd meer tegen Zijn schepselen. Christus heeft onze zonden weggedaan en daarom is er een werkelijke, wezenlijke vrede tussen God en onze ziel tot stand gebracht. Dit zou echter kunnen bestaan, zonder dat we dat duidelijk begrijpen en ons erin verheugen. Christus heeft ons daarom ook vrede in het geweten geschonken. De vrede met God is de overeenkomst; de vrede in het geweten is de bekendmaking ervan. De vrede met God is de fontein en de vrede in het geweten is de kristallen rivier die eruit voortkomt. Er is een vrede verordend in het hof van de hemelse Rechter en daar volgt dan noodzakelijkerwijs uit voort een vrede in het lagere hof van het menselijk recht uit voort, waar het geweten op de troon zit om ons te oordelen naar onze werken.

			De erfenis van Christus nu is een tweevoudige vrede: een vrede van vriendschap, van overeenstemming, van liefde, van een eeuwigdurend verbond tussen de uitverkorenen en God. Het is vervolgens een vrede van zoete vreugde, van ongedwongen rust voor het verstand en het geweten. Als er boven geen winden waaien, dan zijn er ook geen stormen beneden. Als de hemel sereen is, dan is de aarde rustig. Het geweten weerspiegelt de genoegzaamheid van God. “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening gekregen hebben.”

			Met de hulp van God de Heilige Geest wil ik u vanmorgen deze vrede aldus voorleggen: ten eerste, haar verborgen grondslag; ten tweede, haar edele aard; ten derde, haar gezegende uitwerking; ten vierde, de verstoringen ervan en de middelen tot onderhoud; en dan zal ik afsluiten met een paar ernstige woorden ter vermaning van diegenen van u die nooit vrede met God gekend hebben en daardoor nooit ware vrede in zichzelf gehad.

			I. Ten eerste dan DE VREDE DIE EEN WARE CHRISTEN MET GOD EN ZIJN GEWETEN HEEFT, KENT EEN DEGELIJKE GRONDSLAG WAAR ZE OP RUSTEN KAN. 

			Deze vrede is niet gebouwd op aangename verzinsels van zijn fantasie, op een bedrieglijke droom van zijn onwetendheid, maar op feiten, op stellige waarheden. Ze is op een rots gegrondvest, en hoewel de slagregens neervallen, de winden waaien en de waterstromen tegen het huis slaan, zal het niet vallen omdat zijn fundament vast is. Wanneer een mens gelooft in het bloed van Christus, is het geen wonder dat hij vrede kent, want er is voor hem alle grond om de diepste kalmte die een mensenhart kent, ten volle te genieten. Want aldus redeneert hij bij zichzelf: God heeft gezegd: “Een ieder, die gelooft, wordt in alles gerechtvaardigd”, en verder: “Die geloofd zal hebben in de Heere Jezus Christus, zal zalig worden”. Welnu, mijn geloof ligt ongeveinsd vast in het grote, plaatsvervangende offer van Christus. Daarom ben ik nu in alles gerechtvaardigd en in Christus aangenomen als gelovige. Het noodzakelijke gevolg hiervan is dat hij een vrede in zijn gemoed kent. Als God Christus in mijn plaats gestraft heeft, zal Hij me niet opnieuw straffen. “Eenmaal gereinigd zijnde, heb ik geen geweten meer van de zonden.” Tijdens de joodse ceremoniële plechtigheden werd ieder jaar melding gemaakt van de zonden. Het lam der verzoening moest ontelbare keren geslacht worden, maar “Deze, een verzoening voor de zonden volbracht hebbende, is voor eeuwig gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hemelen”. Hoe, vraag ik me af, kan iemand beven die weet dat zijn zonden vergeven zijn? Het zou inderdaad vreemd zijn als zijn geloof geen heilige rust in zijn hart bracht.

			Verder ontvangt een kind van God zijn vrede uit een ander gouden vat, want een besef van schuldvergeving is in zijn ziel gestort. Niet alleen gelooft hij zijn vergeving uit het testament van God, maar hij heeft ook een besef van zijn vergeving. Weet iemand van u wat dat is? Het is iets meer dan een geloven in Christus. Het is de crème van het geloof, de volle, rijpe vrucht van het geloof. Het is een verheven en bijzonder voorrecht dat God na het geloof schenkt. Als ik dat besef van vergeving nog niet ken, ben ik toch nog verplicht om te geloven, en dan, al gelovend, zal ik na enige tijd vorderen tot het ervaren van datgene waarin ik geloofd en waarop ik gehoopt heb. De Heilige Geest stort soms in de gelovige een bewustzijn dat zijn zonden vergeven zijn. Door een verborgen macht vervult Hij de ziel met heerlijk licht. Als alle valse getuigen op aarde op zouden staan en ze die man op dat moment zouden zeggen dat God niet met hem verzoend is en dat zijn zonden onvergeven blijven, dan zou hij hem smalend kunnen uitlachen. “Omdat”, zegt hij, “de liefde Gods in mijn hart uitgestort is door de Heilige Geest”. Hij voelt dat hij met God verzoend is. Hij is van het geloof tot blijdschap gekomen en iedere vezel van zijn ziel voelt de goddelijke dauw zoals die zacht uit de hemel vloeit. Het verstand beseft het, het is verlicht. De wil merkt het, hij is onderworpen aan de wil van God. Het hart voelt het, het is ontvlamd met heilige liefde. De hoop voelt het, want ze kijkt uit naar de dag waarop de hele mens gelijk zal worden aan zijn Verbondshoofd, Jezus Christus. Iedere bloem in de tuin van het mensdom voelt de zachte zuidenwind van de Geest, als die erop blaast en de zoete specerijen hun geur laat verspreiden. Is het dan een wonder dat een mens vrede met God heeft wanneer de Heilige Geest een koninklijke bewoner van het hart wordt, met heel Zijn schitterende gevolg van zegeningen? Och arme, beproefde ziel, wat een vrede en onuitsprekelijke vreugde zouden er in uw ziel heersen als u maar in Christus geloofde? “Ja”, zegt u, “maar ik wil dat God aan mij laat zien dat mijn zonden vergeven zijn.” Arme ziel, Hij zal dat niet meteen doen. Hij draagt u op om eerst in Christus te geloven en daarna zal Hij u de vergeving van uw zonden tonen. Het is door het geloof dat we behouden worden, niet door genietingen. Maar wanneer ik in Christus geloof en Zijn Woord serieus neem, zelfs als mijn gevoelens mijn geloof schijnen tegen te spreken, dan zal Hij, als een genadige vergelding, mijn geloof erkennen door mij datgene laten ervaren waarvan ik eenmaal geloofde dat ik dat nooit zou kennen.

			Een gelovige kent in goede dagen ook zulk een innige verbondenheid met de Heere Jezus Christus dat hij niet anders dan vrede kan ervaren. O, het zijn liefdevolle woorden die Christus in de oren van Zijn kinderen fluistert en het zijn liefdesbezoeken die Hij aflegt, die een mens niet voor mogelijk zou houden, zelfs al zou het hem verteld worden. U moet voor uzelf zien wat het wil zeggen om gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon, Jezus Christus, te hebben. Christus openbaart Zich aan ons zoals Hij dat niet aan de wereld doet. Alle sombere en angstaanjagende gedachten worden uitgebannen. “Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn.” Dit is het enige, alles in beslag nemende gevoel van de geest. En dan is het geen wonder dat de gelovige de vrede kent wanneer Christus zo in zijn hart woont en daar zonder mededinger heerst, zodat hij niemand kent dan Jezus alleen. Het zou een wonder boven wonder zijn als we dan geen vrede zouden kennen. Het vreemdste in de beleving van een christen is als onze vrede niet meer bestendigd wordt. De enige verklaring voor zo’n tegenslag is dat onze omgang verstoord is, dat onze gemeenschap verbroken is, anders zou onze vrede geweest zijn als een rivier en onze gerechtigheid als de golven der zee.

			Die achtbare man Gods, Joseph Irons, die enige tijd geleden tot onze Vader in de hemel is opgegaan, zei: “Geen wonder dat een christen vrede kent als hij de eigendomsakte van de hemel in zijn hart draagt!” Dit is een ander stevig fundament van vertrouwen. We weten dat de hemel een toebereide plaats is voor toebereide mensen. En een christen kan soms met de apostel uitroepen: “Dank aan de Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.” Beseffend dat God hem de bekwaamheid gegeven heeft, ontdekt hij dat deze toebereiding een waarborg is voor de hoop dat hij de woningen van de verheerlijkten zal binnengaan. Hij kan zijn ogen ten hemel slaan en zeggen: “Gindse stralende wereld is mijn, mijn onvervreemdbaar erfgoed. Het leven houdt me er nu van af, maar de dood zal me er brengen. Mijn zonden kunnen het in de hemel opgestelde contract niet ongedaan maken, de hemel is mijn. De satan zelf kan me de toegang ertoe niet ontzeggen. Ik moet, ik zal zijn waar Jezus is, want naar Hem verlangt mijn hart en met Hem is mijn ziel verenigd.” O geliefden, het is geen wonder dat, als alles van binnen gezegend en alles boven kalm is, gerechtvaardigde mensen in bezit zijn van “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat”.

			U zult misschien zeggen dat een christen ook problemen kent, net als andere mensen: verliezen in de handel, sterfgevallen in de familie, ziekte naar het lichaam. Jazeker, maar hij heeft een andere grondslag voor zijn vrede: een verzekering van de loyaliteit en de verbondstrouw van zijn God en Vader. Hij gelooft dat God een getrouw God is, dat Hij niet zal verwerpen wie Hij liefheeft. Al de duistere wederwaardigheden zijn voor hem slechts verhulde zegeningen. Als zijn beker bitter is, gelooft hij dat die vermengd is met liefde. En het moet allemaal goed aflopen, want God staat in voor het uiteindelijke resultaat. Daarom, in slechte tijden, in goede tijden, in alle omstandigheden, schuilt zijn ziel onder de vleugels van de trouw en de macht van zijn Verbondsgod. De gerechtvaardigde geest schikt zich zo in de wil van zijn Vader dat hij niet zal murmureren. Voor hem maakt het niet uit of de liefde leven of dood, voor- of tegenspoed beschikt. Hij is tevreden met wat zijn Vader hem doet toekomen, in de wetenschap dat zijn Vader hem beter begrijpt dan hijzelf. Hij geeft het roer van het schip over in de hand van een genadig God. En hijzelf kan rustig in de hut in slaap vallen. Hij gelooft dat zijn Kapitein macht heeft over winden en golven. En als hij zijn schip soms in de storm heen en weer voelt slingeren, roept hij het met Herbert uit:

			“Though winds and waves assault my keel,
He doth preserve it; he doth steer,
Even when the bark seems most to reel.|
Storms are the triumph of his art;
Sure he may hide his face, but not his heart.”

			Geen wonder dat hij zo vrede heeft, wanneer hij dit gevoelt en weet dat Hij, Die een goed werk begonnen is, zowel de wil als de macht heeft het te voleindigen, tot op de dag van Christus.

			II. Na kort de verborgen grondslag van de vrede van een christen onthuld te hebben, staan we na enige momenten stil bij HAAR EDELE AARD.

			De vrede van andere mensen is minderwaardig en onecht. Hun vrede wordt geboren op de pleisterplaats van de zonde. Hoogmoed en onwetendheid zijn de ouders. Die man weet niet wie hij is en daarom denkt hij dat hij belangrijk is – terwijl hij niets voorstelt. Hij zegt: “Ik ben rijk en verrijkt geworden”, terwijl hij naakt is, en arm en ellendig is. Gans anders is de geboorte van de vrede van een christen. Die wordt uit de Geest geboren. Het is een vrede die God de Vader geeft, want Hij is de God van alle vrede. Het is een vrede die Jezus Christus gekocht heeft, want Hij heeft vrede gemaakt met Zijn bloed, en Hij is onze vrede. Het is een vrede die de Heilige Geest werkt, als haar schepper en grondlegger in de ziel.

			Onze vrede is dus Gods eigen kind en haar aard is als God. Zijn Geest is haar Vader en ze lijkt ook op haar Vader. Het is “Mijn vrede”, zegt Christus! Niet de vrede van een mens, maar de rustige, kalme, diepe vrede van de eeuwige Zoon van God. Och, hadden we dit ene maar in ons hart, deze hemelse vrede, dan zou een christen glorierijk zijn. Zelfs de koningen en groten der aarde stellen niets voor vergeleken met een christen. Want deze draagt een edelsteen in zijn hart die nergens ter wereld te koop is, een juweel, gevormd van eeuwigheid en door soevereine genade bepaald om de hoogste gave te zijn, de rechtmatige, koninklijke erfenis van de uitverkorenen Gods.

			Deze vrede dan is goddelijk van oorsprong. En ze is ook goddelijk in haar voeding. Het is een vrede die de wereld niet kan geven; die kan niet kan bijdragen aan haar onderhoud. De lekkerste hapjes waar de zinnen naar uitgaan, zouden bitter smaken in de mond van deze zoete vrede. U kunt uw fijnste koren meebrengen, uw zoete wijn en uw vloeiende olie, uw lekkernijen brengen ons niet in verleiding, want deze vrede voedt zich met engelenvoedsel en ze kan niet genieten van wat de aarde voortbrengt. Als u een christen tien maal zoveel rijkdommen zou geven dan hij heeft, dan zou u hem niet tien maal zoveel vrede bezorgen. U zou hem met eer kunnen verhogen of hem met gezondheid sterken. Echter, noch zijn eer noch zijn gezondheid zou aan zijn vrede bijdragen, want die vrede vloeit uit een goddelijke bron. En er komen geen zijrivieren uit de heuvels der aarde om die goddelijke stroom te voeden: de rivier vloeit uit de troon van God en wordt alleen door God onderhouden. 

			Zo is het een vrede die uit God geboren is en door God onderhouden wordt. En ik zal opnieuw opmerken dat het een vrede is die boven de uiterlijke omstandigheden bestaat. De wereld heeft alles gedaan om aan de vrede van een christen een eind te maken, maar is er nooit in geslaagd. Ik herinner me dat ik in mijn kinderjaren eens een oude man iets in het gebed heb horen zeggen, wat me altijd bijgebleven is: “O Heere, geef aan uw dienstknechten die vrede die de wereld niet kan geven noch wegnemen kan.” Och, een heel leger vijanden kan haar niet wegnemen. Armoede kan haar niet ongedaan maken; een christen kan in zijn lompen toch vrede met God hebben. Ziekte kan haar niet verstoren; op zijn bed is de heilige opgewekt temidden van de koortsen. Vervolging kan haar niet verwoesten, want vervolging kan een gelovige niet scheiden van Christus; en als hij één met Christus is, is zijn ziel vol vrede. “Leg uw hand hier”, zei een martelaar tegen zijn beul toen hij naar de brandstapel geleid werd. “Leg uw hand hier. Leg daarna uw hand op uw eigen hart en voel dan welk het hardst klopt en welk het meest verward is.” Vreemd genoeg was de beul vervuld met ontzag, toen hij merkte dat de christen zo kalm was alsof hij op weg was naar een bruiloftsfeest, terwijl hijzelf één en al onrust was omdat hij zo’n vreselijke daad moest uitvoeren. Ach wereld, we dagen u uit om ons van onze vrede te beroven. We hebben haar niet van u ontvangen en u kunt haar ons niet ontrukken. Ze is als een merkteken op onze arm; ze is zo krachtig als de dood en zo onoverwinnelijk als het graf. Uw rivier, o Jordaan, kan haar niet overspoelen, hoe duister en diep uw diepten ook zijn; temidden van uw geweldige baren is onze ziel vol vertrouwen en rust op Hem Die ons liefhad en Zich voor ons overgaf.

			Regelmatig heb ik moeten constateren dat christenen, die zich in de meest ongunstige omstandigheden weten, als regel betere christenen zijn dan zij die op goede posities geplaatst zijn. Midden in een zeer grote gemeente met mensen uit alle rangen en standen – met de situatie van de meesten van hen ben ik behoorlijk op de hoogte – heb ik opgemerkt dat vrouwen die uit gezinnen komen met goddeloze mannen en moeilijke kinderen, dat jonge mensen die uit werkplaatsen komen waar ze tegengewerkt en uitgelachen worden, dat mensen die in diepe armoede leven, in de heggen en steggen van onze stad, de helderste edelstenen zijn in de kroon van de gemeente. Het lijkt wel alsof God de natuur wil overtreffen, niet alleen hysop aan de muur wil laten groeien maar ook ceder erbij. Hij vindt de mooiste parels in het donkerste water en haalt Zijn kostbaarste juwelen uit de vuilste mesthopen.

			“Wonders of grace to God belong,
Repeat His mercies in your song.”

			En dit heb ik ook ontdekt dat des te zorgelijker een christen vaak is, des te zuiverder zijn vrede, en des te heviger zijn kwelling, des te stiller, kalmer en dieper is de vrede die in zijn hart heerst. Zo gaat het dan om een vrede die uit God geboren is, door God onderhouden wordt en één die in feite boven de invloed van deze ronddraaiende wereld staat.

			Verder moet ik kort opmerken over de aard van deze vrede, dat ze diep en echt is. “De vrede Gods”, zegt de apostel, “die alle verstand te boven gaat.” Deze vrede vult niet alleen alle zintuigen tot de rand, tot iedere kracht met vreugde verzadigd is, maar ook het verstand, dat de hele wereld kan omvatten en veel dingen kan begrijpen die niet binnen gezichtsbereik liggen. Zelfs het verstand kan de lengte en de breedte van deze vrede niet beseffen. En het verstand zal niet alleen tekort schieten om haar te begrijpen, maar alle verstand wordt ook overtroffen. Wanneer ons inzicht zich tot het uiterste ingespannen heeft, kan het de hoogten en diepten van deze diepe vrede nog niet peilen. Hebt u zich ooit voorgesteld hoe de stilte van de spelonken in de diepte der zee moet zijn, duizend vademen onder het oppervlak van de wateren, waar de beenderen van de zeelieden ongestoord rusten, waar parels en koralen ontstaan die het licht nooit zien, waar het zoekgeraakte goud en zilver van de kooplui op de zanderige bodem verspreid ligt – beneden in de steenrotsen en de stille paleizen der duisternis, waar de golven niet slaan en de opdringerige voeten van de duikers nooit gelopen hebben? Zo volkomen, zo kalm is de vrede Gods, de vreedzame rust van de gelovige.

			Of sla uw ogen op naar de sterren. Hebt u nooit eens gedroomd over de stilte van die geruisloze hemellichamen? Laten we uitstijgen boven de wereld van geluid en lawaai, laten we de geruisloze heerbaan van de stille hemellichamen bewandelen. De donderslagen liggen ver onder ons, het verwarde rumoer van de massa schendt de gewijdheid van deze wonderlijke stilte niet. Kijk hoe de sterren op hun gouden banken slapen, of slechts hun heldere ogen openen om over dat rustige hemelruim de wacht te houden en de statige grenzen van het vrederijk te bewaken. Dit is de vrede en kalmte die in het hart van een christen heerst. “Een zoete kalmte” noemt iemand het. “Volkomen vrede” zegt een ander. Weer een ander noemt het “grote vrede”. “Die Uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot.”

			Vorig jaar – ik zal u nu een hartsgeheim vertellen – had ik één tekst die zich meerdere malen per dag aan mijn gedachten opdrong. Ik droomde ervan in mijn slaap; als ik wakker werd, ging die met me mee. Hij werd waargemaakt en ik verheugde me erin: “Zijn ziel zal vernachten in het goede.” Dit is nu mijn belofte. Zo’n rust bestaat echt, die zeer wel samenhangt met moeite, met kwelling voor het hart van een mens, met een ernstig verlangen naar grotere verworvenheden in een godzalig leven. Zo’n rust bestaat echt, die niet verkregen kan worden door allerlei luxe apparaten, door allerlei uitbreiding van het vermogen. Zo’n rust bestaat echt, een rust waarin geen golf van moeite over het vredige hart rolt, maar waar alles kalmte is, alles zuiverheid, alles vreugde en liefde. Mogen wij voor altijd in die rustige stemming blijven en nooit onze greep op deze vrede verliezen.

			Voor het geval dat iemand van u niet begrijpt wat ik gezegd heb, zal ik het kort nog een keer met een voorbeeld duidelijk maken. Ziet u die man? Hij is voor een onbarmhartig gerecht gesteld en ter dood veroordeeld. Het moment komt dichterbij: hij wordt naar de gevangenis gebracht en daar neergezet met twee soldaten om hem te bewaken. Hij gaat liggen, maar in wat voor een ongemakkelijke houding! Geketend tussen twee soldaten! Hij valt in slaap – niet de slaap van een schuldige misdadiger, wiens besef van angst zijn oogleden zwaar maakt, maar een kalme slaap, door God gegeven, die eindigt in een visioen van engelen door wie hij bevrijd wordt. Petrus slaapt, terwijl de doodstraf boven zijn hoofd hangt en het zwaard gereed ligt om zijn hart te doorsteken.

			Ziet u een ander tafereel? Daarginds zijn Paulus en Silas. Ze hebben gepreekt en daarom zijn hun voeten in het blok gesloten. Ze zullen de volgende morgen sterven. Niettemin zingen zij midden in de nacht Gode lofzangen en de gevangenen horen naar hen. Je zou gedacht hebben dat ze in zo’n weerzinwekkende kerker de hele nacht gekreund en gejammerd zouden hebben of dat ze op z’n best geslapen zouden hebben. Maar nee, zij zongen Gode lofzangen en de gevangen hoorden naar hen. Daar hebt u vrede – de kalmte, de rust van een erfgenaam van de hemel.

			Ik had u ook een ander beeld kunnen tonen, van onze oude non-conformisten in de dagen van de vervolging door koningin Elisabeth. Ze wierp onder andere twee van onze voorouders, Greenwood en Barrow, in de gevangenis. Ze werden in die walgelijke, stinkende kerker, de Clink Prison, opgesloten in één grote ruimte met maniakken, moordenaars, criminelen, en dergelijke, en gedwongen om naar hun afschuwelijke gesprekken te luisteren. Op zekere dag kwam er een bevelschrift dat ze moesten sterven. De twee mannen werden naar buiten geleid en aan een kar vastgebonden. Ze stonden op het punt de dood onder ogen te zien. Ze waren echter nauwelijks buiten de poort of er kwam een boodschapper aanrijden. De koningin had gratie verleend. Ze werden teruggebracht. Kalm en rustig keerden ze terug naar de gevangenis. De volgende dag werden ze naar Newgate gebracht en net zo onverwacht kwam er nu een tweede boodschapper om te zeggen dat ze naar Tyburn gebracht moesten worden om daar te sterven. Ze werden opnieuw aan de kar vastgebonden. Ze bestegen het schavot en het touw werd om hun nek gelegd. Ze mochten in die positie de toegestroomde menigte toespreken en getuigenis geven van de vrijheid van de kerk van Christus en van het recht op een eigen mening onder mensen. Ze beëindigden hun toespraak en voor de tweede maal verleende die waardeloze koningin hun gratie. Ze werden opnieuw naar de kerker gebracht. Daar lagen ze weer in Newgate. Het duurde slechts enige dagen en toen werden ze voor de derde keer naar buiten gebracht. Deze keer werden ze echt opgehangen. Ze gingen iedere keer echter zo opgewekt naar het schavot alsof ze naar bed gingen en leken zo blij alsof ze een kroon zouden krijgen in plaats van een strop. Zulke voorbeelden hebben alle christelijke kerken. Waar er ook maar een ware christen is geweest, heeft de wereld alles geprobeerd om zijn vrede te doven. Maar dit is een vrede die nooit geblust kan worden. Ze zal blijven voortleven, met een strop om de nek, met een hete tang die het vlees wegbrandt, met een zwaard tussen de ribben. Ze zal voortleven totdat deze paradijsvogels, opstijgend uit de brandende struik van de aarde, hun blinkende verenkleed in het midden van de tuin van het paradijs zullen dragen.

			III. Nu ik u op dit punt langer heb opgehouden dan ik vooraf had gedacht, haast ik me naar mijn derde punt: DE UITWERKING VAN DEZE GODDELIJKE VREDE.

			De gezegende uitwerking van deze vrede is, allereerst, vreugde. U zult opmerken dat de woorden “vreugde” en “vrede” constant bij elkaar gezet worden. Want vreugde zonder vrede zou een ongewijde en ongepaste vreugde zijn: het geknetter van doorns onder een pot, oppervlakkig, slechts vlammen van vreugde, maar niet de rode, gloeiende kolen van gelukzaligheid. De vrede Gods geeft een christen vreugde, en wat een vreugde! Hebt u ooit het eerste straaltje blijdschap in de ogen van een boeteling zien komen? Het is mij ten deel gevallen om met vele overtuigde zondaren te spreken, getuige te zijn van de diepe kwelling van hun geest. En ik kon diep met die arme schepselen meevoelen in hun verdriet over de zonde. Ik heb gebeden en tot geloof aangespoord. En ik heb die flits van blijdschap gezien toen uiteindelijk het hoge woord eruit kwam: “Ik geloof in de Heere Jezus Christus met heel mijn hart.” O, die blik van blijdschap! Het was alsof de poorten van de hemel een ogenblik geopend werden en één of andere flits van heerlijkheid op de ogen had geschenen en vandaar weerkaatst.

			Ik moet denken aan mijn eigen vreugde toen ik voor het eerst vrede met God vond. Ik had de hele weg naar huis wel kunnen dansen. Ik kon goed begrijpen wat John Bunyan zei toen hij beweerde dat hij de koeien op het omgeploegde land er alles over wilde vertellen. Hij kon zich niet langer inhouden. Hij voelde dat hij er iemand over moest vertellen. O, wat was er die dag een vreugde in het gezin, toen allen hoorden dat de oudste zoon een Zaligmaker gevonden had en wist dat zijn zonden vergeven waren – een gelukzaligheid waarmee vergeleken alle aardse blijdschap ijdelheid is. Als een vervalste munt tot een echte, zo staat onechte aardse blijdschap tot de echte vreugde die uit de vrede met God voortkomt. Jongeman, jonge vrouw, als u die zaligheid zou willen die u nog nooit gekend hebt, dan moet u met God verzoend worden door het bloed van Christus. Pas dan kent u echte blijdschap en blijvende vreugde.

			De eerste uitwerking van deze vrede is dus vreugde. Daarop volgt een andere: liefde. Wie vrede met God heeft door het bloed van Christus is genoopt Hem lief te hebben, Die voor hem gestorven is. “Dierbare Jezus”, roept hij uit, “help me om U te dienen! Neem mij zoals ik ben en maak mij geschikt. Gebruik me voor Uw zaak. Zend me naar het verst gelegen deel van deze aarde, als U dat wilt, om zondaren de weg ter zaligheid te verkondigen. Ik zal blijmoedig gaan, want mijn vredesvlam wakkert de liefdesvlam aan dat alles wat ik ben en alles wat ik heb, voor eeuwig voor U zal zijn.”

			Vervolgens komt er een vurig verlangen naar heiligheid. Wie vrede met God heeft, heeft geen lust tot zonde, want hij is bang om die vrede kwijt te raken. Hij is als iemand die uit een brandend huis gevlucht is. Daarna is hij bang voor iedere kaars, voor het geval dat hij opnieuw in een soortgelijk gevaar belanden zal. Hij wandelt ootmoedig met zijn God. Door genade aangespoord, leidt deze zoete vrucht van de Geest, de vrede, hem in zijn streven om alle geboden van God te houden en zijn Heere te dienen met geheel zijn kracht.

			Verder zal deze vrede ons helpen om smart te dragen. Paulus vergelijkt haar met een schoen, als hij zegt: “Uw voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes.” Ze stelt ons in staat op de scherpste stenen van verdriet te treden, ja zelfs op adders en slangen. Ze schenkt ons kracht om over de doornstruiken van deze wereld te wandelen zonder onze voeten te bezeren. We lopen door het vuur en branden ons niet. Deze goddelijke schoen des vredes laat ons wandelen zonder moe te worden en lopen zonder mat te worden. Ik vermag alle dingen wanneer mijn ziel vrede heeft met God. Er zijn geen zware pijnen die mijn ziel leed berokkenen, geen verschrikkingen die mijn wangen doen verbleken, geen wonden die me tot beschamende vrees zullen aanzetten, wanneer mijn geest vrede met God heeft. Ze maakt van een mens een reus, doet een dwerg toenemen tot de lengte van een Goliath. Hij wordt de sterkste van de sterken. En terwijl de zwakke mens over deze kleine aarde kruipt, in het stof gebukt, stapt hij erover als een kolos. God heeft hem groot en sterk gemaakt, omdat Hij zijn ziel met vrede en met overvloeiende vreugde vervuld heeft.

			Nog meer zou ik u kunnen vertellen van de gezegende uitwerking van deze vrede, maar ik zal voldaan zijn nadat ik eenvoudigweg vermeld heb dat deze vrede vrijmoedigheid voor de troon en toegang tot het verzoendeksel van de Vader schenkt. We weten dat we verzoend zijn en daardoor staan we niet langer op afstand, maar naderen we tot Hem, ja zelfs tot Zijn voeten. We leggen onze behoeften voor Hem neer en bepleiten onze zaak, overtuigd van een goede afloop, omdat er geen vijandschap in het hart van onze Vader jegens ons is, noch in ons hart jegens Hem. We zijn één met God en Hij is één met ons, door Jezus Christus, onze Heere.

			IV. En nu heb ik een praktische taak uit te voeren en hiermee zal ik afsluiten, nadat ik enkele woorden gericht zal hebben tot hen die niets van deze vrede weten. De praktische opmerkingen die ik moet maken, betreffen het punt van DE VERSTORINGEN VAN DEZE VREDE.

			Alle christenen hebben recht op volmaakte vrede, maar ze bezitten die niet allemaal. Er zijn momenten waarop sombere twijfels de overhand hebben en we bang zijn om te zeggen dat God voor ons is. We verliezen ons besef van vergeving en we tasten op klaarlichte dag rond als in het duister. Hoe komt dat? Ik denk dat deze verstoringen te wijten zijn aan een van de vier volgende oorzaken.

			Soms zijn ze te wijten aan de felle verzoekingen van de duivel. Er zijn perioden waarin de satan de kinderen van God met uitzonderlijke wreedheid bestormt. Het is niet te verwachten dat zij volmaakte vrede kunnen bewaren als ze met Apollyon aan het vechten zijn. Toen de arme Christen aan zijn hoofd, zijn handen en voeten gewond raakte, was het geen wonder dat hij ontzettend kermde. En, zoals Bunyan zegt: “Ik zag hem de hele tijd niet één keer vriendelijk kijken, totdat hij merkte dat hij Apollyon met zijn tweesnijdend scherpe zwaard had verwond. Toen glimlachte hij en keek omhoog. Toch was het het vreselijkste gevecht dat ik ooit gezien had.” Let wel, er bestaat niet zoiets als een verstoring van de realiteit van de vrede tussen God en de ziel. God heeft immers altijd vrede met hen die door Christus met Hem verzoend zijn. Er is alleen een verstoring van de genieting van die vrede en die wordt vaak teweeggebracht door het gebrul van die grote hellehond. Hij komt uit alle macht tegen ons op, met zijn bek open om ons snel door te slikken. En als het niet aan Gods genade lag, zou hij het nog doen ook. Het is dus geen wonder dat onze vrede soms aangetast wordt als de satan zo fel is in zijn verzoekingen.

			Op een ander moment kan een gebrek aan vrede ontstaan uit onwetendheid. Het verbaast me niets dat iemand die bijvoorbeeld de Arminiaanse leer aanhangt, weinig vrede kent. Er is niets in die leer wat hem vrede kan schenken. Het is bot zonder merg. Het is een godsdienst die op mij overkomt als koud, krachteloos, zonder merg, zonder vrucht – bitter en niet zoet. Er zit niets anders in dan de gesel van de wet. Er zijn geen grootse zekerheden, er is geen heerlijke realiteit van verbondsliefde, van onderscheidende genade, van Gods trouw en borgtochtelijke verbintenis. Ik zal nooit discussiëren met iemand die kan leven van zulke stenen en schorpioenen als voorwaardelijke verkiezing, toevallige verlossing, twijfelachtige volharding en vruchteloze wedergeboorte. Er zijn er misschien enkelen die, naar ik aanneem, op dit droge vlees kunnen teren. Als zij ervan kunnen leven, houden zo! Toch geloof ik dat veel van onze twijfels en angsten ontstaan uit leerstellige onwetendheid. U hebt misschien geen heldere kijk op het verbond tussen de Vader en Zijn glorierijke Zoon, Jezus Christus. U weet niet hoe u het woord “genade” moet spellen, zonder het woord “wet” ermee te verwarren. Misschien hebt u niet ten volle geleerd om bij alles van uzelf af te zien en naar Christus op te zien. U weet niet wat het verschil is tussen heiligmaking en rechtvaardigmaking. Veel gelovigen zijn niet zover gekomen om te kunnen onderscheiden tussen het werk van de Geest en het werk van de Zoon. En is het geen wonder dat u dan, als u onwetend bent, soms vrede mist? Leer meer uit dat kostbare Boek en uw vrede zal bestendiger zijn.

			Verder wordt deze vrede gewoonlijk ontsierd door de zonde. God verbergt Zijn aangezicht achter de stofwolken die Zijn eigen kudde maakt als die over de wegen van deze wereld reist. We zondigen en daarna betreuren we dat. God heeft Zijn kind nog steeds lief, ook al zondigt het. Maar dat wil Hij het kind niet laten weten. De naam van dat kind staat in het familiestamboek. Maar de Vader sluit het boek en laat het hen nooit lezen voordat hij opnieuw oprecht berouw heeft en weer tot Jezus Christus terugkeert. Als u vrede wilt en toch nog in de zonde leeft, let dan hierop: dan bent u onbekeerd. Als u in ongerechtigheid kunt leven en toch vrede in uw geweten hebt, is uw geweten verhard en doods. Maar een christen begint pijn te lijden als hij zondigt. Niet lang nadat hij gevallen is, voelt hij de roede van de Vader op zijn rug en begint hij te roepen:

			“Where is the blessedness I knew
When first I saw the Lord?
Where is the soul-refreshing view
Of Jesus and His Word?”

			En verder kan onze vrede ook door ongeloof verstoord worden. Dit is zeker het scherpste mes van de vier en zal heel gemakkelijk de gouden draad van onze genietingen doorsnijden.

			En nu, als u onafgebroken vrede zou willen houden, luister dan vanmorgen naar dit advies van Gods dienaar, hoewel hij jong van jaren is. Luister naar dit advies, waarvoor hij kan instaan omdat het Schriftuurlijk is. Als u uw vrede bestendig en onafgebroken wilt houden, zie dan altijd op het offer van Christus. Laat uw oog zich niet richten op iets anders dan Jezus. Als u berouw hebt, geliefden, houd uw oog dan steeds op het kruis. Als u zwoegt, zwoeg dan in de kracht van de Gekruisigde. Alles wat u doet, of het nu zelfonderzoek is, vasten, meditatie of gebed, doe dat aan de voet van het kruis van Jezus. Of anderszins, leef zoals u wilt en uw vrede zal een droeve zaak zijn. U zult vol onrust en vol zware zorgen zijn. Leef dichtbij het kruis en uw vrede zal bestendig zijn.

			Een ander advies. Wandel ootmoedig met uw God. Vrede is een juweel. God doet het u aan de vinger. Wees er trots op, anders zal Hij het weer afdoen. Vrede is een deftig gewaad. Wees rijk met uw kledingstuk, anders zal God het van u wegnemen. Denk aan het gat van de kuil waaruit u opgegraven bent en de natuurgroeve waaruit u gehouwen bent. En wanneer u de schitterende kroon des vredes op uw hoofd hebt, denk dan aan uw zwarte voeten. Ja zelfs wanneer u die kroon hebt, bedek hem en uw gezicht dan met die twee vleugels, het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus. Op deze wijze zal uw vrede bewaard worden.

			En wandel met vrijmoedigheid. Vermijd iedere schijn van het kwade. “Wordt deze wereld niet gelijkvormig.” Kom op voor de waarheid en oprechtheid. Sta niet toe dat de woorden van mensen uw oordeel beïnvloeden. Zoek de Heilige Geest, opdat u als Christus mag leven en dichtbij Christus mag leven. En uw vrede zal niet verstoord worden.

			Wat u betreft die nog nooit vrede met God hebt gekend, ik kan maar één gevoel jegens u koesteren, namelijk dat van medelijden. Arme stakkers! Arme stakkers! Arme stakkers! Dat u nooit de vrede hebt gekend die Jezus Christus aan Zijn volk schenkt. En mijn medelijden is des te noodzakelijker, omdat u geen medelijden met uzelf hebt. Och mensen, de dag komt waarop God, voor Wie u nu een vijand bent, u straks zal aankijken. U moet Hem wel zien: Hij is dan “een verterend vuur”. U moet in die vurige oven kijken, wegzinken en sterven. Sterven, zei ik dat? Het is nog erger. U zult in die poel des verderfs geworpen worden, waar sterven een weldaad is die nooit vergund kan worden. Och, moge God u vrede schenken door Zijn Zoon! Als u nu overtuigd van zonde bent, dan is dit mijn vermaning: “Geloof in de Heere Jezus Christus.” Net zoals u bent, wordt u bevolen uw vertrouwen op Hem te stellen Die aan het kruis stierf. En als u dat doet, dan zullen al uw zonden nu vergeven worden en zult u vrede met God hebben. En weldra zult u het ook in uw eigen geweten ervaren en u erover verheugen. O, zoek deze vrede toch en jaag ernaar. En bovendien, zoek de Vredevorst, Christus Jezus, en u zult zalig worden. God zegene u, om Jezus’ wil. 

			Amen.

			Aardse voorsmaak van hemelse vreugde

			“En zij namen van de vrucht des lands in hun hand, en brachten ze tot ons af, en brachten ons bescheid weder, en zeiden: Het land, dat de HEERE, onze God, ons geven zal, is goed.”
Deuteronomium 1:25 

			U kunt zich de gelegenheid wel herinneren waarbij deze woorden opgetekend zijn. De kinderen van Israël zonden twaalf mannen als verspieders het land Kanaän in. Zij kwamen terug en brachten vruchten van het land mee, waaronder een tros druiven uit Eskol, die te zwaar was voor één man en die daarom door twee mannen op een staf vervoerd werd. Ik zal deze keer niet veel over de Israëlieten zeggen. Ik zal u echter aantonen dat, net zoals zij iets leerden over hoe Kanaän was aan de hand van de vruchten van het land die de verspieders meenamen, ook u en ik, ook al zijn we op aarde, als we tot Gods uitverkoren volk behoren, iets kunnen leren over hoe de hemel is – de staat waartoe we hierna geraken zullen – aan de hand van bepaalde zegeningen die naar ons toe gebracht worden, ook al zijn we nog hier beneden. De Israëlieten waren er zeker van dat Kanaän een vruchtbaar land was toen ze de vruchten, daarvan zagen die door hun broeders waren meegebracht, zagen en ze daarvan aten. Misschien waren er maar weinig vruchten voor zovelen. Maar toch, voor hen die wel aten, werd het meteen duidelijk dat het goede grond geweest moest zijn die zulke vruchten voortbracht. Geliefden, op een vergelijkbare manier hebben wij, die de Heere Jezus Christus liefhebben, trossen druiven van een beter Eskol gekregen. We hebben enkele vruchten van de hemel ontvangen terwijl we nog op aarde waren, en daardoor zijn we in staat over de vruchtbaarheid van de grond van het paradijs te oordelen, die zulke kostelijke en uitgelezen genoegens voortbrengt.

			Ik zal u daarom een reeks vooruitzichten op de hemel voorleggen om u er een idee van te geven hoe het komt dat een christen op aarde een voorsmaak geniet van de zegeningen die nog openbaar gemaakt moeten worden. Er zijn waarschijnlijk geen twee christenen die precies dezelfde ideeën over de hemel hebben. Hoewel ze allen dezelfde hemel verwachten, is toch het belangrijkste kenmerk ervan verschillend voor iedereen, naargelang zijn geestelijke gesteldheid.

			I. Op een ander moment heb ik de hemel misschien meer lief om iets anders, maar nog maar kort geleden heb ik geleerd om de hemel lief te hebben als EEN PLAATS VAN GEBORGENHEID.

			Het heeft ons behoorlijk bedroefd zoals we sommige belijdende leden hun roeping hebben zien bezoedelen. Ja, en nog erger, sommigen van de geliefden des Heeren hebben ernstige fouten en misstappen begaan, die hun persoon schande hebben aangedaan en hun ziel letsel toegebracht. We hebben geleerd om naar de hemel op te zien als een plaats waar we nooit meer zondigen, waar onze voeten vast op de rots gesteld zijn, waar er geen struikelen of uitglijden meer is, waar fouten niet voor zullen komen, waar we niet hoeven te letten op een onvermoeibare vijand omdat er geen tegenstander meer is die ons zal hinderen, waar we niet dag en nacht op onze hoede moeten zijn voor een inval van de vijand, want “daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de vermoeiden van kracht”. We houden de hemel voor het land van volkomen geborgenheid, waar de kleding altijd wit zal zijn, waar het gezicht altijd met nieuwe olie gezalfd zal worden, waar er geen vrees is om ons van onze Heere af te keren, want daar zullen we voor eeuwig stand houden. En ik vraag u, of dat een betrouwbaar vooruitzicht op de hemel is – en ik weet zeker dat dit er één kenmerk ervan is. Ervaren de heiligen, zelfs op aarde, op deze wijze niet de genietingen van enkele vruchten van het paradijs? Smaken we soms niet soms, zelfs in deze hutten en dorpen hier beneden, de geneugten van gelukzalige geborgenheid? Gods Woord leert dat allen die met het Lam verenigd zijn, veilig zijn;, dat alle gelovigen hun weg moeten vervolgen, dat zij die hun ziel aan de hoede van Christus hebben toevertrouwd, zullen merken dat Hij een getrouw en onveranderlijk Bewaarder is. Als we dit geloven, hebben we zelfs op aarde geborgenheid. Niet die verheven en heerlijke beschutting die ons voor elke uitglijding en struikeling behoedt, maar niettemin een beschutting die bijna zo verheven is, omdat ze ons beschermt tegen een uiteindelijk verderf en ons ervan vergewist dat we eeuwige gelukzaligheid zullen verwerven.

			En geliefden, hebt u nooit rustig zitten nadenken over het leerstuk van de volharding der heiligen? Ik ben zeker van wel. God heeft u een gevoel van geborgenheid in de persoon van Christus laten beseffen. Hij heeft u gezegd dat uw naam in Zijn handpalm gegraveerd staat. Hij heeft de belofte in uw oor gefluisterd: “Vrees niet, want Ik ben met u”. U bent ertoe gebracht om de grote Borg van het verbond voor getrouw en waarachtig te houden, Die vastbesloten bezig is om u, de zwakste van de familie, met het hele uitverkoren volk, voor de troon van God te vertegenwoordigen. En in zoete momenten van overpeinzing hebt u vast wat van de geurige wijn van Zijn granaatappelen gedronken, hebt u wat van de uitgelezen vruchten van het paradijs geproefd. U hebt enige van de genietingen, die de volmaakte heiligen in de hemel kennen, gesmaakt in uw besef van volkomen en eeuwige geborgenheid in Christus Jezus. O, wat heb ik het leerstuk van de volharding der heiligen lief! Ik zal die kansel onmiddellijk verlaten waar ik dit niet kan verkondigen, want iedere andere vorm van leer komt op me over als een kale woestijn en een huilende wildernis, God net zo onwaardig als het zelfs beneden mijn waardigheid is, broze worm die ik ben. Ik zou nooit een evangelie kunnen geloven of verkondigen dat eerst mijn schuld vergeeft en me daarna in de hel werpt. Zo’n evangelie is onbestaanbaar voor het verstand zelf, laat staan voor de Geest van de God Die we met blijdschap dienen. Iedere ware gelovige in Jezus kan het met Toplady zingen:

			“My name from the palms of his hands
Eternity will not erase;
Impressed on his heart it remains
In marks of indelible grace:
Yes, I to the end shall endure,
As sure as the earnest is given;
More happy, but not more secure,
The glorified spirits in heaven.”

			Ja geliefden, we genieten echt van een gevoel van volkomen geborgenheid, zelfs als we in dit land van oorlogen en gevechten leven. Zoals de verspieders in de woestijn trossen druiven van Kanaän voor hun broeders meebrachten, zo hebben wij, in de geborgenheid die we kennen, een voorsmaak en voorproefje van de welgelukzaligheid van het paradijs.

			II. In de tweede plaats denkt het grootste deel van u zeer waarschijnlijk aan de hemel uit een ander oogpunt, namelijk als EEN PLAATS VAN VOLMAAKTE RUST. 

			Zwoeger, u houdt van de kerkzaal omdat u hier gaat zitten om Gods Woord te horen en uw vermoeide ledematen te laten uitrusten. Als u het brandende zweet van uw gloeiende voorhoofd hebt geveegd, heeft u vaak aan de hemel gedacht als aan de plaats waar uw moeite voorbij zal zijn. En u hebt met nadruk gezongen:

			“There shall I bathe my weary soul
In seas of heavenly rest,
And not a wave of trouble roll
Across my peaceful breast.”

			Rust, rust, rust – dit is wat u wilt en voor mij is deze gedachte over de hemel bijzonder mooi. Rust – en dat weet ik – zal ik hier op aarde nooit krijgen, zolang als de dienaren van Christus zo onredelijk blijven. Ik heb hen met al mijn kracht gediend, maar toch word ik nagenoeg tot het graf toe achtervolgd door dominees die mij altijd maar onmogelijkheden willen laten doen, waarvan ze weten dat geen sterveling die kan volbrengen. Hoewel ik bereid ben te werken tot ik erbij neerval, kan ik niet meer doen dan ik nu al doe. Niettemin wordt ik altijd maar van links en rechts bestookt, waar ik ook ga, totdat er pas rust voor mij komt als ik in mijn graf sluimer. Ik kijk ook uit naar de hemel, met grote blijdschap, omdat ik daar van mijn onafgebroken en zware, maar toch ook geliefde, werk zal rusten.

			En u, geliefde christen, die zo lang gezwoegd hebt om een doel te bereiken waarnaar u zo begerig gezocht hebt, u zult blij zijn als u in de hemel komt. U hebt gezegd dat als u uw wens zou kunnen verkrijgen, u graag zou willen rusten. U hebt ernaar gesnakt om een bepaalde hoeveelheid rijkdommen op te slaan en u hebt gezegd dat als u eenmaal een fortuintje zou verwerven, u het rustigaan zou doen. Of u hebt lang gezwoegd om u van een bepaalde positie te verzekeren en u hebt gezegd dat als u die zou kunnen bereiken, u dan zou willen rusten. Ja, maar u hebt die nog niet bereikt en u denkt nu graag aan de hemel, omdat die het eindpunt voor de loper is, het doelwit van de pijl van het bestaan, de rustbank voor vermoeide arbeiders. Ja, de eeuwige rust voor arme, uitgeputte strijders op aarde.

			U wilt er graag heen omdat het een plaats van rust is. Krijgen we dan hier op aarde nooit een voorsmaak van de hemel? Jazeker, en geprezen zij God daarvoor, “wij, die geloofd hebben, gaan in de rust”. Onze vrede is als een rivier en onze gerechtigheid als de golven der zee. God geeft Zijn volk zelfs hier al rust: “Er blijft dan een rust over het volk van God.” We krijgen heftige beproevingen en bittere tegenslagen in de wereld, maar we hebben leren zeggen: “Mijn ziel! keer weer tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.” Bent u in tijden van grote nood nooit in uw binnenkamer gegaan en hebt u daar op uw knieën nooit uw hart voor God uitgestort? Hebt u daarna nooit ervaren dat u zich, als het ware, in rust gebaad had, zodat u er geen zier om zou geven? Al zouden er oorlogen en opstanden om u heen woeden, u zou volkomen vrede kennen, want u hebt in Christus een beschermend schild gevonden. U zou rustig en kalm kunnen blijven, want u had het aangezicht van Gods Gezalfde aanschouwd. O christen, die rust is zo vreedzaam en sereen, zonder golven van verstoring. U hebt daarvan in de diepste nood aan de boezem van Christus kunnen genieten. Ze is voor u als een tros uit de wijnoogst van de hemel, als één druif van de hemelse tros, waaraan u spoedig in het hiernamaals deel zult hebben. Zo ziet u dat we een voorsmaak van de hemel kunnen hebben. En dat we kunnen beseffen wat het is, ook al leven we nog hier op aarde.

			III. De voorstelling van de hemel als een plaats van rust zal enkele luie belijdende leden prima uitkomen, dus ik zal de zaak eens omdraaien en u laten zien dat precies het tegenovergestelde ook waar is en voor bepaalde mensen van meer nut kan zijn. 

			Ik geloof dat een van de ergste zonden waaraan een mens schuldig kan staan, ledigheid is. Ik zou eerder een dronkaard kunnen vergeven dan een luiaard. Wie lui is, heeft net zo’n goede reden om voor God berouw te tonen als David toen hij overspel gepleegd had. Het zou goed kunnen dat Davids overspel het gevolg was van zijn ledigheid. Het is iets verschikkelijks om het gras tot aan uw knieën te laten groeien en er niets aan te doen om het tot hooi te verwerken. God heeft een mens niet de wereld ingezonden om lui te zijn. En er zijn er die van hun christen-zijn hun beroep maken maar toch jaar in jaar uit niets doen om de Heere te dienen.

			Een ware voorstelling van de hemel is dat het EEN PLAATS VAN ONAFGEBROKEN DIENSTWERK is. Het is een land waarin men God dag en nacht in Zijn tempel dient, nooit vermoeidheid kent en nooit slaap nodig heeft. Kent u, geliefden, het genot om te werken? Hoewel ik soms klagen moet als mensen onmogelijkheden van me verwachten, is het mijn grootste levensgenoegen om voor Christus druk bezig te zijn. Noem mij een dag waarop ik niet preek en ik zal u een dag noemen waarop ik niet gelukkig ben. Maar de dag waarop het mij een voorrecht is om het evangelie te verkondigen en voor God te arbeiden, is voor mij toch meestal achteraf een dag van vredig en rustig genot. Dienstwerk is een waar genoegen. God loven is een vermaak. Voor Hem arbeiden is het hoogste geluk dat een sterveling kan ervaren. O, hoe zoet moet het zijn om Zijn lof te zingen zonder dat je een droge keel krijgt! O, wat gelukzalig om je vleugels uit te slaan zonder die te voelen rafelen. O, wat een zoete vreugde om voor altijd als Zijn boodschapper te vliegen, om in alle eeuwigheid rond de troon van God te cirkelen zonder ooit het hoofd te ruste hoeven leggen, zonder ooit steken van vermoeidheid te voelen, zonder pijnscheuten die ons waarschuwen dat we moeten ophouden. Ja, we kunnen als de eeuwigheid zelf voor altijd volhouden – een brede rivier die met een onafgebroken stortvloed van werk blijft stromen! O, wat moet dat genieten zijn! Dat moet de hemel wel zijn, God dag en nacht te dienen in Zijn tempel! Velen van u dienen God hier op aarde en hebben al een voorsmaak van die zaligheid ontvangen.

			Ik wenste wel dat sommigen van u meer van het zoet van het arbeiden kenden, want ofschoon arbeid zweet voortbrengt, brengt het ook het zoet voort – in het bijzonder het werken voor Christus. Er is voldoening vóór het werk. Er is grote voldoening in het werk. Er is voldoening na het werk. Er is voldoening in het zoeken naar vruchten op het werk. En er is grote voldoening wanneer we vruchten krijgen.

			Arbeiden voor Christus is inderdaad de kleedkamer van de hemel. Al is het niet de hemel zelf, dan geeft het toch een van de meest gelukzalige voorsmaken ervan. Dank God, christen, als u iets voor uw Meester kunt doen. Dank Hem als het uw voorrecht is om het minste voor Hem te doen. Vergeet echter niet dat Hij u daarmee de druiven van Eskol laat smaken.

			Maar u, tragen van hart, u moet maar niet rekenen op de vruchten van Eskol. Want u bent te lui om die grote tros te dragen. U zou graag willen dat ze zo in uw mond vliegen zonder dat u moeite hoeft te doen om ze te plukken. U hebt geen zin om uitgezonden te worden om God dienen. U blijft liever zitten om ervoor te zorgen dat u zelf niets tekort komt. Maar wat doet u eigenlijk voor andere mensen? U gaat naar de kerk, u praat over de zondagsschool en het ziekenbezoek, maar toch geeft u zelf geen les op de zondagsschool en bezoekt u zelf nooit zieken. U klopt uzelf op de borst, terwijl u helemaal niets doet. U kunt niet verwachten veel van de genietingen van de hemelse heerlijkheid af te weten, als u niet iets van de vreugde hebt ervaren om op aarde te werken in het koninkrijk der hemelen.

			IV. Een andere voorstelling van de hemel is dat het EEN PLAATS VAN VOLKOMEN OVERWINNING EN SCHITTERENDE TRIOMF is. 

			Hier is het slagveld, daar de zegepraal. Hier is het land van zwaard en speer, daar het land van krans en kroon. Hier is het land van in bloed gewentelde kleding en opwaaiend stof van de strijd, daar het land van het vreugdevolle geklank der bazuin, de plaats van witte klederen en overwinningskreten. O, wat zullen de harten van de heiligen opspringen van vreugde, als hun overwinning in de hemel volkomen zal zijn, als de dood zelf, de laatste vijand, verslagen is, als de satan geboeid meegesleept wordt aan de zegewagen van Christus, als Jezus de zonde overwonnen heeft en het kwade als modder op straat vertrapt, als dat grote lied van de totale overwinning zal opstijgen uit de harten van alle verlosten! Wat een moment van vreugde zal dat zijn!

			Maar, geliefden, u en ik krijgen al een voorsmaak van die vreugde. We weten wat voor een veroordelingen, wat voor een zielestrijd we juist hier hebben. Hebt u nooit tegen het ongeloof gestreden en het uiteindelijk overwonnen? O, met welk een blijdschap hebt u uw ogen ten hemel geslagen en, terwijl de tranen langs uw wangen stroomden, zei u: “Heere, ik loof U, dat ik die zonde heb kunnen overwinnen.” Hebt u nooit een hevige verzoeking meegemaakt, er hard tegen gestreden en beseft wat het betekende om met grote vreugde te zingen: “Mijn voeten wankelde bijna, maar Uw goedertierenheid, O HEERE! ondersteunde mij”? Hebt u, als Christen uit Bunyan, met de oude Apollyon gevochten en hebt u hem met zijn draakachtige vleugels zien klapperen en wegvliegen? Daar had u een voorsmaak van de hemel. Daar kreeg u nou juist een hint betreffende de uiteindelijke overwinning. In de dood van die ene Filistijn zag u de verwoesting van het hele leger. Die Goliath, die door uw slinger en steen gevallen is, was slechts één van de massa mensen die hun lichaam aan de vogelen des hemels moeten prijsgeven. God geeft u deeltriomfen opdat die een voorproefje van de uiteindelijke en volkomen overwinning mogen zijn. Ga door met overwinnen, en laat iedere overwinning, al worden ze moeilijker en zwaarder aangevochten, voor u als een druif van Eskol zijn, een voorsmaak van de hemelse vreugde!

			V. Vervolgens is een van de beste voorstellingen die we van de hemel kunnen hebben ongetwijfeld dat het EEN STAAT VAN VOLKOMEN AANVAARDING DOOR GOD is, wat ook zo in het geweten herkend en ervaren wordt.

			Ik neem aan dat een belangrijk deel van de vreugde van de heiligen bestaat in de kennis dat er niets in hen is dat vijandig is jegens God. Er is niets dat hun vrede met God kan verstoren. En ze zijn zo volkomen in harmonie met de beginselen en de gedachten van de Allerhoogste dat Zijn liefde naar hen uitgaat, dat hun liefde naar Hem uitgaat en dat ze in elk opzicht één met Hem zijn. Welnu, geliefden, hebben we hier op aarde geen besef van aanvaarding? Bevlekt en bezoedeld door vele twijfels en angsten, hebben we toch momenten gekend waarop we ons echt aanvaard wisten, zoals we eenmaal zullen zijn als we voor de troon staan. Sommigen van ons hebben prachtige dagen gekend waarop het ons verzegeld werd dat God waarachtig is. En daarna, in de wetenschap dat “de Heere kent degenen die de Zijnen zijn”, konden we ook zeggen: “En we weten ook, dat we de Zijnen zijn.” Dan begrijpen we de bedoeling van dr. Watts, toen hij zong:

			“When I can say, ‘My God is mine’,
When I can feel Thy glories shine;
I tread the world beneath my feet,
And all that earth calls good or great.
While such a scene of sacred joys
Our raptured eyes sad souls employs,
Here we could sit, and gaze away
A long, and everlasting day.”

			We kregen zo’n duidelijk zicht op de volmaakte gerechtigheid van Christus dat we ervoeren dat God ons aanvaard had en dat we alleen maar blij konden zijn. We hadden zo’n besef van de algenoegzaamheid van het bloed van Christus, dat we zeker wisten dat onze zonden alle vergeven waren en ons nooit meer aangerekend zouden worden.

			En geliefden, hoewel ik ook andere vreugden genoemd heb, is dit toch de crème van alle vreugden: ons door God aanvaard weten. O, om te ervaren dat ik, een zondige worm, nu rust gevonden heb aan de boezem van mijn Vader; dat ik, een verloren zoon, nu met vreugde aan Zijn tafel mag aanzitten; dat ik, die eenmaal de stem van Zijn toorn hoorde, nu naar de roep van Zijn liefde luister. Dit is een blijdschap die meer waard is dan de hele wereld. Wat anders zouden we daarboven weten? En ware het niet dat ons besef ervan zo onvolkomen is, we zouden de hemel wel op aarde willen brengen. En als we niet het voorrecht zouden krijgen de poorten binnen te gaan, dan zouden we op z’n minst in de voorsteden van dit hemels Jeruzalem kunnen wonen. Zo ziet u opnieuw dat we in dat opzicht trossen druiven van Eskol kunnen eten. In het besef dat de hemel een staat van aanvaarding is, mogen ook wij die aanvaarding kennen en ervaren, en ons erin verheugen.

			VI. En verder is de hemel ook EEN STAAT VAN GROTE EN HEERLIJKE OPENBARING. Terwijl u vooruitblikt naar uw ondervinding in de hemel, zingt u:

			“Then shall I see, and hear, and know
All I desired or wished below;
And every power find sweet employ
In that eternal world of joy.”

			U ziet het nu in een duistere rede, door een spiegel; maar aldaar zult u het zien van aangezicht tot aangezicht. Christus kijkt naar beneden op de Bijbel en de Bijbel is Zijn spiegel. U kijkt erin en u ziet het aangezicht van Christus als in een spiegel, in raadselen. Maar spoedig zult u Hem zien van aangezicht tot aangezicht. U verwacht dat de hemel een plaats is van buitengewone openbaringen. U gelooft dat Jezus daar Zijn aangezicht aan u zal openbaren, dat u uw verwonderende ogen tot in der eeuwigheid over de schoonheid van de Zaligmaker zult laten gaan. U verwacht Zijn aangezicht te zien en nooit, nooit meer te zondigen. Het is uw verlangen om de geheimen van Zijn hart te leren kennen. U gelooft dat u op die dag Hem zult zien zoals Hij is, en dat u Hem zult gelijken in de wereld hierboven. Geliefden, hoewel Christus zich niet aan ons openbaart zoals aan de gelukkige heiligen daar, hebben wij nooit gezegende openbaringen gehad, zelfs al zijn we nog in dit tranendal? Spreek, gelovigen, zeg maar wat u op uw hart hebt. Hebt u Golgotha nooit voor u gezien? Heeft uw Meester uw ogen niet soms met ogenzalf bestreken en Zich voor u aan het kruis getoond? Hebt u nooit gezegd:

			“Sweet the moments, rich in blessing,
Which before the cross I spend,
Life, and health, and peace possessing,
From the sinner’s dying Friend.
Here I’ll sit for ever viewing
Mercy’s streams, in streams of blood;
Precious drops! my soul bedewing,
Plead and claim my peace with God”?

			Hebt u nooit tegelijk van vreugde en smart geweend, toen u Hem aan het kruis genageld zag om uwentwil en Hem voor u Zijn bloed zag vergieten? O zeker, ik weet dat u zulke openbaringen van Hem hebt gehad. En hebt u Hem nooit in Zijn opgestane heerlijkheid gezien? Hebt u Hem nooit daar aanschouwd, verhoogd op Zijn troon? Hebt u Hem door het geloof nooit gezien als de Rechter van de levenden en de doden, en als de Vorst van de koningen der aarde? Hebt u nooit in de duistere toekomst geblikt en Hem met de kroon van alle koninkrijken op Zijn hoofd gezien, met de juwelen van alle koningen onder Zijn voeten en de scepters van alle machten in Zijn hand? Hebt u nooit naar het moment van Zijn roemrijkste zege uitgekeken, wanneer “Hij zal heersen van de zee tot aan de zee” met onbegrensde macht?

			Ja inderdaad, en daarin hebt u een voorsmaak van de hemel gehad. Wanneer Christus Zich zo aan u geopenbaard heeft, hebt u achter het voorhangsel gekeken en gezien wat zich daar bevindt. U hebt hier al wat vluchtige blikken op Jezus gekregen en die indrukken zijn slechts het begin van datgene waar geen einde aan zal komen. Die blijde lofprijzingen en dankzeggingen zijn slechts de voorspelen op de liederen van het paradijs.

			VII. Tot slot is de meest verheven voorstelling van de hemel dat het EEN PLAATS VAN ZEER HEILIGE EN WELGELUKZALIGE GEMEENSCHAP is.

			Ik heb u nog niet de helft aangezegd van wat ik u had kunnen vertellen over de diverse kenmerken van de hemel, zoals die in Gods Woord beschreven staan. Maar gemeenschap is zeker de beste.

			Gemeenschap! Over dat woord wordt zo weinig gesproken, het wordt zo zelden begrepen. Een gezegend woord: gemeenschap! Geliefden, u hoort ons zeggen: “En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen”, maar er zijn er velen van u die de betekenis van de hemel in één woord niet kennen – gemeenschap! Het is een taalbloem, het is de honingraat van de woorden – gemeenschap! U wilt liever over de verloedering praten, hè? Wel, als u op dat lelijke woord gesteld bent, dan wilt u er graag over nadenken. Ik doe dat ook als ik ertoe gedwongen wordt, maar gemeenschap lijkt me een veel zoeter woord. U wilt dolgraag over verslaving praten, hè? Wel, als u op dat duistere woord gesteld bent, en u mag daar reden toe hebben – en als u daar gelukkig van wordt, mij best –, maar geef mij maar als mijn voortdurend onderwerp en voortdurende blijdschap: gemeenschap.

			Dierbare Meester, als u mij gemeenschap met U in Uw lijden geeft, als ik smaad en schande moet dragen om Uw Naams wil, dan zal ik U danken. Als ik gemeenschap met U erin mag hebben, als U het mij vergunt om terwille van U te lijden, dan zal ik het een eer vinden dat ik zo deel aan Uw lijden mag krijgen. Als U mij zoete vreugde schenkt, als U me opricht en me met U in het paradijs laat zitten, dan zal ik U prijzen. Ik zal God loven voor hemelvaartsgemeenschap – gemeenschap met Christus in Zijn heerlijkheid. Vindt u dat ook niet? En wat betreft gemeenschap met Christus in de dood, bent u al aan de wereld gestorven, zoals Christus Zelf? Hebt u dan ook gemeenschap met Hem gehad in de opstanding? Bent u opgewekt tot een nieuw leven, zoals Hij werd opgewekt uit het graf? En hebt u gemeenschap met Hem gehad in Zijn hemelvaart, zodat u van uzelf weet dat u een erfgenaam van een troon in heerlijkheid bent? Als dat zo is, dan hebt u de beste voorsmaak van de vreugde van het paradijs. In de hemel zijn, dat is je hoofd leggen aan de borst van Jezus. Hebt u dat nooit op aarde gedaan? Dan weet u wat de hemel is. In de hemel zijn, dat is met Jezus praten, aan Zijn voeten zitten, ons hart tegen Zijn hart laten kloppen. Als u die gelukzaligheid op aarde gekend hebt, dan hebt u al iets geproefd van de druiven van de hemel.

			Koester deze voorsmaak dan, van wat voor soort die in uw geval ook geweest mag zijn. Aangezien u verschillend in elkaar zit, zult u op een andere manier naar de hemel kijken. Houd uw voorsmaak net zoals God die u gegeven heeft. Hij heeft ieder van u een onderscheiden ervaring ervan gegeven, die het best past bij uw eigen situatie. Bewaar het als een schat. Denk er veel aan. Maar denk nog meer aan uw Meester, want vergeet niet dat het “Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid” is. Dat is de beste voorsmaak op de hemel. En des te meer u die gezegende waarheid beseft, des te beter voorbereid zult u zijn op de welgelukzaligheid van de blijden in het land van de gelukkigen. 

			Amen.

			Vrede boven alle verstand

			“De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”
Filippensen 4:7 

			Als we een aansporing voor Gods volk in één deel van de Heilige Schrift vinden, valt het op dat steevast precies diezelfde zaak waartoe ze aangespoord worden, hen in een ander deel van dezelfde Heilige Schrift gegarandeerd en geschonken wordt. Vanmorgen was mijn tekst: “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.” En vanavond hebben we de belofte waarop we moeten vertrouwen als we de aansporing willen uitvoeren: “De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”

			Vanavond zullen we een beeld gebruiken dat duidelijk verschilt van het reservoir van vanmorgen. We zullen nu het beeld gebruiken van een vesting die bewaard moet worden. En de belofte zegt ons dat ze bewaard wordt – bewaard door “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat in Christus Jezus”. 

			Aangezien het hart het belangrijkste orgaan van een mens is – want daaruit zijn de uitgangen des levens –, kunnen we gerust aannemen dat de satan, als hij van plan is het mensdom kwaad te berokkenen, zijn sterkste en onafgebroken aanvallen zeker op het hart zal richten. Wat we met ons verstand vermoed hebben, wordt zeker zo ervaren. Want hoewel de satan zal proberen om ons op allerlei manieren te verleiden en te beproeven, hoewel iedere poort van de stad Mensenziel misschien bestormd wordt, hoewel hij tegen ieder deel van haar muren zijn grote kanonnen gaat inzetten, is de plaats waartegen hij zijn dodelijkste kwaad en zijn meest onstuimige kracht richt, het hart. In het hart, dat van nature al kwaad genoeg is, stort hij het zaad van alle goddeloze zaken en doet hij zijn uiterste best om het een nest van onreine vogels te maken, een tuin van giftige bomen, een rivier met verontreinigd water.

			Hierin ligt de tweede noodzaak dat we dubbel zo voorzichtig moeten zijn om ons hart boven al wat te bewaren is te behoeden. Want als dit aan de ene kant het belangrijkste is en aan de andere kant de satan, die dat weet, zijn meest onstuimige en vastberaden aanvallen ertegen inzet, dan komt de aansporing met dubbele kracht: “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is”. En de belofte wordt juist vanwege dat dubbele gevaar ook dubbel zo zoet – de belofte die luidt: “De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.” 

			We zullen allereerst bezien wat het hart en de zin bewaart. Ten tweede zullen we opmerken hoe we dat kunnen verkrijgen – want we moeten deze belofte zien in verband met bepaalde voorschriften die eraan vooraf gaan. En daarna, als we dit gedaan hebben, zullen we proberen aan te tonen hoe het mogelijk is dat de vrede Gods de zinnen echt bewaart voor de aanvallen van de satan, of ze bevrijdt van die aanvallen als die ingezet worden.

			I. Als eerste dan, geliefden, de bewaring die God in deze belofte aan de heiligen verleent, is “DE VREDE GODS, DIE ALLE VERSTAND TE BOVEN GAAT” om ons in Jezus Christus te bewaren. Het wordt een vrede genoemd en we moeten dit op een tweeledige manier verstaan.

			Er is een vrede Gods die bestaat tussen het kind van God en God als zijn Rechter, een vrede waarvan men echt kan zeggen dat ze alle verstand te boven gaat. Jezus Christus heeft zo’n algenoegzame voldoening van alle eisen van het gekwetste recht aangeboden dat God nu in Zijn kinderen geen gebrek vindt. “Hij ziet geen overtreding in Jakob, en geen zonden in Israël.” En Hij is ook niet vertoornd op hen vanwege hun zonden – een ongeschonden en onuitsprekelijke vrede, tot stand gebracht door de verzoening die Christus ter wille van hen gedaan heeft.

			Hieruit vloeit een vrede voort die in het geweten ervaren wordt, en dit is het tweede deel van deze vrede Gods. Want als het geweten merkt dat God voldoening geschonken heeftis en Hij niet langer ermee in staat van oorlog is, dan wordt het ook voldaan over de mens. En het geweten, dat eerst een grote verstoorder van de vrede van het hart was, spreekt het nu vrij. Het hart slaapt in de armen van het geweten en vindt daar een vredige rustplaats. Tegen een kind van God brengt het geweten geen beschuldiging in, of als het wel een beschuldiging inbrengt, is het echter mild – een vriendelijke terechtwijzing door een liefdevolle vriend, die laat doorschemeren dat we fout zijn geweest en dat we maar beter konden veranderen, maar die niet daarna in onze oren de dreiging van straf buldert. Het geweten weet heel goed dat er vrede is tussen de ziel en God, en het geeft daarom aan dat er niets anders is dan vreugde en vrede waar een gelovige naar uit kan zien.

			Begrijpen wij iets van deze tweeledige vrede? Laten we hier eens even stilstaan en onszelf een vraag over dit leerstellige deel van de zaak stellen, een vraag naar de ondervinding van ons eigen hart: “Kom, mijn ziel, hebt u vrede met God? Hebt u uw schuldvergeving getekend en verzegeld zien worden met het bloed van de Heiland? Kom, mijn hart, geef antwoord. Hebt u uw zonden op het hoofd van Christus geworpen? Hebt u gezien dat ze alle weggewassen zijn door de karmozijnen stromen bloed? Ervaart u nu die duurzame vrede tussen uzelf en God zodat God, wat er ook gebeurt, niet op u verbolgen zal zijn, u niet zal veroordelen, u niet in Zijn gramschap zal verteren, u niet zal verbrijzelen in de hitte van Zijn toorn? Als dat zo is, mijn hart, dan hoeft u nauwelijks meer stil te staan bij de tweede vraag: heeft mijn geweten vrede? Want indien mijn hart mij niet veroordeelt, God is meerder dan mijn hart, en Hij kent alle dingen. Indien mijn geweten met mij getuigt dat ik de kostbare genade van de zaligheid deelachtig wordt, dan ben ik welgelukzalig! Ik ben een van degenen aan wie God de vrede geschonken heeft die alle verstand te boven gaat.

			Welnu, waarom wordt dit “de vrede Gods” genoemd? We nemen aan dat dit zo is omdat ze van God komt, omdat ze door God gewild is, omdat God Zijn Zoon gegeven heeft om vrede te brengen, omdat God Zijn Geest geeft om vrede in het geweten te brengen, omdat het eigenlijk God Zelf in de ziel is, met de mens verzoend, van Wie de vrede komt. En aangezien het waar is dat deze mens vrede zal ontvangen – namelijk de mens Christus – weten we dit niettemin omdat Hij de Christus Gods is, Die onze vrede was. En daarom kunnen we duidelijk bemerken hoe de Godheid betrokken is bij de vrede die wij met onze Schepper en met ons geweten hebben.

			Verder wordt ons verteld dat het gaat om “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat”. Wat bedoelt Paulus daarmee? Hij bedoelt een vrede, die het verstand nooit kan begrijpen, die het nooit kan verwerven. Het verstand van de puur vleselijke mens kan deze vrede nooit bevatten. Wie met een wijsgerige blik het geheim van de vrede van een christen probeert te ontrafelen, moet tot zijn verbijstering opmerken: “Ik weet niet hoe en waarom het komt, noch waarom. Ik zie dat deze mensen over de hele aarde opgejaagd worden. Ik sla de bladzijden van de geschiedenis om en ik merk dat ze tot hun graf toe achtervolgd worden. Ze wandelen in schaapsvellen en geitenhuiden rond, nooddruftig, gekweld en geplaagd. Toch zie ik op het gelaat van een christen een vredige kalmte. Ik begrijp dit niet. Ik weet niet wat het is. Ik weet dat ik zelf, zelfs op mijn vrolijkste momenten nog verward ben; dat er, als mijn genietingen op het hoogst zijn, toch nog golven van twijfel en vrees door me heen gaan. Waarom is dit toch? Hoe komt het dat een christen zo’n kalme, zo’n vredige, zo’n stille rust kan vinden?”

			Het verstand kan nooit die vrede krijgen die een christen heeft verworven. Een filosoof kan ons wel veel leren, maar hij kan ons nooit voorschriften geven om die vrede te bereiken die christenen in hun hart kennen. Diogenes kan ons wel vertellen het zonder bezittingen te doen, in zijn ton wonen en denken dat hijzelf gelukkiger is dan Alexander en zo vrede heeft. Maar wij kijken naar dat arme wezen en al zijn we misschien verbaasd over zijn moed, we moeten zijn dwaasheid toch wel minachten. We geloven niet dat hij, zelfs toen hij van alles afstand had gedaan, een gemoedsrust bezat, een volkomen en algehele vrede, zoals een ware gelovige die kan ervaren. We weten dat de grootste filosofen van vroeger regels voor het leven hebben opgetekend waarvan zij dachten dat die het geluk zouden bevorderen. We weten dat ze niet altijd in staat waren om ze zelf in de praktijk te brengen. En velen van hun volgelingen, toen ze zeer hun best deden om die uit te voeren, wisten zich beladen met onmogelijke regels om onmogelijke doelen te bereiken. Een christen doet echter uit het geloof dingen die een mens nooit alleen kan volbrengen. Terwijl het arme verstand de steile rotsen beklimt, staat het geloof op de top. Terwijl het arme verstand in een rustige atmosfeer komt, vliegt het geloof opwaarts en rijst hoger dan de storm en kijkt daarna neer op de vallei en glimlacht als de storm onder zijn voeten blaast. Het geloof gaat verder dan het verstand en de vrede die een christen heeft, is er een die een wereldling niet kan begrijpen en zelf niet kan verkrijgen. “De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat.”

			En deze vrede zal “uw zinnen bewaren in Christus Jezus”. Zonder Christus Jezus zou deze vrede niet bestaan. Zonder Christus kan deze vrede, zelfs waar ze bestaan heeft, niet gehandhaafd worden. Dagelijkse bezoekingen van de Zaligmaker, onafgebroken blikken van het oog des geloofs op Hem Die Zijn bloed aan het kruis vergoot, onafgebroken putten uit deze immer stromende fontein zorgen ervoor dat deze vrede royaal, lang en duurzaam is. Neem echter Christus Jezus, de bron van onze vrede, weg en ze verkwijnt en sterft af, verslapt en verdwijnt in het niets. En christen kent geen andere vrede met God dan door de verzoening van zijn Heere Jezus Christus.

			Tot zover wat sommigen misschien het droge leerstellige deel van het onderwerp zullen noemen – “De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.” Ik kan u niet laten zien hoe die vrede is als u die nooit ervaren hebt. Maar toch denk ik dat ik u zou kunnen vertellen waar u ernaar moet zoeken. Ik heb wel een christen in de diepste armoede gezien, levend van dag tot dag, en nauwelijks wetend waar hij de volgende maaltijd vandaan moest halen, maar toch onverstoord van geest, kalm en stil was. Als hij zo rijk als een Indiase prinses was geweest, zou hij toch niet minder zorgen hebben gehad. Als hem verteld zou zijn dat zijn brood altijd bij zijn deur zou komen en de snelstromende rivier nooit zou opdrogen – als hij er zeker van geweest was dat raven hem ’s morgens brood en vlees zouden brengen, en ’s avonds opnieuw, dan zou hij geen zier rustiger geweest zijn. Daar gaat zijn buurman van de overkant van de straat, die niet half zo arm was maar die zich van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat afmatte, zich kapot gewerkt en zich bekommerd naar het graf gewend. En al merkte hij dat hij met al zijn zwoegen weinig bereikt had, toch heeft deze arme stakker, na vlijtig gearbeid te hebben, dat weinige door zijn gebed geheiligd en zijn Vader gedankt voor wat hij kreeg. En hoewel hij niet wist of hij meer zou ontvangen, vertrouwde hij toch op God en verklaarde dat zijn geloof hem niet zou teleurstellen, al zouden zijn omstandigheden verder achteruitgaan dan hij ooit had gezien. Daar hebt u “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat”.

			Ik heb die vrede ook gezien in het geval van hen die hun vrienden verloren zijn. Daar hebt u Peridot – haar innig geliefde man ligt in de kist en zij moet weldra afscheid van hem nemen. Ze heeft al eerder van hem afscheid genomen, maar nu moet het ook van zijn arme stoffelijke lichaam – zelfs daarvan wordt ze beroofd. Ze kijkt er voor de laatste keer naar en haar hart is bezwaard. Wat haarzelf en haar kinderen betreft, wie zal er nu voor hen zorgen? Die uitgestrekte boom die hen eens beschutte tegen de zonnestralen is omgehakt. Nu vindt ze een uitgestrekte hemel boven haar hoofd en haar Schepper als haar Man. De vaderloze kinderen houden God over als hun Vader en de weduwe stelt haar vertrouwen op Hem. Met tranen in haar ogen kijkt ze kalm omhoog en zegt: “Heere, U hebt gegeven, en U hebt genomen; Uw Naam zij geloofd.” Haar man wordt ten grave gedragen. Ze lacht niet maar ook al huilt ze, haar gezicht straalt toch rust uit. Ze zegt dat ze het niet anders zou willen – zelfs als dat zou kunnen – want de Heere is recht in Zijn wil. Daar hebt u weer “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat”.

			Of neem iemand anders. Daar staat Maarten Luther temidden van de Rijksdag te Worms. Daar zitten de koningen en prinsen, en daar de bloedhonden van Rome, die naar zijn bloed smachten. Daar staat Maarten ’s morgens zo rustig mogelijk op, gaat naar de Rijksdag en verkondigt de waarheid, plechtig verklarend dat de zaken waarover hij gesproken heeft, zaken zijn waarin hij gelooft. En met Gods hulp zal hij er tot het einde toe trouw aan blijven. Zijn leven ligt nu in Gods hand, hoewel zij hem helemaal in hun macht hebben. De geur van het lichaam van Johannes Hus is nog niet weg en hij herinnert zich dat prinsen al eerder hun beloften gebroken hebben. Maar daar staat hij toch, kalm en rustig. Hij vreest geen mens, want er is niets waarvoor hij bang moet zijn: “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, bewaart zijn hart en zinnen in Christus Jezus.”

			Daar zien we iemand anders. Daar ligt John Bradford in Newgate. Hij zal de volgende morgen in Smithfield verbrand worden. Hij slingert zich om de bedstijl van blijdschap, want morgen is het zijn trouwdag. En hij zegt tegen een medegevangene: “Wat zullen we morgen mooi schitteren als de vlam aangestoken wordt.” En hij lacht van vreugde en geniet van het vooruitzicht dat hij de bebloede kroon van het martelaarschap zal dragen. Is Bradford gek geworden? O nee, maar hij kent de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat.

			Maar de mooiste, en tegelijk ook de meest algemene illustratie van deze vrede is het sterfbed van een gelovige. O geliefden, u hebt dit vast wel eens gezien – die rustige, vredige kalmte. U hebt toen gezegd: “Heere, laat ons met hem sterven.” Het was zo goed om in die afgezonderde kamer te zijn waar alles rustig was, en zo stil, de hele wereld buitengesloten, de hemel binnengesloten. En het arme hart naderde tot zijn God, ver weg van al zijn voorbije lasten en smart – nu nadert het de poorten van de eeuwige gelukzaligheid. En u hebt gezegd: “Hoe kan dat? Is de dood niet duister en onverbiddelijk? Zijn de verschrikkingen van het graf geen zaken waardoor zelfs een sterk man gaat beven? O ja, zeker. Maar anderzijds kent deze “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat.” Echter, als u iets hierover wil leren, moet u een kind van God zijn en het zelf bezitten. En wanneer u het eenmaal ervaren hebt, wanneer u onder chaotisch geschreeuw en zeker van de overwinning rustig stand kan houden, wanneer u middenin een storm kan zingen, wanneer u in tijden van tegenspoed kan glimlachen en op uw God kan betrouwen, hoe ruig of oneffen de weg ook is, wanneer u altijd uw vertrouwen in de wijsheid en de goedheid des Heeren kunt stellen, dan zult u geen vreemde zijn van “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat”.

			Tot zover het tweede punt: wat is deze vrede?

			II. Nu, ten tweede, HOE KAN DEZE VREDE VERKREGEN WORDEN? 

			U zult zien dat hieraan, hoewel het een belofte is, voorschriften voorafgaan. En alleen door de voorschriften uit te voeren, kunnen we de belofte verkrijgen. Zoek het vierde vers maar op en daar zult u de eerste regel en het eerste voorschrift voor het verkrijgen van vrede vinden.

			Christenen, u zou “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat” willen bezitten? Het eerste wat u moet doen is dit: “Verblijdt u te allen tijd.” Wie zich nooit verblijdt maar altijd weeklaagt, kreunt, schreeuwt, niet aan zijn God denkt, de volheid des Heeren vergeet, altijd moppert over de beproevingen van het leven en de zwakheden van het vlees, zal het vooruitzicht op een vrede die alle verstand te boven gaat, kwijt raken. Ontwikkel, geliefden, een opgewekte instelling. Streef ernaar, voor zover u dat kunt, altijd met een glimlach op uw gezicht rond te lopen. Vergeet niet dat dit even goed een gebod van God is als: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart.” Verblijdt u te allen tijd is een van Gods geboden. En het is net zo zeer uw plicht als ook uw voorrecht, om te proberen dat in de praktijk te brengen. Zich niet verblijden, vergeet dat niet, is een zonde. Zich verblijden is een plicht en aan die plicht worden de kostelijkste vruchten en de beste beloning gehecht. Verblijdt u te allen tijd en dan zal de vrede Gods uw harten en uw zinnen bewaren. Door toe te geven aan rampzalige twijfel, bederven we onze vrede. Het is zoals ik een vrouw heb horen zeggen toen ik daar over straat liep. Een kind stond bij de deur te huilen en ik hoorde haar uitroepen: “Ach, je huilt om niets; ik zal je iets geven waarom je kunt huilen.” Geliefden, zo gaat het vaak met Gods kinderen. Ze huilen om niets. Ze hebben een erbarmelijke instelling of aanleg om altijd voor zichzelf tegenslagen te veroorzaken. Zo hebben ze iets om te huilen. Hun vrede is verstoord, verdriet overkomt hen, God verbergt Zijn aangezicht en dan verliezen ze hun vrede. Blijf echter maar zingen, zelfs wanneer de zon niet blijft schijnen. Hef een lied aan in alle omstandigheden. Zoek een vreugde die donkerheid en stormen doorstaat. En dan, wanneer u weet hoe u zich te allen tijd kunt verblijden, zult u deze vrede ontvangen.

			Het tweede voorschrift luidt: “Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend.” Als u vrede van zinnen zou willen hebben, wees dan bescheiden. Handelaar, u kunt niet te ver doorgaan met speculeren en daarna gemoedsrust hebben. Jongeman, u kunt niet proberen om snel vooruit te komen in de wereld en tegelijk de vrede Gods te hebben, die alle verstand te boven gaat. U moet bescheiden zijn en als u zich matigt in uw verlangens, dan zult u vrede ontvangen. Mijnheer, u met dat rode gezicht, u moet zich matigen in uw woede. U moet niet zo snel boos op uw collega’s worden en er niet zo lang over doen om weer af te koelen, want iemand die boos is, kan geen vrede in zijn geweten hebben. Wees daarom gematigd; laat uw wraak zich stillen. Want als u aan toorn toegeeft als u boos bent: “Wordt toornig, en zondigt niet.” Wees gematigd. Wees gematigd in alles wat u onderneemt, christen. Matig u in uw verwachtingen. Zalig zijn die weinig verwachten, want zij zullen slechts een kleine teleurstelling krijgen. Zorg ervoor dat u uw verlangens niet te hoog stelt. Wie de ambitie heeft om naar de maan te gaan, zal teleurgesteld zijn als hij slechts de halve afstand kan afleggen. Terwijl hij, als hij minder ambitie had gehad, aangenaam teleurgesteld zou zijn wanneer hij hoger zou rijzen dan hij eerst had verwacht. Wat u ook doet, wees in alles bescheiden, behalve in uw begeerte naar God. En zo zult u het tweede voorschrift gehoorzaam zijn en een glimp van deze belofte opvangen: “De vrede Gods zal uw harten en uw zinnen bewaren in Jezus Christus.”

			Het laatste voorschrift dat u dient op te volgen is: “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, bekend worden bij God.” U kunt geen vrede hebben tenzij u uw bezorgdheid blootlegt. U hebt geen plaats waarin u uw problemen kunt gieten dan in het oor van God. Als u uw moeilijkheden aan uw vrienden vertelt, bent u ze misschien even kwijt, maar ze zullen terugkomen. Als u uw moeilijkheden aan God vertelt, zult u ze ten grave dragen. Ze zullen nooit weer tevoorschijn komen als u ze aan Hem hebt toevertrouwd. Als u uw last ergens anders heen rolt, zal hij weer terugrollen, net als het rotsblok van Sisyphus. Rol uw last echter naar God toe; dan rolt u hem in een diepe afgrond waaruit hij met geen mogelijkheid omhoog zal kunnen komen. Werp uw bekommernis daar waar u uw zonden geworpen hebt. U hebt uw zonden in de diepste zee geworpen; werp uw moeilijkheden daar dan ook.

			Houd een probleem ook nooit een half uur voor uzelf voordat u het aan God vertelt. Zodra de tegenslag komt, snel, vertel het meteen aan uw Vader. Vergeet niet dat des te meer tijd het u kost om uw probleem bij God te brengen, des te meer zal uw vrede erdoor verzwakt worden. Des te langer de vorst aanhoudt, des te dikker zullen de vijvers bevroren zijn. Uw bevriezing zal voortduren totdat u in de zon komt. En als u tot God – de Zon – gaat, dan zal uw ijs snel ontdooien en uw moeilijkheden zullen versmelten. Wacht echter niet te lang, want des te langer u wacht, des te langer zal het duren voordat uw ijs gedooid is. Als u lange tijd wacht totdat uw problemen helemaal bevroren zijn, dan zal het u vele dagen van gebed kosten om uw problemen weer te laten ontdooien. Meteen naar de troon, zo snel u kunt! Doe als een kind, dat naar zijn moeder rent zodra het een probleempje heeft. Ga het aan uw Vader vertellen zodra u in nood zit. Doe dit met alles, met alle kleine dingen – “laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, bekend worden bij God”. Breng de hoofdpijn van uw man, de ziekten van uw kinderen, breng alles, kleine gezinsproblemen en grote zakelijke zorgen, breng dat alles bij God. Stort ze maar allemaal tegelijk uit. En door een gehoorzaam uitvoeren van dit voorschrift, door in alles uw begeerten bij God bekend te maken, zult u die vrede houden “die uw harten en uw zinnen zal bewaren in Christus Jezus”.

			Dit zijn dus de voorschriften. Moge God de Heilige Geest ons in staat stellen ze te doen. Dan zullen we onafgebroken de vrede Gods genieten.

			III. Het derde punt was om te laten zien HOE DE VREDE, die ik bij het eerste punt heb proberen te beschrijven, HET HART BEWAART. 

			U zult duidelijk zien hoe deze vrede het hart verzadigd houdt.

			De mens die ononderbroken vrede met God heeft, zal geen leeg hart hebben. Hij voelt dat God zoveel voor hem gedaan heeft dat hij God wel moet liefhebben. De eeuwige basis voor deze liefde ligt in goddelijke verkiezing. Haar solide pilaren van zijn vrede zijn de menswording van Christus, Zijn gerechtigheid, Zijn dood. Het hoogtepunt van zijn vrede is de hemel na dit leven, waar zijn blijdschap en zijn vrede volkomen zullen zijn. Dit zijn allemaal punten van dankbare overdenking en zullen, als erover nagedacht wordt, tot meer liefde nopen. Waar veel liefde is, daar is ook een groot en vol hart. Bewaar dan deze vrede met God en u zult uw hart tot de rand toe vol bewaren.

			En vergeet niet dat de volheid van uw leven in verhouding staat tot de volheid van uw hart. Met een leeg hart zal uw leven ook een pover, uitgemergeld bestaan zijn. Met een vol hart zal uw leven ook vol, vlezig, reusachtig, sterk zijn, iets wat in de wereld zal meetellen. Houd uw vrede met God dus vast van binnen. Houd hieraan vast, dat Jezus Christus vrede tussen u en God heeft gemaakt. En houd uw geweten rustig. Dan zal uw hart vol zijn en uw ziel sterk om het werk van uw Meester te doen. Houd vrede met God. Dit zal uw hart rein bewaren. Als de verzoeking komt, zeg dan: “Wat hebt u mij te bieden? U biedt me genietingen; kijk, die heb ik al. U biedt me goud; kijk, dat heb ik al. Alle dingen zijn van mij, gaven van God. Ik heb een stad die handen niet gemaakt hebben, ‘een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen’. Ik wil dit niet ruilen voor uw waardeloze goud.” “Ik zal u alles geven, wat u maar wenst”, zegt de satan. “Ik heb alles wat ik maar wens”, zegt een christen.

			“I nothing want on earth;
Happy in my Saviour’s love,
I am at peace with God.”

			Ga maar weg, satan! Nu ik vrede met God heb, ben ik tegen al uw verzoekingen opgewassen. U biedt me zilver, maar ik heb goud. U legt de rijkdommen van de wereld voor me neer, maar ik heb iets wat veel degelijker is. Ga weg, verleider van de mensheid! Ga weg, duivel! Uw verzoekingen en verlokkingen deren iemand die vrede met God heeft niet. Deze vrede zal het hart ook onverdeeld bewaren. Wie vrede met God heeft, richt zijn hele hart op God. “O”, zegt hij, “waarom zou ik iets anders op aarde gaan zoeken nu ik mijn rust in God gevonden heb? Als een vogel die verdwaald is, zo zou ik me voelen als ik ergens anders heen zou gaan. Ik heb een fontein gevonden. Waarom zou ik dan uit een gebroken vat gaan drinken dat geen water kan vasthouden? Ik leun op de arm van mijn Liefste. Waarom zou ik dan rusten op de arm van iemand anders? Ik weet dat de dienst aan God al mijn aandacht waard is. Waarom zou ik dan de zuivere sneeuw van de Libanon voor iets anders verlaten? Ik weet dat vroomheid vruchtbaar is wanneer ze mij honderdvoud vruchten van vrede voortbrengt. Waarom zou ik dan ergens anders gaan zaaien? Ik zal zijn als Ruth en me in de velden van Boaz ophouden. Hier wil ik altijd blijven en nooit meer verder trekken.”

			Verder houdt deze vrede het hart vol. Mijn toehoorders zullen wel merken dat ik even de hoofdpunten van de verkondiging van vanmorgen aanreik, om zo te laten zien hoe deze vrede aan de voorwaarden voldoet die we vanmorgen noodzakelijk achtten. Vrede met God houdt het hart vol. Iemand die twijfelt en van streek is, heeft een armzalig hart, een hart waar niets in zit. Maar als een mens vrede met God heeft, dan is zijn hart vol. Als ik vrede met God heb, word ik in staat gesteld volheid te gaan halen. En de troon is de plaats waar God volheid schenkt. Als ik vrede met Hem heb, kan ik met vrijmoedigheid toegang verkrijgen.

			Meditatie is een ander gebied van verrijking. Wanneer Mijn hart vrede met God heeft, kan ik genieten van mediteren. Als ik echter geen vrede met God heb, kan ik niet tot mijn voordeel mediteren. Want de vogels dalen op het offer neer en ik kan ze niet wegjagen, tenzij mijn ziel vrede met God heeft.

			Het Woord horen is nog een manier om vol te worden. Als mijn gemoed verontrust is, kan ik het Woord niet tot mijn voordeel horen. Als ik mijn gezin meeneem naar de kerk, als ik mijn zaken, mijn schepen of mijn paarden meeneem, kan ik het niet horen. Wanneer ik met koeien, honden en paarden in de bank zit, kan ik het evangelie niet horen preken. Wanneer ik daar met de zaken van een hele week zit, met het kasboek op mijn knieën, kan ik het Woord niet horen. Maar wanneer ik vrede heb, vrede in alles, en ik in de wil van mijn Vader rust, dan kan ik met genoegen luisteren en zal elk woord van het evangelie tot mijn nut zijn. Want mijn mond is leeg en die kan ik met de hemelse schatten van Zijn Woord vullen. Zo ziet u dat de vrede Gods een geestverrijkende zaak is. En omdat ze het hart vol houdt, zal ze het hart en de zinnen in Jezus Christus, onze Heere, bewaren.

			Het is nauwelijks nodig om te zeggen dat de vrede Gods aan die andere voorwaarde voldoet die ik niet genoemd heb, omdat dat niet nodig was. Ze houdt het hart altijd vredig. Natuurlijk maakt vrede het hart vol van vrede – vrede als een rivier en gerechtigheid als de golven der zee.

			Welnu, geliefden, het is van het grootste belang dat u uw hart recht bewaart. U kunt uw hart maar op één manier recht bewaren. En die ene manier is door de vrede Gods in uw eigen geweten te krijgen, te onderhouden en te ervaren. Ik verzoek u dringend, belijdende leden, laat deze avond niet voorbijgaan totdat u ervan verzekerd bent dat u de vrede Gods bezit. Want laat me u zeggen dat u, als u op maandagmorgen de wereld in gaat zonder eerst vrede met God in uw eigen geweten te hebben, uw hart tijdens de week niet kan bewaren. Als u vanavond, voordat u gaat slapen, zou kunnen zeggen dat uw zowel met God als met de wereld vrede hebt, dan kunt u er morgen gerust op uit gaan, wat u ook maar gaat doen, en zal ik me geen zorgen over u maken. U bent dan voldoende opgewassen tegen alle verzoekingen van een valse godsdienst, een onwaarachtige levensstijl of van een leugenachtig gesprek waar u misschien mee geconfronteerd wordt. Want wie vrede met God heeft, is tot de tanden toe bewapend, van top tot teen in een wapenuitrusting gekleed. Pijlen mogen ertegenaan vliegen, maar ze kunnen haar niet doorboren. Want de vrede met God is als een pantser zo sterk dat het brede zwaard van de satan wellicht in tweeën gebroken zal worden voordat het het vlees doorsteekt. O, zorg ervoor dat u vrede met God hebt. Anders trekt u morgen onbewapend, naakt, ten strijde. God helpe die mens die onbewapend is als hij met de hel en de wereld moet vechten. O, wees toch niet dwaas, maar “doet aan de gehele wapenrusting Gods”. En dan weet u zeker dat u niet hoeft te vrezen.

			Wat de rest van u betreft, u kunt geen vrede met God hebben, want “de goddelozen hebben geen vrede, zegt de HEERE.” Wat zal ik nu tegen u zeggen? Zoals ik vanmorgen al zei, kan ik u niet aansporen om uw harten te bewaren. Mijn advies aan u is om uw hart weg te doen, en wel zo snel mogelijk, om een nieuw hart te krijgen. Het zou uw gebed moet zijn: “Heere, neem mijn stenen hart weg, en geef mij een vlezen hart.” Hoewel ik me niet vanuit deze tekst tot u kan wenden, doe ik dat echter wel vanuit een andere. Al is uw hart slecht, er is een ander hart dat goed is. En de goedheid van dat hart dient u als een reden tot aansporing. U weet dat Christus gezegd heeft: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” En dan zou Zijn bewijsvoering hierop neerkomen: “Want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen”. Uw hart is trots, hooghartig, verduisterd en wellustig. Maar zie op het hart van Christus, het is zachtmoedig en nederig. Daarin ligt uw bemoediging.

			Voelt u vanavond uw zonde? Christus is zachtmoedig. Als u tot Hem komt, zal Hij u geenszins uitwerpen. Voelt u uw nietigheid en waardeloosheid? Christus is nederig. Hij zal u niet verachten. Als het hart van Christus op uw hart zou lijken, dan zou u voorzeker verdoemd worden. Maar het hart van Christus is niet als uw hart, noch Zijn wegen als uw wegen. Ik zie voor u geen hoop als ik in uw hart kijk, maar ik kan meer dan voldoende hoop zien als ik in het hart van Christus kijk.

			O, denk toch aan Zijn gezegende hart. En als u vanavond verdrietig en bedroefd, met een besef van uw zonden, naar huis gaat, ga dan naar uw kamer en doe de deur op slot – u hoeft niet bang te zijn – en spreek tot dat hart, zo zachtmoedig en nederig. En hoewel uw woorden misschien onsamenhangend zijn en uw zinnen ongrammaticaal, zal Hij u toch horen en u uit de hemel, Zijn woonplaats, antwoorden. En wanneer Hij hoort, zal Hij u vergeven en u aanvaarden, om Zijns Eigen Naams wil. 

			Amen.

			Krank zijn van de hemelse liefde van Jezus

			“Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem! indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.”
Hooglied 5:8 

			Krank zijn – dat is iets verdrietigs. Het zet u aan tot medelijden. Krank zijn van liefde – dat wakkert andere emoties aan, die we nu zullen proberen te verklaren.

			Zonder twijfel zijn bepaalde krankheden de heiligen eigen; de goddelozen worden er nooit door getroffen. Het is misschien vreemd dat ik het zeg, maar deze krankheden, waarvoor de verfijnde gevoeligheden van Gods kinderen hen bijzonder vatbaar maken, zijn tekenen van een blakende gezondheid. Wie anders dan de geliefden des Heeren ervaren dat ziek zijn van de zonde waarbij de ziel het begrip overtreding alleen al verafschuwt, onaangedaan is door de betoveringen van de verleider, geen zoetheid vindt in hardnekkige zonden, maar van de gedachte aan ongerechtigheden alleen al walgt? Het zijn dezen, en dezen alleen, die dat ziek zijn van zichzelf gevoelen, waarbij het hart van alle menselijke zekerheid en sterkte walgt, ziek geworden is van zichzelf, van zelfzucht, van zelfverheerlijking, van zelfvertrouwen, en dergelijke. De Heere treft ons steeds meer met een dergelijk ziek zijn van onszelf totdat we dood aan onszelf zijn, aan onze nietige ideeën, onze verheven doelen en onze onheilige begeerten.

			Verder is er een tweeledige krankheid van liefde. De eerste soort is die krankheid van liefde die een christen overkomt als hij in vervoering is van de volle vreugde in Jezus. Zoals de bruid, opgetogen door de genegenheid, versmolten door de tederheid van haar Heere, in het vijfde vers van het tweede hoofdstuk van het Hooglied zegt: “Ondersteunt gij mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde.” Met een ziel die verrukt was over de goddelijke gevoelens van gelukzaligheid die uit Christus kwamen en met een lichaam dat nauwelijks de buitengewone uitzinnigheid van verrukking die de ziel bezat, kon dragen, was ze zo blij om de omarming van haar Heere te ervaren dat ze onder dat onweerstaanbare gewicht van haar blijdschap wilde blijven.

			Een ander soort krankheid van liefde die zeer verschilt van de eerste, is die waarbij de ziel krank is, niet omdat ze teveel van Christus’ liefde heeft, maar omdat ze die liefde momenteel niet voldoende beseft. Ze is krank, niet van blijdschap maar vanwege het verlangen ernaar. Ze is krank, niet van een overmaat aan verrukking maar van het verdriet over een afwezige geliefde.

			Voor dit soort krankheid vragen we vanmorgen uw aandacht. Het is allereerst de ziel die verlangt naar het zicht op Jezus Christus in genade. Vervolgens is het dezelfde ziel die het zicht op de genade bezit en verlangt naar het zicht op Jezus Christus in heerlijkheid. In beide gevallen mogen we, precies zoals de bruid, die smachtende woorden overnemen: “Indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.”

			I. Laten we allereerst onze tekst bezien als de woorden van EEN ZIEL DIE VERLANGT NAAR HET ZICHT OP JEZUS CHRISTUS IN GENADE.

			1. Wat stelt deze krankheid voor? 

			Het is de krankheid van een ziel die smacht naar gemeenschap met Christus. Die man is een gelovige. Hij hunkert niet naar de zaligheid als een berouwvol zondaar onder het oordeel, want hij is al behouden. Bovendien koestert hij liefde tot Christus en dat weet hij. Hij twijfelt niet aan de aanwijzingen wat betreft de realiteit van zijn genegenheid tot zijn Heere, want u ziet dat het woord “mijn Liefste” gebruikt wordt. En dit zou niet van toepassing zijn als de persoon die spreekt enige twijfel koesterde over haar aandeel. Evenmin twijfelde ze aan haar liefde, want zij noemt haar Bruidegom ”mijn Liefste”. Het is dus de hunkering van een ziel, niet naar de zaligheid, en zelfs niet naar de zekerheid van de behoudenis, maar naar de vreugde over de huidige gemeenschap met Hem Die het leven van haar ziel, Die alles voor haar ziel is. Het hart hunkert ernaar om nogmaals onder de appelboom gebracht te worden, om daar opnieuw Zijn linkerhand onder haar hoofd te voelen terwijl Zijn rechterhand haar omhelst. Zij weet uit ervaring wat het betekent om in Zijn wijnhuis gevoerd te worden en de liefde als Zijn banier over haar te zien. Daarom roept ze om een hervatting van deze liefdesbezoeken. Het is een hunkering naar gemeenschap.

			Christenen kennen geen volkomen vrede, tenzij ze in dichte nabijheid van Christus zijn. Immers, als zij niet dichtbij Jezus zijn, verliezen zij hun vrede. Des te dichter bij Jezus, des te dichter bij de volmaakte rust van de hemel. En des te verder bij Jezus vandaan, des te dichter bij die bruisende zee die de onafgebroken onrust van de goddelozen weerspiegelt. Er is geen vrede voor de mens die zich niet voortdurend aan de voet van het kruis ophoudt. Jezus is onze vrede, en als Hij afwezig is, hebben we ook geen vrede. Ik weet dat wij, gerechtvaardigd zijnde, vrede met God hebben, maar het is wel “door onze Heere Jezus Christus”. Zodat een gerechtvaardigd mens niet zelf de vruchten van de rechtvaardigmaking kan plukken, als hij niet blijft in Christus Jezus, de Heere en Schenker des vredes. Een christen zonder gemeenschap met Christus verliest heel zijn leven en al zijn energie. Dan lijkt hij wel dood. Hoewel hij behouden is, lijkt hij daar als een logge boomstam:

			“His soul can neither fly nor go
To reach eternal joys.”

			Hij leeft zonder opgewektheid, ja wat meer is, hij leeft zonder bezieling totdat Jezus komt. Wanneer de Heere echter met gevoel Zijn liefde in onze harten stort, dan ontsteekt Zijn liefde de onze. Dan springt ons bloed op van vreugde in onze aderen, zoals Johannes de Doper in de buik van Elizabet. Als het hart dichtbij Jezus is, klopt dat hevig. Want aangezien Jezus in dat hart woont, is het vol leven, vol energie en vol kracht. Vrede, levenslust, energie – dit is allemaal afhankelijk van de voortdurende vreugde over de gemeenschap met Christus Jezus. De ziel van een christen kan nooit weten wat vreugde in waarheid betekent, behalve wanneer zij, als Maria, aan de voeten van Jezus zit.

			Geliefden, alle genietingen van het leven betekenen niets voor ons. We hebben ze allemaal in onze smeltkroes gesmolten en zijn erachter gekomen dat ze niet meer dan afval waren. U en ik hebben wereldse ijdelheden beproefd, maar die kunnen ons geen weldoening voldoening schenken. Ja, zij geven zelfs nog geen stukje vlees om onze honger te stillen. In een staat van ongenoegen over alle vergankelijke zaken hebben we door goddelijke genade geleerd dat niemand dan Jezus, niemand dan Jezus onze zielen kan verheugen. “Filosofen zijn gelukkig zonder muziek”, heeft iemand eens gezegd. Christenen zijn gelukkig zonder wereldse zaken. Christenen die opgaan in de dingen van deze wereld zullen zichzelf beklagen als zijnde naakt, arm en nooddruftig, als hun Zaligmaker niet met hen is. U die ooit gemeenschap met Christus gesmaakt hebt, zult spoedig weten waarom een ziel naar Hem verlangt. Wat de zon is voor de maan, wat de maan is voor de nacht, wat de dauw is voor een bloem, zo is Jezus Christus voor ons. Wat brood is voor de hongerige, wat kleding is voor de naakte, wat een schaduw van een zware rotssteen is voor een reiziger in een dorstig land, zo is Jezus Christus voor ons. Wat de tortelduif is voor zijn wijfje, wat een man is voor zijn vrouw, wat het hoofd is voor het lichaam, zo is Jezus Christus voor ons. En daarom, als we Hem niet hebben, ja als we ons er niet bewust van zijn dat we Hem hebben; als we niet één met Hem zijn, ja als we niet bewust één met Hem zijn, dan is het geen wonder dat onze geest het uitroept met de woorden van het Hooglied: “Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem! indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.” Aldus de aard van dit krank zijn van liefde.

			Voordat we op het volgende punt overgaan, mogen we er echter nog van zeggen dat het gaat om een krankheid waaraan een zegen verbonden is: “Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.” Daarom worden zij uitermate gezegend die dorsten naar de Rechtvaardige, naar Hem Die op het allervolmaaktst pure, zuivere, vlekkeloze gerechtigheid belichaamt. Zalig is die honger, want die komt van God en draagt een zegen in zich. Want al kan ik niet die zaligheid in de volle bloei van het vervuld zijn bezitten, het op één na beste is diezelfde zaligheid in de prille knop van het leeg zijn, totdat ik vol ben met Christus. Al kan ik me niet voeden met Jezus, het zal de deur naast de hemel zijn om naar Hem te mogen hongeren en dorsten. Er zit een heiligheid aan die honger, aangezien die tussen de zaligsprekingen van onze Heere glinstert.

			Toch is het een krankheid, geliefden, die ondanks de zegen veel pijn veroorzaakt. Wie hunkert naar Jezus, zal niet tevreden met iets anders zijn. Hij zal ontdekken dat de lekkernijen hun zoetheid verloren hebben, de muziek haar melodie, het licht zijn felheid. En het leven zelf zal voor hem verduisterd worden door de schaduw des doods, totdat hij zijn Heere vindt en zich in Hem verheugen kan.

			Geliefden, u zult ontdekken dat dit dorsten, deze krankheid, als het u ooit te pakken krijgt, gepaard gaat met grote heftigheid. Het verlangen is vurig, zoals houtskolen van een jeneverbes. U hebt vast wel gehoord dat de honger door stenen muren heen kan breken. En stenen muren houden ook geen ziel gevangen die naar Christus verlangt. Stenen muren, ja zelfs de sterkste natuurlijke barrières, kunnen een hart dat krank is van liefde niet bij Jezus vandaan houden. Ik waag te beweren dat de verzoeking van de hemel zelf, als die de gelovige zonder zijn Christus aangeboden zou worden, hem niets waard zou zijn. En aan de pijnen der hel, als die verdragen zouden kunnen worden, zou een ziel die krank is van liefde zich met blijdschap wagen, als hij Christus daar maar zou vinden. Zoals geliefden soms praten over het doen van onmogelijke dingen voor hun schone, zo zal een ziel die op Christus gericht is, zeker lachen om iedere onmogelijkheid, uitroepend: “Het zal geschieden.” Ze zal de moeilijkste taak aandurven, opgewekt de gevangenis in gaan en verheugd de dood in, als zij daar haar Liefste maar kan vinden. Zo wordt haar krank zijn van liefde vervuld met Zijn aanwezigheid. Dit is wellicht voldoende voor wat betreft een beschrijving van de krankheid die hier bedoeld wordt.

			2. Wat zijn er de oorzaken van dat de ziel van een mens krank is van liefde voor Christus? 

			U moet begrijpen dat het de afwezigheid van Christus is die deze krankheid veroorzaakt in een gemoed dat de kostbaarheid van Zijn aanwezigheid echt begrijpt. De bruid was erg eigenzinnig en nukkig geweest. Ze had haar klederen uitgetrokken en was gaan rusten, een vadsige, luie rust, toen haar Liefste ineens op de deur klopte. Hij sprak: “Doe Mij open, Mijn Liefste! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppels.” Ze was echter te lui om wakker te worden om Hem binnen te laten. Ze voerde verontschuldigingen aan: “Ik heb mijn rok uitgetrokken, hoe zal ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weer bezoedelen?” Haar Liefste stond te wachten, en omdat ze niet opendeed, trok Hij Zijn hand van het gat der deur, en toen werd haar ingewand ontroerd om Zijnentwil. Ze ging naar de deur om die te openen en tot haar verbazing drupten haar handen van mirre, en haar vingers van vloeiende mirre, op de handvaten van het slot. Dat was het teken dat zij er was geweest, maar Hij was weg. Nu begon ze zich te haasten om Hem te zoeken. Ze zocht de hele stad af, maar ze vond Hem niet. Haar ziel ging uit. Ze riep Hem, doch Hij antwoordde haar niet. En de wachters, die haar bij het zoeken hadden moeten helpen, sloegen haar en namen haar sluier van haar. Om die reden is zij nu op zoek, omdat ze haar Liefste kwijt is. Ze had Hem vast moeten houden en Hem niet weg laten gaan. Hij is echter afwezig en zij is krank van liefde totdat ze Hem vindt.

			Naast een besef van Zijn afwezigheid is er ook een bewustzijn van gemaakte fouten. Iets in haar leek te zeggen: “Hoe heb je Hem weg kunnen sturen? Die hemelse Bruidegom, Die klopte en met kracht smeekte, hoe heb je Hem daarbuiten kunnen laten staan in de kilte van de nacht? O wreedaard! Stel dat je voeten bij het opstaan waren gaan bloeden! Stel dat je hele lichaam door de koude wind versteend was, toen je over de vloer liep! Stel dat het met Zijn liefde voor jou vergeleken was!” En daarom snakt ze ernaar om Hem weer te zien, zodat ze haar liefde in tranen kan uitzeggen en Hem kan vertellen hoe boos ze op zichzelf is, dat ze Hem zo slap had vastgehouden en Hem zo gemakkelijk had laten gaan.

			Hiermee gepaard gaat ook een grote hopeloosheid, omdat Hij weg was. Voor enige tijd was ze gerust geweest in Zijn afwezigheid. Dat donzige bed en die warme sprei hadden haar rust gegeven, een valse, een onbarmhartige en een goddeloze rust. Maar ze is nu opgestaan, de wachters hebben haar geslagen, haar sluier is weg en zonder vrienden staat de prinses daar verlaten in de straten van Jeruzalem. Haar ziel versmelt van verlangen en ze stort van binnen haar hart uit als ze hunkert naar haar Heere. “Geen liefde behalve mijn liefde, geen heer behalve mijn Heere”, zegt ze snikkend met betraande ogen. Want niemand anders kan haar hart behagen of haar verlangen stillen.

			Geliefden, bent u nooit in zo’n staat geweest dat uw geloof begon te verslappen en uw hart en uw geest u ontvielen? Juist op dat moment smachtte uw ziel naar Hem. U kon het zonder Hem af toen mijnheer Vleselijke Gerustheid in huis was en u onthaalde. Echter, toen hij met zijn huis door vuur verbrand was, kwam die oude liefde weer terug. U wilde Christus en u was pas voldaan toen u Hem opnieuw gevonden had.

			Dit alles is het kenmerk van ware liefde en dit is precies de essentie van elk verlangen. Als ze Hem niet liefgehad had, dan zou Zijn afwezigheid haar niet krank gemaakt hebben en haar berouw haar niet hebben laten treuren. Als ze Hem niet liefgehad had, dan zou ze geen pijn, noch verlies van moed, geleden hebben vanwege Zijn afwezigheid. Maar ze had Hem wél lief, vandaar dit krank zijn. Het is iets kostelijks om te mogen weten dat we, wanneer we de gemeenschap met Christus kwijtgeraakt zijn, Hem toch liefhebben. “’Ja, Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.’ Ik heb U verloochend. Ja, op het moment van uw smart zei ik: ‘Ik ken de Mens niet.’ Ik heb gevloekt en gezworen opdat de mensen zouden denken dat ik geen volgeling van U was. Maar toch weet Gij alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.”

			Als u dit gevoelt, geliefden, zal het besef dat u liefheeft weldra zo’n intens verlangen in u bewerken dat uw ziel niet eerder tevreden zal zijn totdat u die liefde in aanwezigheid van de Meester kunt uitspreken. Als teken van vergeving zal Hij tot u zeggen: “Weid Mijn schapen”. 

			Ik twijfel er niet aan dat er in dit krank zijn ook een zekere mate van angst heeft gezeten. Treurende vrouw! Ze was ontzettend bang dat ze Hem niet meer zou vinden. Ze was in de stad rondgegaan. Waar zou Hij toch kunnen zitten? Ze had Hem op de muren gezocht en op de wallen, maar daar was Hij niet. In ieder voorschrift, in ieder genademiddel, in verborgen en in openbare gebeden, in het Heilig Avondmaal en in het lezen van het Woord had ze Hem gezocht, maar daar was Hij niet. En nu was ze vreselijk bang dat Hij Zijn aanwezigheid misschien aan anderen bekend zou maken, maar nooit meer aan haar. En wanneer ze spreekt, merkt u dat er veel vrees in haar woorden schuilt. Ze zou niet aan anderen gevraagd hebben om het Hem te vertellen als ze zelf enige hoop had dat ze Hem zelf zou ontmoeten. “Indien gij Hem vindt”, lijkt ze te zeggen, “o gij oprecht bekeerden, gij die de ware genadige dochters van Jeruzalem zijt; als Hij zich aan u vertoont, al vertoont Hij Zich misschien niet aan mij, bewijs me dan deze gunst: zeg Hem, dat ik krank van liefde ben.”

			Ofschoon ze heel wat angst heeft, koestert ze niettemin nog hoop. Ze voelt dat Hij haar nog moet liefhebben, want waarom zou ze anders een bericht sturen? Ze zou dat lieflijke bericht zeker niet aan een meedogenloos, onvermurwbaar mens sturen: “Wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.” Ze herinnerde zich dat haar doordringende ogen Hem het hart genomen hadden. Ze herinnerde zich dat een beweging van haar hand Hem het hart genomen had, dat een traan in haar ogen al Zijn wonden opnieuw geopend hadden. Ze denkt: “Misschien heeft Hij me nog net zo lief als vroeger. Mijn weeklacht zal Hem kluisteren. Mijn kermen zal Hem binden en Hem tot mijn hulp bewegen.” Daarom zendt ze Hem dit bericht: “Wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.”

			Om de oorzaken van dit krank zijn van liefde in een paar woorden samen te vatten, komt de hele zaak niet voort uit een relatie? Zij is Zijn bruid. Kan de bruid gelukkig zijn zonder haar geliefde Bruidegom? Het komt voort uit een verbintenis; zij is deel van Hem. Kan de hand gelukkig en gezond zijn als de stromen van leven niet uit het hart en het hoofd vloeien?

			Terwijl ze tere wijze haar afhankelijkheid beseft, voelt ze dat ze alles aan Hem te danken heeft en alles van Hem ontvangt. Als de fontein dan afgesneden wordt, als de stromen opdrogen, als de grote bron van alles van haar weggenomen wordt, dan kan ze toch alleen maar krank zijn?

			En bovendien is er een leven en een natuur in haar die haar krank maken. Er is een leven als het leven van Christus, ja, haar leven is in Christus; het is met Christus verborgen in God. Haar natuur is een deel van de goddelijke natuur; ze is de goddelijke natuur deelachtig.

			En verder leeft ze in gemeenschap met Jezus. En als dit lid als het ware van het lichaam gescheiden is, kronkelt het als een worm die doormidden gehakt is, en hunkert ernaar terug te keren tot waar het vandaan kwam.

			Dit zijn de oorzaken ervan. U zult mijn preek vanmorgen wel niet begrijpen en denken dat ik sta te ijlen, tenzij u geestelijke mensen bent. “Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hijzelf wordt door niemand onderscheiden.” 

			3. Wat voor pogingen zullen dergelijke zielen die krank zijn van liefde ondernemen? 

			Een ziel die krank is van liefde tot Christus zal Hem allereerst haar verlangens toezenden. Soms gebruiken mensen duiven om hun berichten te versturen. En wat voor soort postduiven gebruiken ze dan? Het heeft geen zin om een duif naar een andere plaats te sturen dan waar hij vandaan kwam. Mijn verlangens naar Christus kwamen bij Hem vandaan en daarom zullen zij altijd terug gaan naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Ze weten de weg naar hun eigen duiventil. Daarom zal ik Hem mijn zuchten en mijn kermen, mijn tranen en mijn weeklagen toezenden. Ga maar duiven, met snelle vleugelslag, en zeg Hem aan, dat ik krank ben van liefde.

			Daarna zou ze haar gebeden zenden. Och, ik denk dat ze van haar verlangens zou zeggen: “Ze zullen Hem nooit bereiken.” Toch zal ze hen zenden, of ze Hem bereiken of niet. En wat haar gebeden betreft, dat zijn net pijlen. Vroeger werden er berichten in belegerde steden geschoten, vastgebonden aan een pijl. Zo bindt zij haar verlangens vast aan de pijl van haar gebeden en schiet ze weg met de boog van haar geloof. Ze is bang dat ze Hem nooit zullen bereiken, want haar boog hangt slap en ze weet niet hoe ze die met haar krachteloze handen moet spannen.

			Dus wat gaat ze dan doen? Ze is in de straten rondgegaan, ze heeft de middelen gebruikt, ze heeft er alles aan gedaan. Ze heeft haar hart uitgestort en haar ziel leeggestort in haar gebeden. Ze zit onder de verwondingen totdat Hij haar geneest. Ze is als een hongerige mond totdat Hij haar vult. Ze is als een lege beek totdat Hij haar weer bijvult.

			Daarom gaat ze nu naar haar vriendinnen en zegt: “Indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.” Dit is gebruik maken van de voorbeden van de heiligen. Het is ongeloof dat zij dit laat gebruiken, maar toch zit er een beetje geloof in haar ongeloof. Het was wel ongeloof, maar geen verkeerd geloof. Er zit kracht in de voorbeden van de heiligen. Niet van de gestorven heiligen – zij hebben er in de hemel genoeg aan om tot Gods eer te zingen zonder voor ons te bidden – maar van de heiligen op aarde. Zij kunnen onze zaak bepleiten. Een koning heeft zijn gunstelingen, hij heeft zijn schenkers; hij heeft enkelen die zeer vertrouwd met hem mochten worden. Geef mij maar een deel in de gebeden van een heilige. Ik heb naast God het succes dat mij gegeven is te danken aan een aantal zielen in iedere hoek van de aarde die voor mij bidden. Niet alleen u, maar er zijn er in ieder land die mij niet vergeten als ze in hun smeekbeden naderen. O, we zijn zo rijk als we de gebeden van de heiligen hebben! Wanneer het wel met u is, spreek voor mij dan tot de Aanvoerder van het heerleger. En als Hij tot u zegt: “Wat is de boodschap?”, dan heb ik geen andere boodschap dan die van de bruid: “Dat ik krank ben van liefde.” Laat een ieder van u die een hechte band met Jezus heeft, een boodschapper zijn, een hemelse gezant tussen hunkerende zielen en hun Heere. Wat zult gij Hem aanzeggen? Dat wij krank zijn van liefde. En u die niet zo tot Hem kunt gaan, zoek toch de hulp en bijstand van anderen.

			Maar toch, zoals ik al heb gezegd, is dit ongeloof en geen verkeerd geloof, want hoeveel beter zou het voor haar geweest zijn om het zelf aan Hem te vertellen. “Maar”, zegt u, “ze kon Hem niet vinden.” Inderdaad, maar als ze geloof gehad had, dan zou ze geweten hebben dat haar gebeden dat wel zouden kunnen. Want onze gebeden weten waar Christus is, wanneer wij dat niet weten. Of eigenlijk: Christus weet waar onze gebeden zijn en wanneer wij Hem niet kunnen zien, bereiken ze Hem toch. Iemand die een kanon afschiet, mag niet verwachten dat hij de hele baan van de kogel kan zien. Als hij zijn kanon goed gericht heeft en het afvuurt, komt er waarschijnlijk dichte damp, maar het schot zal toch doel treffen. Als uw hart door goddelijke genade naar Christus hunkert – u mag erop vertrouwen, hoe dicht de damp ook is – dan zal de kogel van uw gebed de poorten van de hemel bereiken, al weet u niet precies hoe of waar.

			Wees echter bereid om zelf tot Christus te gaan. Het is goed en wel als uw broeders en zusters willen gaan, maar ik denk dat hun passende antwoord op uw vraag met de woorden van de vrouwen in het zesde hoofdstuk, het eerste vers, zou zijn: “Waar is uw Liefste heengegaan, o gij schoonste onder de vrouwen? Waarheen heeft uw Liefste het aangezicht gewend, opdat wij Hem met u zoeken?” Zij zullen Hem niet vóór ons zoeken, zeggen zij, maar zij kunnen Hem mét ons zoeken. Zes paar ogen zien soms meer dan één. En evenzo, als vijf of zes christenen in gemeenschap de Heere zoeken, in een gebedssamenkomst of aan Zijn tafel, dan is het zeer aannemelijk dat ze Hem ook zullen vinden. Wij zullen Hem met u zoeken.

			4. Zalig krank zijn van liefde! 

			We hebben de aard ervan, de oorzaken en de pogingen die een ziel daaronder onderneemt gezien. Laten we nu letten op de vertroosting die bij een dergelijke staat hoort.

			Kort gezegd is het dit: u zult vol worden. Het is onmogelijk dat Christus u naar Hem doet hunkeren zonder dat Hij van plan is Zich aan u te geven. Het is zoals wanneer een belangrijk man een maaltijd aanricht. Hij zet eerst de borden op tafel en daarna komt het vlees. Uw verlangens en begeerten zijn de lege borden waar het vlees op moet. Is het aannemelijk dat Hij met u de spot wil drijven? Zou Hij de borden daar neergezet hebben als Hij niet van plan was ze met Zijn ossen en Zijn gemeste dieren te vullen? Hij laat u hunkeren en Hij zal uw hunkering zeker stillen.

			Vergeet verder niet dat Hij Zich des te eerder aan u zal geven vanwege het bittere van uw verlangens. Des te meer uw hart bedroefd wordt door Zijn afwezigheid, des te korter zal die afwezigheid zijn. Als u maar een greintje voldoening zonder Christus kent, dan zal dat u langer laten talmen. Maar als uw ziel naar Hem hunkert totdat uw hart op het punt staat te breken, totdat u roept: “Waarom vertoeft Hij? Waarom dralen Zijn wagens zo lang te komen?”, wanneer uw ziel bezwijkt van verlangen totdat uw Liefste tot u spreekt en u van uw jeugd af aan bereid bent te sterven, dan zal Hij binnen niet al te lange tijd de sluier van Zijn geliefde gezicht wegnemen. En uw zon zal met genezing onder Zijn vleugelen opgaan. Moge dat u vertroosten.

			En wanneer Hij dan komt, want dat zal gebeuren, wat zal dat zoet zijn! Het lijkt wel alsof ik de smaak ervan nu al in mijn mond heb, terwijl de volheid van het feest nog moet komen. Er ligt zoveel vreugde in de gedachte alleen al dat Hij zal komen, dat deze gedachte zelf het voorspel, de voorsmaak is op die zalige begroeting.

			Wat? Zal Hij opnieuw tot mijn hart spreken? Zal ik opnieuw met Hem tot de specerijen afgaan? Zal ik met Hem temidden van de bomen wandelen terwijl de bloemen hun zoete geur verspreiden? Jazeker! Jazeker! En zelfs nu voelt mijn geest Zijn aanwezigheid al door het vooruitzicht: “Eer ik het wist, zette mij mijn ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk.” U weet hoe zoet het in het verleden was. Geliefden, wat hebben sommigen van ons meegemaakt. Och, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet – God weet het. Wat een opgangen! Spreek van adelaarsvleugelen – dat zijn aardse wieken en kunnen niet vergeleken worden met de vleugels waarmee Hij ons van de aarde droeg. Spreek van opgaan tot boven de wolken en sterren – zij werden ver, ver achtergelaten. We kwamen het verborgene binnen, aanschouwden het onzichtbare, leefden in het onvergankelijke, dronken in het onuitsprekelijke en waren gezegend met de volheid van God in Christus Jezus, ons mede gezet hebbend in de hemel.

			Welnu, dit alles zal weer gebeuren. “Ik zal u weer zien, en uw hart zal zich verblijden.” “Een kleine tijd, en gij zult Mij niet zien; en weer een kleine tijd, en gij zult Mij zien.” “In een kleine toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.” Denk hieraan. Ja, we ontvangen zelfs in dit krank zijn van liefde vertroosting. Ons hart, hoewel krank, is nog steeds heel, terwijl we hijgen en smachten naar de Heere Jezus.

			“O love divine, how sweet thou art,
When shall I find my willing heart
All taken up with thee?
I thirst, I faint, I die to prove
The fullness of redeeming love –
The love of Christ to me.”

			II. En nu het tweede punt, zo beknopt als we kunnen. Dit krank zijn van liefde kan gezien worden in EEN ZIEL DIE VERLANGT NAAR HET ZICHT OP JEZUS IN ZIJN HEERLIJKHEID.

			1. We zullen nu de klacht zelf een ogenblik bezien. 

			Deze kwaal is niet slechts een hunkeren naar de gemeenschap met Christus die men op aarde genoten heeft. Deze krankheid volgt in het algemeen daarna:

			“When I have tasted of the grapes,
I sometimes long to go
Where my dear Lord the vineyard keeps
And all the clusters grow.”

			Het is de genieting van de eerstelingen van Eskol, die ons doen verlangen om in het gezegende land voor de troon van God onder onze eigen wijnstok en onze eigen vijgenboom te zitten.

			Geliefden, deze krankheid wordt door bepaalde opvallende symptomen gekenmerkt. Ik zal u zeggen wat ze zijn. Er is een liefhebben, een hunkeren, een verafschuwen en een versmachten. Zalig is de ziel die deze dingen uit ervaring kent.

			Er is een liefhebben, waarbij het hart Jezus aankleeft.

			“Do not I love Thee from my soul?
Then let me nothing love:
Dead be my heart to every joy

			When Jesus cannot move.”

			Wat een besef van Zijn schoonheid, wat een bewondering voor Zijn bekoring, wat een bewustzijn van Zijn oneindige volmaaktheid! Ja, grootheid, goedheid en liefelijkheid verenigen zich in één glansrijke straal om de ziel te bekoren, totdat ze zo van Hem verrukt is dat ze het met de bruid uitroept: “Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!” Dit is een zoet liefhebben – een liefde die het hart bindt met ketenen van meer dan zijden zachtheid, en die toch onbuigzamer zijn dan diamant.

			Vervolgens is er een hunkeren. Ze heeft Hem zo lief dat ze het niet kan verdragen om zonder Hem te zijn. Ze hijgt en snakt naar Hem. U weet dat dit de eeuwen door met de heiligen zo gegaan is. Wanneer ze maar begonnen lief te hebben, gingen ze ook altijd naar Christus verlangen. Johannes, de meest liefhebbende geest, is de opsteller van deze woorden, die hij zo vaak gebruikt: “Kom haastig, ja, kom haastig.” “Kom haastig” zal zeker de vrucht van oprechte liefde zijn. Luister maar hoe de bruid het zegt: “Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten van mijn moeder! dat ik U op de straat vond, ik zou U kussen, ook zouden zij mij niet verachten.” Ze hunkert ernaar om Hem vast te houden. Ze kan haar lied niet anders besluiten dan met deze woorden: “Kom haastig, mijn Liefste! en wees Gij gelijk een ree, of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen.” Er is een hunkeren om met Christus te zijn. Ik zou geen cent voor uw godsdienst geven als u er niet naar hunkert om met het voorwerp van uw hartelijke liefde te verkeren.

			Verder komt er een verafschuwen. Wanneer een mens krank is van de eerste liefde, dan verafschuwt hij niet. Dan is het: “Ondersteunt gij mij met de flessen, versterkt mij met de appelen.” Wanneer een mens Christus heeft, kan hij ook van andere dingen genieten. Maar wanneer een mens naar Christus verlangt en Christus zoekt, dan verafschuwt hij al het andere. Hij kan er dan niets anders bij hebben. Dit is mijn boodschap tot Jezus: “Zeg Hem” – wat? Dat ik kronen en hoeden wil? Kronen en hoeden zijn mij niets waard. Dat ik rijkdom, gezondheid en sterkte wil? Ze zijn allemaal op hun manier goed. Nee – “Zeg Hem, zeg de Liefste van mijn ziel, dat ik naar Hemzelf smacht. Zijn gaven zijn goed. Ik zou er dankbaarder voor moeten zijn dan ik nu ben, maar laat me Zijn aangezicht zien. Laat me Zijn stem horen. Ik ben krank van liefde en niets anders kan mij bekoren. Al het andere staat mij erg tegen.”

			En dan is er ook nog een versmachten. Aangezien ze de vereniging met Christus niet kan verkrijgen, ze Hem nog niet op Zijn troon kan zien, noch Hem van aangezicht tot aangezicht aanbidden, is ze krank totdat het wél kan. Want een hart dat zo op Christus gericht is, zal in de wijken en in de straten rondgaan, nergens rust vindend totdat ze Hem vindt. Zoals een naald als die eenmaal magnetisch gemaakt is, pas tot rust komt als ze de pool gevonden heeft, zo zal het hart dat eenmaal tot Christus bekeerd is, pas voldaan zal zijn als ze in Christus rust – ook op Hem rust in de volheid van die zalige aanschouwing voor de troon. Dit is de aard van het krank zijn van liefde.

			2. Wat is het oogmerk ervan? 

			“Wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.” Waar is de krankheid echter voor? 

			Geliefden, wanneer u en ik naar de hemel willen gaan, dan hoop ik dat het om de ware krankheid van liefde gaat. Ik betrap me er soms op dat ik wil sterven en in de hemel zijn vanwege de rust daar. Maar is dat geen lui verlangen? Het is een trage wens die me naar rust doet hunkeren. Misschien hunkeren we naar de gelukzaligheid van de hemel – de harpen en de kronen. Er ligt daar een klein beetje zelfzucht in, hè? Geoorloofd, dat geef ik toe, maar is het toch niet een beetje egoïstisch? Misschien hunkeren we ernaar om geliefde kinderen, geliefde vrienden te zien die ons zijn voorgegaan. Er is echter weinig van het aardse daar. De ziel mag zo krank zijn als ze wil, zonder berisping, wanneer ze maar krank is om met Jezus te zijn. U mag uw hart hieraan ophalen, het zonder zonde of dwaasheid tot het uiterste doorvoeren. 

			Waarom ben ik krank van liefde? Om de paarlen poorten? Nee, maar om de parels die in Zijn wonden zijn. Waarom ben ik krank? Om de straten van goud? Nee, maar om Zijn hoofd dat net zulk fijn goud is. Om de melodie van de harpen en het engelengezang? Nee, maar om de melodieuze klanken die uit Zijn dierbare mond komen. Waarom ben ik krank? Om de nectar die de engelen drinken? Nee, maar om de kussen van Zijn lippen. Om het manna waarop de hemelse zielen teren? Nee, maar om Hemzelf, Die de spijs en de drank van Zijn heiligen Zelf is. Mijn ziel smacht ernaar om Hem te zien.

			O, wat een hemel om naar te kijken! Wat een genot om met de Mens, de God, te spreken Die voor mij gekruisigd werd. Om mijn hart voor Hem uit te schreien. Om Hem te zeggen hoe lief ik Hem heb, want Hij heeft mij liefgehad en Zijn leven voor mij gegeven. Om mijn naam te lezen, geschreven in Zijn handen en in Zijn zijde. Ja, om Hem te laten zien dat Zijn Naam met onuitwisbare letters in mijn hart geschreven staat. Om Hem te omhelzen – o, wat een omhelzing zal dat zijn als het schepsel zijn God zal omhelzen! Om voor eeuwig dichtbij Hem te zijn, zodat er geen twijfel, geen angst, geen afdwalende gedachte tussen mijn ziel en Hem kan komen.

			“For ever to behold Him shine,
For evermore to call Him mine,

			And see Him still before me;
For ever on His face to gaze,
And meet His full assembled rays,
While all the Father He displays
To all the saints in glory.”

			Naar wat anders zou onze geest hunkeren? Voor wereldlingen lijkt het iets leegs, maar voor christenen is dit de hemel, samengevat in een enkel woord: “Om met Christus te zijn”, want dat is verreweg beter dan alle blijdschap van de wereld. Dit is dan het oogmerk van dit krank zijn van liefde.

			3. Wat zijn verder de opwekkingen tot deze krankheid? 

			Wat is het toch dat een christen doet verlangen om thuis bij Jezus te zijn? Het kunnen vele zaken zijn.

			Toch zijn het soms maar erg kleine dingen waardoor een christen naar huis gaat verlangen. U kent het verhaal van die Zwitserse soldaten wel, die wanneer zij bij een buitenlands leger in dienst zijn gegaan, nooit de kapel de “Ranz des vaches” – “Het lied van de koeien” – mogen laten spelen. Want zodra een Zwitser het lied van de koeien hoort, denkt hij aan zijn geliefde Alpen, de bellen om de nek van de koeien, de eigenaardige roep van de herdersjongens als zijn van de bergtoppen elkaar toezingen. Dan worden zij krank en ziek van heimwee. Dus als u verbannen zou worden, als u tot gevangene of slaaf gemaakt zou worden, wel, dan zou het horen van een van de aloude liederen van Engeland uw geest wellicht doen verkwijnen. Soms hoor ik zingen:

			“Jerusalem! my happy home!
Name ever dear to me;
When shall my labours have an end,
In joy, and peace, and thee?”

			Dan zou ik het wel wil uitroepen: “Gij dochters van Jeruzalem! indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.” Het is het lied van thuis dat heimwee met zich meebrengt.

			Wanneer wij ons herinneren wat Hij vroeger voor ons betekende, wat voor zoete bezoeken we van Hem gekregen hebben, dan hunkeren we ernaar om altijd bij Hem te zijn. En bovendien, wanneer we in Zijn nabijheid verkeren, wanneer onze ziel overloopt van vreugde van Zijn genietingen, wanneer de diepe wateren van Zijn liefde over de masttop van onze hoogste gedachten gestroomd zijn en het schip van onze geest ten ondergegaan is, midden in een oceaan van verrukkingen gezonken, dan is haar meest verheven, maar diepste gedachte: “Och, mocht ik maar altijd bij Hem zijn, in Hem zijn, zijn waar Hij is, zodat ik Zijn heerlijkheid zou kunnen aanschouwen – de heerlijkheid die de Vader Hem gegeven heeft en die Hij mij gegeven heeft, opdat ik één met Hem mag zijn, tot in alle eeuwigheid.” Ik geloof echt, geliefden, dat al het bittere en al het zoete een christen vormen, wanneer hij in een gezonde staat verkeert, hunkerend naar Christus. Het zoete doet hem watertanden naar nog meer zoet en het bittere doet hem snakken naar de tijd waarin het laatste restje bitterheid voorbij zal zijn. Uitputtende verzoekingen, net zoals opgetogen genietingen, bepalen allemaal de geest in de vlucht naar Jezus.

			4. Welnu, wat is het geneesmiddel tegen dit krank zijn van liefde? 

			Is het een krankheid waar een speciaal medicijn voor is? Er is slechts één geneesmiddel voor dat ik ken, maar er zijn ook enkele pijnstillers voor. Een mens die hunkert naar Christus, die verlangt om bij Hem te zijn en naar een beter land snakt, zal zingen wat wij zojuist gezongen hebben:

			“Father, I long, I faint to see
The place of Thine abode.”

			Hij wil zijn verlangen verwezenlijkt zien voordat de dorst van zijn koorts gelest is.

			Er bestaan een paar pijnstillers en die zal ik bij u aanbevelen. Een voorbeeld hiervan is een sterk geloof dat zich van de dag des Heeren en de aanwezigheid van Christus bewust is, zoals Mozes het beloofde land en de mooie erfenis zag toen hij op de hoogten van de berg Pisga stond. Als u niet in de hemel komt wanneer u het wilt, kunt u misschien datgene bereiken wat aan de hemel grenst, en dit ondersteunt u misschien een kleine tijd. Als u Christus niet van aangezicht tot aangezicht te zien krijgt, is het een gezegende tijdelijke oplossing om Hem in de Schriften te zien en naar Hem door de spiegel van het Woord te kijken.

			Dit zijn pijnstillers, maar ik waarschuw u, ik waarschuw u ervoor. Ik bedoel niet dat ik u ervan weerhoud – maak er gebruik van wanneer u maar kunt – maar ik waarschuw u ervoor niet te verwachten dat dit het krank zijn van liefde zal genezen. Het zal u verlichting geven maar het zal u ook nog meer krank maken. Want wie van Christus leeft, krijgt meer honger naar Christus. Zoals een mens die voldaan is, niets meer wil wanneer hij Christus ontvangt. Op die manier zal hij nooit dorsten. Toch wil hij steeds meer, meer, meer en meer van Christus. Van Christus leven is als zeewater drinken: des te meer je ervan drinkt, des te meer dorst je krijgt. Er ligt voldoening in het vlees van Christus, want u zult nooit hongeren, behalve daarnaar. Maar des te meer je ervan eet, des te meer wil je ook. En wie de stevigste eter is en het meeste gegeten heeft, heeft er ook de meeste trek in.

			O, dit is vreemd, maar het is zo. Datgene waarvan we zouden denken dat het de krankheid zou wegnemen, en waaronder de ziel het beste zou kunnen toeven, is juist wat de krankheid steeds erger maakt. Toch is er een geneesmiddel, er is een geneesmiddel en u zult het weldra ontvangen: een zwart drankje met een parel erin, een zwart drankje, de Dood genaamd. U zult ervan drinken maar u zult niet merken dat het bitter is, want u zult het verslinden tot overwinning. Er zit ook een parel in, erin versmolten. Jezus is gestorven, net als u, en als u ervan gedronken hebt, zal die parel alle nadelige gevolgen van dat vreselijke drankje wegnemen. U zult het uitroepen: “Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?” Wanneer u dat zwarte drankje eenmaal gedronken hebt, bent u voor eeuwig beveiligd tegen dat krank zijn van liefde. Want waar bent u dan? Geen pelgrimsreis, geen uitputtende vlucht door het koude hemelruim. U bent met Hem in het paradijs. Hoort u dat? U bent met Hem in het paradijs, om nooit meer van Hem gescheiden te worden, geen moment. Nooit meer een afdwalende gedachte te koesteren, niet één. Nooit meer uw liefde te voelen tanen of verkoelen. Nooit meer aan Zijn liefde voor u te hoeven twijfelen. Nooit meer gekweld en verzocht te worden door te hunkeren naar iets wat u niet kunt zien. U zult bij Hem zijn, waar Hij is:

			“From a world of grief and sin,
With God eternally shut in.”

			Geliefden, laat ons tot dat moment ernaar streven om dichtbij het kruis te leven. Dite twee bergen, Golgotha en Sion, staan recht tegenover elkaar. Het oog van het geloof kan de kloof soms bijna overbruggen. En het liefdevolle hart zal door een of ander diep, ondoorgrondelijk geheimenis vaak zijn zoetste vervoeringen van vreugde in gezelschap van zijn smarten ervaren. Zo heb ik voldoening gevonden in de woorden van een gekruisigde Jezus, die alleen nog overtroffen kan worden door de voldoening die ik nog moet vinden in de fonkelende ogen van dezelfde, verheerlijkte Jezus. Ja, dezelfde Jezus! Dat hebben de engelen op de Olijfberg goed gezegd: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.” Deze Jezus! Mijn ziel drinkt deze woorden in, mijn lippen doen niets liever dan ze te herhalen. Deze Jezus!

			“If in my soul such joy abounds,
While weeping faith explores His wounds,
How glorious will those sores appear,
When perfect bliss forbids a tear!
Think, O my soul, if ’tis so sweet
On earth to sit at Jesus’ feet,
What must it be to wear a crown
And sit with Him upon His throne?”

			Ik wenste wel dat God u allen dit krank zijn van liefde schonk! Ik ben bang dat velen van u het niet kennen. Moge Hij het u schenken. Maar och, als er hier een hart is dat naar Jezus uitgaat, kom dan! Als er hier een hart is dat zegt: “Geef mij Christus”, dan zult u uw wens verkrijgen. Vertrouw op Jezus en Hij is de uwe. Stel uw vertrouwen op Hem en u bent de Zijne. Moge God u zalig maken en u ziek maken van de ijdelheden, maar u laten hunkeren naar waarheden. Moge Hij u juist doen verlangen naar een krank zijn van liefde voor Jezus Christus, de Liefste van mijn ziel, de Som van al mijn hoop, de enige Toevlucht voor zondaren en de Eer van al Zijn heiligen. Hem zij de glorie tot in eeuwigheid! 

			Amen.
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